
HET HUWELIJK
‘Schieten'	 op	 de	 vooravond	 van	 een	 huwelijk	 valt	 onder	 de	wetgeving	
over	geluidsoverlast	van	springstoffen.	U	hee;	hiervoor	de	toestemming	
nodig	van	de	burgemeester.	Het	is	een	eeuwenoude	tradi?e	in	landelijk	
Vlaanderen.	 In	Poesele	gebeurt	dit	 schieten	de	 laatste	 jaren	niet	meer	
op	de	vooravond	maar	een	avond	eerder.	Het	gaat	hier	om	een	volkse	
recep?e	met	een	hapje	en	veel	drankjes	bij	de	ouders	van	de	verloofden	
thuis.	 Bij	 dit	 feest	 wordt	 door	 vrienden	 en	 kennissen	 van	 het	
toekoms?ge	 echtpaar	 met	 een	 hamer	 op	 de	 stampers	 van	 een	 met	
explosief	 poeder	 gevuld	 vijzelorgel	 geklopt.	 Soms	 steekt	 men	 ook	
vuurwerk	 af.	 Met	 het	 resterende	 poeder	 wordt	 dikwijls	 een	
gedenktekening	 (hart	 met	 ini?alen	 van	 het	 koppel)	 in	 het	 wegdek	
gebrand.

1990:	 ‘Schieten’	 op	 de	 vooravond	 van	 het	 huwelijk	 van	
Katrien	Afschri;	 in	de	Beentjesstraat.	Op	de	 foto	 links	zien	
we	Norbert	De	Keyser	(oom	van	de	bruid)	en	Geert	Blancke	
(buur	van	de	bruid)	in	ac?e.
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