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NIEUW WAPENSCHILD DEINZE 
VERWIJST NAAR BLOEDIGE KRUISTOCHTEN 

 
Ψ5ŜƛƴȊŜ ƴƻƻƛǘ ŘŜƛƴȊŜƴΩ ǇǊƛƧƪǘ ƻƴŘŜǊ ƘŜǘ ƴƛŜǳǿŜ ǿŀǇŜƴǎŎƘƛƭŘ Ŝƴ ƘŜǘ 
combineert elementen van de voormalige wapenschilden van de stad 
Deinze en de gemeente Nevele.  
 
Na advies van de Vlaamse Heraldische Raad keurde de gemeenteraad de 
nieuwe versie goed op 19 december 2019. Hierna volgde op 7 februari 2020 
de goedkeuring door de Vlaamse regering.  
 

 
 
De officiële beschrijving van het wapenschild van de fusiestad van Deinze 
luidtΥ άLƴ ȊƛƭǾŜǊ ŜŜƴ ŘǳōōŜƭŜ ŀŘŜƭŀŀǊ Ǿŀƴ ǎŀōŜƭΣ ǾŜǊƎŜȊŜƭŘ Ǿŀƴ ŘǊƛŜ Ǌozen van 
keel, één in het schildhoofd en twee in de schildvoet. Het schild getopt met 
een stedenkroon met vijf torens van goud en gehouden door twee leeuwen 
van keel, het geheel rustend op een lint van sabel, met de spreuk Deinze 
nooit deinzen in letters vŀƴ ȊƛƭǾŜǊΦέ IŜǘ ƴƛŜǳǿŜ ǿŀǇŜƴǎŎƘƛƭŘ ŎƻƳōƛƴŜŜǊǘ 
elementen van de voormalige wapens van Deinze en Nevele. De elementen 
van het wapen van Deinze zijn het zilveren schild, de dubbele adelaar van 
sabel en de drie rozen van keel. De twee leeuwen uit het wapen van Nevele 
doen dienst als schildhouders. Het schild wordt overtopt met een 
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muurkroon, het symbool voor steden. De omschrijving van het wapen 
gebruikt heraldische benamingen voor kleuren en metaal. In de heraldiek 
(wapenkunde) betekent zilver wit, sabel zwart, keel rood, goud geel. 
  
Deze kleuren werden behouden in het nieuwe wapenschild en hebben een 
specifieke betekenis. Sabel staat symbool voor kracht (of gevaar), keel staat 
symbool voor moed (of opoffering) en goud staat symbool voor wijsheid (of 
rijkdom). 
 
Opvallend is dat zowel het Deinse als het Nevelse vroegere wapenschild 
mogelijk verwijzen naar stadsrechten en naar de kruistochten (en/of naar 
legenden verbonden aan de kruistochten. Deze verwijzingen zijn deels 
behouden in het nieuwe wapenschild.  
 
Kruisvaarder Wouter (II) van Nevele veroverde mee Jeruzalem 
 
Paus Urbanus II kon het niet meer aanzien dat de moslimlegers steeds 
dieper doordrongen in de christelijke gebieden van het Nabije Oosten. Toen 
heilige plaatsen werden verwoest en christenen vervolgd, deed hij tijdens 
de synode van Clermont van 1095 een emotionele oproep om een 
kruistocht te organiseren. Het Heilig Land moest bevrijd worden van de 
Ψ{ŀǊŀŎŜƴŜƴΩΦ  
 
Dit viel niet in dovemansoren en heel wat ridders uit het Westen gaven 
gevolg aan de oproep. Hun leger bereikte in het voorjaar van 1096 het toen 
nog christelijke Constantinopel (nu Istanboel) en trok verder in de richting 
van Jeruzalem. Ook Robrecht II, graaf van Vlaanderen was met een eigen 
troepenmacht van de partij. Een van de hoge heren in zijn gevolg was 
Wouter (II) van Nevele. Hij was niet de enige heer van de streek. Hermaer 
van Somerghem, Joseram van Knesselare, Rassen van Gavere, Boudewijn 
heer van Dronghen, Graciaen van Eecloo en Boudewijn van Ghendt deden 
blijkbaar ook mee.  
 
De Vlaamse graaf Robrecht II werd een van de belangrijkste figuren van de 
eerste kruistocht en onderscheidde zich bij verschillende belegeringen. Hij 
stond bekend als een wreed veroveraar die meedeed aan de moordpartijen 
in en plunderingen van de verschillende steden. De kans is zeer groot dat dit 
laatste ook het geval is voor de edelen uit zijn gevolg, dus ook de heer van 
Nevele.  
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De eerste kruistocht werd vanuit het oogpunt van de christenen een succes. 
Meer dan drie jaar na de start, op 15 juli 1099, werd Jeruzalem veroverd. 
Het werd eveneens een bloedbad. Godfried van Bouillon werd uitgeroepen 
tot de eerste koning van het koninkrijk Jeruzalem, maar weigerde de 
ƪƻƴƛƴƎǎǘƛǘŜƭΦ IƛƧ ƭƛŜǘ ȊƛŎƘ ƛŜǘǎ ōŜǎŎƘŜƛŘŜƴŜǊ ŘŜ ΨǾŜǊŘŜŘƛƎŜǊ Ǿŀƴ ƘŜǘ IŜƛƭƛƎ DǊŀŦΩ 
noemen. In 1187 zou een moslimleger, onder leiding van Saladin, de stad 
echter opnieuw innemen en de kruisvaarders uiteindelijk volledig verdrijven 
uit het Heilig Land.  
 
Volgens de historicus Sanderus mocht Wouter II, de heer van Nevele, van de 
graaf van Vlaanderen wegens zijn deelname aan de eerste kruistocht een 
rood kruis dragen in zijn wapenschild.  
 
Het kruis vinden we ook terug in het oudst bekende zegel van Nevele uit 
1316. Toen bleken er in de vier hoeken vier leeuwen te zijn toegevoegd. 
Leeuwen op wapenschilden staan voor moed. Een zegel van Nevele uit 1359 
toont dit nog duidelijker.  
 

 
 

 
Het vroegere wapen van Nevele (trouwens ook het huidige van Sint-
Martens-Latem) bleef een rood kruis op een schild van goud met in de vier 
hoeken rode leeuwen. Het nieuwe wapen van Deinze neemt dus nog twee 
Nevelse rode leeuwen over, maar niet het rode kruis.  
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Er is geen hard bewijs dat leeuwen in de heraldiek verband houden met 
kruistochten, hoewel sommigen niet uitsluiten dat een aantal edelen die 
terugkeerden van de eerste kruistocht de leeuw op hun wapenschild gingen 
gebruiken. Bij de heren van Nevele was dit in elk geval niet zo. De leeuwen 
komen enkel voor op het zegel van de Stede van Nevele maar niet op het 
wapen van de heren. 
 
Tussen de 11de en 13de eeuw werden allerlei wilde en mythologische 
dieren, zoals draken, wolven, luipaarden, panters en leeuwen op schilden 
afgebeeld. Graaf van Vlaanderen Diederik van de Elzas, die in 1139 een 
eerste keer Jeruzalem bezocht, had in 1162 een leeuw op zijn zegelring.  
 
In de eerste decennia van de 14de eeuw, werden onder impuls van Engelse 
heraldici de verschillende op elkaar lijkende en moeilijk te onderscheiden 
heraldische dieren gestandaardiseerd tot leeuwen. Het is in die periode dat 
dus ook op het wapen van Nevele leeuwen verschenen.  
 
De graaf van Vlaanderen (heer van Deinze) werd keizer van Constantinopel 
 
Het oude stadswapen van Deinze was een wat mager uitgevallen dubbele 
zwarte arend met drie rode rozen op een wit veld.  
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Net als bij het wapen van Nevele is er een link met de kruisvaarten. Een 
vierde kruisvaart ging van start op 14 april 1202. Maar op de achtergrond 
speelden de belangen van het toen zeer machtige Venetië mee. De 
kruisvaarders werden geacht tijdens hun veroveringstocht de concurrenten 
van de stadstaat uit te schakelen.  
 
Eén van de belangrijke deelnemers van die kruistocht was Boudewijn IX, 
graaf van Vlaanderen. Hij was ook heer van Deinze. Maar de kruisvaarders 
waren eveneens (of vooral) uit op rijkdom en blonken daarbij (opnieuw) uit 
door wreedheden. In 1204 werd Constantinopel, nochtans een christelijke 
stad, ingenomen en zwaar geplunderd. De graaf van Vlaanderen werd op 
het schild geheven als eerste Latijnse keizer van Constantinopel.  
 
Hij zou er niet veel plezier aan beleven. In Thracië kwamen de Grieken in 
opstand. Wellicht werd hij in 1205 bij een veldslag tegen de Bulgaren 
gevangengenomen en nadien gedood in de toenmalige Bulgaarse hoofdstad 
Tarnovo.  
 
Op een tekening uit 1453 staat hij afgebeeld met de keizerstroon op het 
hoofd. Op zijn borstharnas is duidelijk een zwarte dubbelkoppige adelaar 
afgebeeld op lichtgele achtergrond. Vermoedelijk heeft graaf Boudewijn IX 
bij zijn kroning tot 1204 tot keizer van Constantinopel de adelaar als 
wapenschild aangenomen. IŜǘ ƎŜōŜǳǊŘŜ Ǿŀŀƪ Řŀǘ ƘŜŜǊǎŜǊǎ ŜŜƴ ΨƳƻŜŘƛƎ 
ŘƛŜǊΩ ŀƭǎ ǿŀǇŜƴ ƎŜbruikten. Een adelaar in de heraldiek symboliseert macht 
en heerschappij.  
 
Boudewijn IX was eveneens heer van Deinze. Vandaar dat Deinze wellicht 
dus al in de 13de eeuw - toen het voor het eerst stadsrechten kreeg - 
hetzelfde wapen overnam. De drie rozen die er bijkwamen, verwijzen 
wellicht naar een amoureuze affaire die de Vlaamse graaf had met de vrouw 
van de Bulgaarse koning. Hij werd door de jaloerse koning gedood. Zou 
kunnen, want rode rozen verwijzen in de heraldiek immers naar schoonheid, 
liefde en (on)trouw. Er is echter ook een versie dat Boudewijn tijdens zijn 
gevangenschap de avances van de Bulgaarse koningin afsloeg, die hem 
prompt van poging tot verkrachting beschuldigde, waarbij haar echtgenoot 
hem liet executeren. 
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Welk verhaal er ook achter de rode rozen verscholen zit, ze worden mee 
opgenomen in het nieuwe stadswapen van Deinze, samen met het witte 
schild en de zwarte dubbele adelaar.1 
 
Stefaan De Groote, Bachte-Maria-Leerne 
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1  Met dank aan de heer Marc Van de Cruys van het tijdschrift 'Heraldicum 

Disputationes' voor het nalezen van de tekst. 
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VAN DE DUUSTPUT NAAR DE IJSPUT IN VOSSELARE 
 

In Vosselare ligt de gemeentelijke visvijver De IJsput. Hierna leggen we uit 
dat de naam IJsput niets te maken heeft met bevroren water.  
 
Op de kaart van 1644 bij het renteboek van Vosselare1 staat ten zuiden van 
perceel nr. 61 (sectie A) de Duustput getekend (zie afbeelding). 
 

 
 
In een vermelding van 1569 schreef men duust pit 2. De schrijfwijze pit toont 
aan dat in de 16de eeuw in onze contreien nog West-Vlaams werd 
gesproken en geschreven. Zo zegt men nu nog in de West-Vlaamse dialecten 
rik voor rug, stik voor stuk en pit voor put. Dit verschijnsel komt ook tot 

                                                           
1  RAG, baronie Nevele, nr. 1641, kaart. 
2  RAG, baronie Nevele, nr. 393, 73v. 
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uiting in de familienaam Van de Pitte en Van de Putte. Dit klankkenmerk 
ƴƻŜƳǘ ƳŜƴ ƛƴ ŘŜ ǾŀƪƭƛǘŜǊŀǘǳǳǊ ΨƻƴǘǊƻƴŘƛƴƎΩ3. 
 
Aan de oorsprong van het bestanddeel duust ligt het Germaanse *dunsa 
ΨŘƻƴǎΣ ƳƻǎΩΦ Lƴ ƘŜǘ ±ƭŀŀƳǎ ǿŜǊŘ ŘŜ -n- tussen een klinker en -s vaak niet 
uitgesproken, zoals bijv. in venster dat veister werd en peinzen dat peizen 
werd. Dit verschijnsel deed zich ook voor in dunse dat met de n-wegval 
duus(e) werd. De -t in duust is een collectiefsuffix, dit is een achtervoegsel 
dat van duus een verzamelnaam maakt, zoals bijv. -te in gebergte en in 
gevogelte. Duust ōŜǘŜƪŜƴǘ ΨǇƭŀŀǘǎ ōŜƎǊƻŜƛŘ ƳŜǘ ƳƻǎΩ Ŝƴ duus(t)put ƛǎ ΨŜŜƴ 
Ǉǳǘ ƻǾŜǊǿƻŜƪŜǊŘ ŘƻƻǊ ƳƻǎΩΦ 
 
Vanaf de vijftiende eeuw verschuift in de Zuidelijke Nederlanden het 
politieke, economische en culturele zwaartepunt van de steden Brugge en 
Gent naar Antwerpen, Mechelen, Brussel en Leuven. En vanuit deze 
regionen kwam de expansie van de Brabantse taalkenmerken naar het 
westen op gang4. Zo werd biten ΨōƛƧǘŜƴΩΣ min ΨƳƛƧƴΩΣ (h)uus ǿŜǊŘ ΨƘǳƛǎΩΦ 5ƛǘ 
taalverschijnsel noemt men diftongering: uit een eenklank ontstaat een 
tweeklank. Op dezelfde manier werd duust ŀƭǎ ΨŘǳƛǎǘΩ ǳƛǘƎŜǎǇǊƻƪŜƴΣ Ȋƻŀƭǎ 
blijkt uit een voorbeeld van 1624 voetwegele die loopt naer den duysput 5. 
Nu deed zich in sommige woorden weer een ontronding voor, zo werd fruit 
o.m. in Nevele en Landegem als freyt geschreven, bijvΦ ǇŀǊǘȅŜƴ Ǿŀƴ [ŀƴŘŜ Χ 
beplant met freytboomkens (1578)6. 
 
Deze ontronding greep ook in op duus dat als deis werd uitgesproken. 
Dezelfde ontwikkeling zien we in de plaatsnaam Deinze. Uit de oudste vorm 
doinse ontstond duinse dat vervolgens door ontronding deinse werd7. 
De naam deis (uit duis) werd op den duur door het volk niet meer begrepen 
Ŝƴ Řŀǘ ΨǾǊŜŜƳŘŜΩ ǿƻƻǊŘ ǿŜǊŘ ǾŜǊǾŀƴƎŜƴ ŘƻƻǊ ŜŜƴ ǿƻƻǊŘ Řŀǘ ƳŜƴ ǿŝƭ 
kende (volksetymologie). De begin d- in deisput werd als een afkorting van 
het lidwoord de gehoord. Zo interpreteerde men deisput als de eisput wat 
dan leidde tot deisput (uitgesproken dijsput).  

                                                           
3  M. Devos en R. Vandekerckhove, Taal in stad en land. West-Vlaams, Tielt, 2005. 
4  J. Taeldeman, Taal in stad en land. Oost-Vlaams, Tielt, 2005. 
5  RAG, baronie Nevele, nr. 1642, 93v. 
6  RAG, abdij Drongen, nr. 36, 17v. 
7  F. Debrabandere, M. Devos, P. Kempeneers e.a., De Vlaamse gemeentenamen. 

Verklarend woordenboek. Leuven, 2010, p. 60. 
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Kortom de naam van de visvijver De IJsput heeft helemaal niets te zien met 
ijs maar wèl met mos! 
 
Jan Luyssaert, Merendree 
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VAN LOTENHULLE TOT VINKT: 
STREEKGENOTEN ERECONSUL IN AMERIKAANSE MOLINE 

 
Donderdag 17 oktober 2019 was een memorabele dag voor het Belgisch 
ereconsulaat in Moline (staat Illinois, V.S.). Die dag vierde het ereconsulaat 
namelijk zijn honderdste verjaardag in de Oakwood Country Club in Coal 
Valley in de onmiddellijke omgeving van Moline.  
Dit gebeuren zou misschien aan onze aandacht zijn voorbijgegaan, ware het 
niet dat zowel de eerste als de laatste ereconsul afkomstig zijn uit het 
historische Land van Nevele. En, ook de andere ereconsuls hebben hun roots 
in onze onmiddellijke omgeving. 
 
Hierna de lijst van de ereconsuls van Moline: 
Edward Coryn: 1919-1921; 
Cyriel De Voghelaere: 1921-1929; 
Edward Andries: 1929-1953; 
Ralph De Porter: 1953-1973; 
Dolores Bultinck: 1973-2003; 
Patrick Van Nevel: 2003. 
 
EEN STUKJE VOORGESCHIEDENIS 
 
Oorspronkelijke inwoners van Moline en omgeving waren Indianen 
 
Moline is gelegen langs en in de vallei van de Mississippi in de staat Illinois. 
In het begin van de 19de eeuw was dit gebied het terrein van de Fox1 en 
Sauk2 Indianen. Deze stammen verbleven omstreeks 1600 tussen Saginaw 
Bay en het huidige Detroit (Michigan) waar ze in 1640 werden verjaagd door 
indianenstammen die uit het noorden kwamen (Chippewa en Ottawa) en 
naar Wisconsin vluchtten. Daar werden ze in 1734 door de Fransen 
verdreven naar Oost Iowa en over de Mississippi. 
 

                                                           
1 De volksstam Fox noemde zichzelf Mesquaki wat 'de mensen van de rode aarde' 

betekent. Een clan noemde de Wagosh wat 'vos' betekent. De Franse kolonisten 
veralgemeenden de clannaam voor het gehele volk en noemden hen Renard en 
de Britten maakten er Fox van. 

2 Ze noemden zichzelf 'de mensen van het grote water' (=Mississippi). Door de 
kolonisten werden ze 'de mensen van de gele aarde genoemd'. 
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Op 3 november 1804 werd in Saint-Louis met een vertegenwoordiger van 
de Verenigde Staten een verdrag ondertekend met vermoedelijk dronken 
gevoerde leiders van de Sauk en Fox onder de leiding van Quashquame, 
stamhoofd van de Sauk.  
In ruil voor een jaarlijkse betaling van $ 1.000 aan goederen te leveren aan 
de stammen in St. Louis gaven ze een gebied op dat zich uitstrekte van 
Noordoost-Missouri tot bijna heel Noord-Illinois en een deel van het zuiden 
van Wisconsin.  
 
Dit verdrag werd van in het begin betwist door de meerderheid van de Sauk 
onder de leiding van Black Hawk die vonden dat Quashquame niet bevoegd 
was om dergelijke verdragen te ondertekenen.  
Black Hawk of Black Sparrow Hawk is een legendarische figuur in de Quad-
Cities. Hij werd geboren in 1767 in Saukenuk als zoon van een medicijnman. 
Hij wierp zich op als militaire leider van de Sauk en vocht in 1812 samen met 
de Britten tegen de Amerikanen in wat de Tweede Onafhankelijksoorlog 
wordt genoemd3.  
 
De grootste problemen begonnen in 1827 toen een groep blanke kolonisten 
naar het dorp Saukenuk langs de Rock River trok (in de directe omgeving van 
het huidige Rock Island) en de bewoners aanmaanden om zich langs de 
overkant van de Mississippi te vestigen. Hun leider Black Hawk weigerde, 
maar toen er het jaar daarop Amerikaanse troepen arriveerden, verplaatste 
hij zijn stam en bouwde een nieuw dorp in de buurt van het huidige 
Davenport.  
 
In 1832 bracht Black Hawk 2.000 mannen, vrouwen en kinderen terug naar 
Illinois over de Mississippi. Daarna volgden een reeks bloedige 
schermutselingen die bekend staan als de Black Hawk War. Meer dan 
duizend krijgers en burgers lieten er het leven. Black Hawk en twee van zijn 
zonen werden gevangen genomen.  
 

                                                           
3 Deze oorlog werd beëindigd door de Vrede van Gent (1814). Het verdrag hield 

onder andere in dat de Britten hun Indiaanse bondgenoten niet meer zouden 
steunen zodat de kolonisering door de Amerikanen van Indiaans gebied niet meer 
door de oorspronkelijke inwoners verhinderd kon worden.  
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Het standbeeld van Black Hawk in Rock Island begin vorige eeuw. 
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In het najaar betaalde de Amerikaanse regering 640.000 dollar voor zes 
miljoen hectare land die de Sauk Indianen in het oosten van Iowa bezetten. 
In de geschiedenis van Iowa en Illinois staat dit feit geboekstaafd als de Black 
Hawk Purchase, hoewel de Indianenleider toen in de gevangenis te St. Louis 
werd vastgehouden. Black Hawk had tijdens zijn gevangenschap een 
onderhoud met president Andrew Jackson en werd te kijk gesteld voor 
nieuwsgierige blanken in de oostelijke steden vooraleer hij in augustus 1833 
werd vrijgelaten. Zijn laatste jaren bracht hij door in Eldon aan de Des 
Moines rivier waar hij zijn autobiografie schreef. Hij overleed op 3 oktober 
1838. Talrijke gebouwen, scholen en instellingen werden naar hem 
genoemd. 
 
 De eerste emigranten uit het Land van Nevele in Moline en omgeving  
 
In 1837 liet David B. Sears een dam bouwen over Sylvan Slough in Rock 
Island, waardoor de zuidelijke oever van de Mississippi verbonden werd met 
het huidige Arsenal Island. De dam diende niet alleen als een toegangsweg 
tussen het eiland en het vasteland, maar leverde ook waterkracht voor een 
molen die Sears bouwde om hout te zagen. De waterkracht die door de dam 
was opgewekt trok enkele ondernemers aan langs de rivier en ze noemden 
dit gebied Rock Island Mills, een naam die echter niet echt aansloeg.  
 
Toen men het gebied een definitieve naam wilde geven, liet men de keuze 
aan Charles Atkinson (1808-1887), een van de grootste landeigenaars van 
de streek. Hij kon kiezen tussen Moline (City of Mills), van het Franse moulin, 
een naam die was voorgesteld door de lokale landmeter Olgilvie of Hesperia 
(Ster van het Westen). Atkinson koos voor de naam Moline. Op 21 april 1848 
werd de stad officieel opgericht.  
 
Atkinson en enkele andere ondernemers gingen aankloppen bij de overheid 
om de eerste transcontinentale spoorweg door Moline te laten passeren en 
de Mississippi via Arsenal Island over te steken. De spoorweg kwam er in 
1854 en zou duizenden immigranten vervoeren uit vooral Zweden, 
Duitsland en België, landen waar er werkloosheid heerste. De spoorweg 
begon zeer vlug een belangrijke rol op te eisen voor het vervoer van 
afgewerkte goederen tegenover het tragere vervoer via de rivieren. 
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Charles Atkinson, de man aan wie de stad Moline haar naam dankt. 
 
 
Aankomst van de Vlaamse families 
 
Tussen 1840 en 1850 vestigden de eerste Vlaamse families zich in Moline en 
directe omgeving. Zo zijn de namen bekend van Bernard Van de Kerckhove 
en Jacob Cattoor van Lembeke. Deze laatste betrok een boerderij in Milan 
ten zuiden van Moline. Uit Aalter emigreerden Willem en Ambroos Van 
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Landschoot en Jan, Louis en Aloïs De Baets. Zij worden gelinkt aan een groep 
uitwijkelingen uit Eeklo waar een zekere Pierre Dirckx het voortouw nam en 
een ware propagandist werd voor de uitwijking naar de nieuwe wereld. Ze 
werden gevolgd door Ferdinand Van de Voorde van Lotenhulle en Ivo De 
Cock van Ruiselede. Deze twee trokken eerst naar Wisconsin maar 
verhuisden na korte tijd naar Illinois. 
 
Nog uit Lotenhulle kwamen Bruno De Clercq, Eduard D'Huyvetter, Karel 
Goethals, Leo Schatteman, Bernard Van den Berghe en Karel Van de 
Moortele. Zij vestigden zich in Moline en omgeving. 
 
De Vlamingen die niet in de landbouw terecht kwamen, vonden werk in de 
zaagmolens op de oever van de stroom langs de eerder vermelde dam en in 
de zagerijen te Rock-Island. Er waren daar toen ook een bloeiende 
papierfabriek, een meubelfabriek en een kuiperij gevestigd. De firma Deere 
& Co richtte er een kleine gieterij op waar ijzeren ploegen werden 
gefabriceerd. Het bedrijf zou later uitgroeien tot een speler van 
wereldformaat in de constructie van landbouwmachines. 
 
In 1875 moet het aantal Vlamingen al behoorlijk zijn aangegroeid want de 
uit Duitsland afkomstige pastoor Grene van de St.-Anthony's Church in het 
nabije Davenport houdt er een sermoen in het Nederlands tot grote 
tevredenheid van de talrijke Belgisch-Vlaamse mishoorders.  
 
De inwijkelingen in en rond Moline waren vooral West-Vlamingen die de 
weg gewezen werden door hun uitgeweken verwanten, vrienden en 
kennissen, maar de grote promotor van de uitwijking uit de laatste jaren van 
de 19de en de eerste jaren van de 20ste eeuw was wel een Oost-Vlaming, 
de Lotenhullenaar Edward Coryn.  
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Moline ten tijde van Coryn, een beeldverslag 
 

 
 

Governement Bridge over de Mississippi tussen Moline en Rock Island. 
 

 
 

De spoorwegbrug over de dam tussen East Moline  
en Campbells Island in 1906. 
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De brug over de Rock River in Moline in 1909. 
 
 

 
 

Zicht op Moline en de Mississippi in 1912. 
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De 'Water Power Dam' die de zuidelijke oever van de Mississippi verbond 
met het huidige Arsenal Island in 1907. 

 

 
 

De 'skywalk bridge' die de gebouwen van de Moline Plow Cy  
over de straat met elkaar verbond in 1910. 
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Rock Island Arsenal in 1909. 
 
 

 
 

Het treinstation van Moline in 1910. 
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De 'Moline Automobile Cy' in East Moline in 1907. 
 

 
 

De 'Moline 35', de auto die van niets schrik heeft;  
een fabrikaat uit 1910 van de Moline Automobile Cy in East Moline. 
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De 'Deere & Mansur Cy' in Moline in 1911. 
 

 
 

Deer & Co fabrieken in Moline in 1906. 
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The Moline City Motor Works in 1910 
 

 
 

Model Printers in 2019. De drukkerij kwam in 1910 in handen  
van de familie Van Lancker uit Deinze en  

wordt nog steeds door een Van Lancker geleid. 
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Het residentieel gedeelte van 6th Avenue in Moline in 1910. 
 

 
 

De trolley in Second Avenue in Moline in 1910. 
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15th Street in 1908. 
 

 
 

5th Avenue in 1910. 
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DE BELGISCHE ERECONSULS VAN MOLINE 
 
Edward Coryn uit Lotenhulle, de eerste ereconsul  
 
Edward Coryn kwam in 1880 met zijn ouders in Moline aan. Hij was op 2 
september 1857 in Lotenhulle geboren als tweede zoon van Leonard en 
Joanna Catherina Schatteman. Zijn vader was landman-vlaskoopman op een 
klein boerderijtje dat ze in 1872 verlieten om zich in Aalter te vestigen. In 
1880 verlieten ze Aalter en trokken naar Moline waar reeds een broer van 
moeder Coryn verbleef. 
In Moline vindt Edward Coryn werk in de zagerij van J.S. Keator, hij volgt een 
cursus Engels en probeert zich de Amerikaanse gebruiken en zeden eigen te 
maken. In 1885 wordt hij Amerikaans staatsburger.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edward Coryn. 
 

In 1891 is de bijdehandse Coryn een van de oprichters van de Belgian 
Working's Man Union, een ziekenfonds dat de families van de arbeiders 
financieel bijstaat als ze werkonbekwaam zijn door ziekte.  
Na een arbeidsongeval waardoor hij verplicht werd om lichter werk te 
verrichten zal hij vanaf 1892 via een co-partnerschap met Charles A. Rank in 
een kruidenierszaak, Rank & Coryn terecht komen. De zaken floreren goed 
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maar Coryn kijkt verder. In april 1896 verkoopt hij zijn aandeel in de zaak 
aan twee van zijn trouwe werknemers en krijgt het bedrijf een nieuwe 
naam: Courtney & DeTaye. Hijzelf koopt zich als het ware in bij de Moline 
Trust Savings Bank en wordt er beheerder en onderdirecteur. De 
eenvoudige volksjongen uit Lotenhulle was nu een Amerikaanse zakenman 
geworden. Maar Coryn kon zijn geboortestreek niet vergeten. 
 

 
 

De Moline Trust Savings Bank op de hoek van 15th Street en 5th Avenue 
noemde zich de Bank der Belgen. 
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De gebouwen van de Moline Trust Savings Bank vandaag.  
Een typisch hedendaags Amerikaans café. 
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In 1898 bezoekt hij zijn geboortestreek en ontmoet er Maria De Voghelaere 
(°Ruiselede 21-5-1872-ϞaƻƭƛƴŜ нп-9-1948). De twee blijven contact houden 
en twee jaar later, hij is dan al 42 jaar, bezoekt hij opnieuw zijn 
geboortestreek en huwt hij met haar op 8 november 1900. Ze vestigen zich 
in een woning op Oak Hill in Moline. Coryn stak het nooit onder stoelen of 
banken dat hij vooral wilde dat zijn kinderen Vloams konden spreken. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat hij aan de wieg stond van de Gazette van 
Moline en in 1905 van de eerste Belgian-American Club waarvan hij de 
eerste voorzitter werd. Hij sticht er ook een toneelgezelschap 'De 
Eendracht'. Ook financieel ging het hem voor de wind en hij werd mede-
eigenaar van een kantoorgebouw en een warenhuis.  
 
De Belgische club werd het middelpunt van de Vlaams-Amerikaanse 
samenleving in Moline. Ze hadden hun lokaal op de bovenverdieping van de 
Moline Trust Savings Bank waar ze ook een eigen bibliotheek in 
onderbrachten. De club ondersteunde vooral het verenigingsleven maar ze 
organiseerden ook lessen Engels en lessen in burgerzin voor de 
nieuwkomers.  
 
Het was ook de Belgische club die het voortouw nam om de bisschop van 
Peoria te overhalen om een eigen Belgisch-Vlaamse kerk te krijgen in Moline 
en het lukte. 
 
In 1906 werd in Moline als een tegengewicht tegenover de overwegend 
protestantse gemeenschap, een katholieke parochie voor de 
Vlaamssprekende Belgen opgericht. Bankier Coryn werd een van de 
belangrijkste geldschieters voor de bouw van de kerk en de aanpalende 
school en er ontstond een sterke vriendschap tussen Coryn en de eerste 
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pastoor John Culemans4. De sterk gelovige Coryn werd ook lid van de Knights 
of Columbus5. 
 
Hij zetelde in het bestuur van de Moline Incandescent Lamp Company, 
waarvan hij secretaris en penningmeester was. Hij werd aandeelhouder en 
later bedrijfsleider van de Moline Gazette Publishing Company, die de 
Gazette van Moline oprichtte in 19076. Deze oprichting gebeurde in 
samenwerking met de eerder geciteerde father Culemans. Brievenbesteller 
Frans Spriet werd de eerste uitgever. Verder vinden we bij de 
initiatiefnemers van de krant tijdens de eerste jaren de drukkers-
letterzetters Jozef Van Lancker7 en Alfons Van den Heede uit Deinze, Gaston 
Veys uit Petegem, Karel Coryn uit Lotenhulle, Jules en Arthur Van der Vennet 
uit Hansbeke, Maurice Bockaert uit Aalter en Arthur De Loof; allemaal 
mensen uit onze streek of uit de onmiddellijke omgeving. Het blad 
verscheen wekelijks tot in 1940, toen werd het overgenomen door de 
Gazette van Detroit. In zijn oprichtingsjaar verscheen de krant op 400 
exemplaren en kende een hoogtepunt van 5.000 exemplaren tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. Coryn trachtte tijdens de oorlog het moreel van de 

                                                           
4 Godsdienst gold als een van de pijlers van de Vlaams-Amerikaanse identiteit. In de 

overwegend protestantse Verenigde Staten - voor de Belgische clerus hét 
argument om emigratie af te raden - sloten de Vlaamse nieuwkomers zich 
doorgaans aan bij een parochie van anderstalige migranten. Eenmaal voldoende 
in aantal bouwden ze op verscheidene plaatsen een eigen kerk, met aan het hoofd 
liefst een Vlaamse priester. Velen van deze geestelijken waren gevormd aan het 
American College in Leuven, een specifiek opleidingscentrum. (Bron: Boer zoekt 
land, Gent 2015). John Ceulemans, werd geboren als Jan Ceulemans en studeerde 
af aan de Katholieke Universiteit Leuven alvoor hij priester werd in Moline. Andere 
belangrijke geldschieters hier waren Louis Sonneville (Woumen), Frank Styvaert 
en Arthur Vander Vennet (Hansbeke). 

5 De 'Ridders van Columbus' is 's werelds grootste katholieke broederlijke 
serviceorganisatie. De organisatie werd in 1882 opgericht door Michael J. 
McGivney in New Haven, Connecticut. Ze werd genoemd naar en ter ere van de 
ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus.  

6 Na het (tijdelijk) stopzetten van De Volksstem in Detroit was de Gazette van 
Moline de enige Vlaamse krant in de Verenigde Staten. De Gazette van Detroit 
werd in 1914 opgericht. 

7 Jozef Van Lancker kocht in 1910 samen met een groep investeerders de drukkerij 
Model Printers, een drukkerij die nog steeds op dezelfde plaats bestaat in Moline. 
Zijn twee zonen werden zijn vennoten. Nu is het de derde generatie Van Lancker 
die het bedrijft runt. 
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frontsoldaten op te krikken met artikeltjes in de Gazette van Moline en de 
Gazette van Detroit. De Gazette zorgde ook voor treinwagons vol pakjes 
voor de soldaten. 
 

 
 

Eerste nummer van de Gazette van Moline van vrijdag 15 november 1907 
met de veelbetekende ondertitel: Godsdienst, Eendracht en Vooruitgang. 
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Moline leek in 1907 een vervlaamste stad te worden. Het was wel niet de 
grootste concentratie van Belgen in de V.S. maar het herbergde wel de 
grootste concentratie van Vlamingen op dat moment. 
 
Dit bleek nog eens duidelijk enkele jaren later. Op 4 juli 1910 werden in 
Moline bij de viering van Independence Day8 de redevoeringen in het 
Vlaams en het Engels gehouden. ά5Ŝ !ƳŜǊƛƪŀƴŜƴ Ǿŀƴ aƻƭƛƴŜ ƘŜōōŜƴ ƎǊƻƻǘŜ 
achting voor de Vlamingen in die stad, die gewoonlijk de Vlaamsche stad 
ǿƻǊŘǘ ƎŜƴƻŜƳŘΦ Χ !ƭƎŜƳŜŜƴ ǿƻǊŘǘ ƎŜƪƭŀŀƎŘ Řŀǘ ŘŜ .ŜƭƎische consulaten 
geen recht doen wedervaren aan de gelijkgerechtigheid van Vlaamsch en 
Fransch. 't Gevolg van de achteruitzetting van 't Vlaamsch is dat de 
Vlamingen in de Vereenigde Staten den steun van hun consuls derven en 
eerder voor hun stam verloren gaan dan de Walen of zich liever laten 
inschrijven als Hollanders dan als Vlamingen9Φέ Aldus de verslaggever van 
'Neerlandia, Maandblad van het Algemeen Nederlands Verbond' dat werd 
uitgegeven in Dordrecht. 
 
Moline was hier blijkbaar een uitzondering. De sterke figuur van Coryn en 
zijn omgeving zorgden ervoor dat de vele eenvoudige dorpelingen uit onze 
regio er zich zeer goed thuisvoelden.  
 
De vervlaamsing van Moline werd duidelijk gestopt bij het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog. Kandidaat-emigranten uit Vlaanderen konden het 
land niet meer uit. De eerste boten uit Antwerpen zouden pas begin 1920 
uitvaren. Enkele nieuwe emigratiewetten voorzagen wel een 
familiehereniging maar nieuwe werkkrachten waren er direct niet meer 
nodig. Het onderwijs in de scholen werd in het Engels gegeven zodat ook de 
kennis van het Vlaams voor de tweede generatie geen prioriteit meer was. 
 
Reeds in 1896 had Coryn zich in de politiek gelanceerd en werd hij 
gemeenteraadslid van Moline voor de Democratische Partij (1896-1904). In 
1905 benoemde burgemeester Charles P. Skinner hem tot lid van het 
dagelijks bestuur van de Public Library Board (een burgerraad voor het 
stedelijk beleid), waarvan hij later ook de voorzitter werd. 

                                                           
8 Of 'The Fourth of July' is de Amerikaanse feestdag op 4 juli. Op 4 juli 1776 werd de 

onafhankelijkheid van de Verenigde Staten tegenover Groot Brittannië bevestigd.  
9 DBNL ς Neerlandia, Maandblad van het Algemeen Nederlands Verbond, 

Dordrecht, jg, 15 (1911) De Belgen in Noord Amerika.  
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In Lotenhulle had Coryn alleen lagere school gelopen. Door zelfstudie klom 
hij hogerop in de maatschappij. In Moline genoot hij veel aanzien en een van 
zijn grootste verdiensten was zijn inzet voor uitgeweken landgenoten. Hij 
werd een invloedrijk persoon en gebruikte die invloed voor het verschaffen 
van werk aan talrijke streekgenoten en voor het stimuleren van het 
verenigingsleven, niet enkel in Moline, maar in talrijke Amerikaanse steden 
met Vlaamse inwijkelingen. In 1910 was hij de promotor en eerste voorzitter 
van de 'National Belgian-American Alliance'. Deze organisatie hield zich 
bezig met het verlenen van bijstand aan de nieuwe Belgische emigranten. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zou deze hulpverlening uitgebreid worden 
naar de families van de emigranten in bezet België.  
Omwille van zijn vele verdiensten voor de Belgen in Amerika kende koning 
Albert I hem in 1913 de Leopoldsorde toe.  
 

 
 

Feest in de tuin van Coryn in 1913 vermoedelijk naar aanleiding  
van de toekenning van de Leopoldsorde door koning Albert I.  

We zien hem gezeten als derde van links met een ereteken opgespeld. 
 
Ondertussen groeide het aantal Belgen in Moline en omgeving aan. In 1919 
telde men in Moline zo'n 8.000 Belgen, in East-Moline 3.500; in Rock-Island 
1.500 en bijna 4.000 in de nabije omgeving van deze steden. 
In 1919, nadat de stad zijn ontslag als postmeester had aanvaard, werd 
Coryn tot ereconsul voor België aangesteld in Moline. Twee jaar later op 21 
januari 1921 overleed hij in Chicago. 
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De historische achtergrond van het ereconsulaat in Moline is uniek en 
onderscheidt zich van de andere ereconsulaten omdat we hier te maken 
hebben met een hoge concentratie van Vlaamse emigranten van 
bescheiden afkomst gedurende eind 19de, begin 20ste eeuw terwijl andere 
ereconsulaten gevestigd zijn in grote industriële en academische centra. 
 

 
 

Het postgebouw in Moline ten tijde van Coryn. 
 
Coryns ideaal is steeds 'de vooruitgang der Belgen in Amerika geweest'. Tot 
zijn grote teleurstelling werd dit al te vaak door interne verdeeldheid 
afgeremd. In de Gazette van Moline van 9 juni 1911 verwoordde hij dit als 
volgt: 
 
Denk aan de macht die wij kunnen hebben, en toch willen wij niet. 
Denk aan al hetgeen zoude kunnen gedaan worden en toch doen we het niet. 
Denk aan het ontzag dat wij zouden kunnen inboezemen en helaas! 
 
Vijftig jaar na zijn dood werd op initiatief van de heemkundige kring Zuid-
Bulskampveld een gedenksteen voor hem onthuld aan de gemeentelijke 
jongensschool van Lotenhulle. In het onderschrift wordt hij als 'een vader 
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voor ons volk' omschreven. In Amerika bestempelde men hem aan het eind 
Ǿŀƴ ŘŜ ǾƻǊƛƎŜ ŜŜǳǿ ƴƻƎ ŀƭǎ άprobably the most influential immigrant leader 
in the Moline community during this periodέΦ IƛƧ ǿŜǊŘ ŜǊ Ǿŀŀƪ ƛƴ ŞŞƴ ŀŘŜƳ 
vernoemd met Xavier Martin een ander prominent leider van de Franstalige 
Belgische Amerikanen in Green Bay (Wisconsin), iemand die ook cursussen 
Engels en Amerikaanse politiek organiseerde met het doel dat zijn 
landgenoten zouden gaan stemmen bij de verkiezingen. 
 

 
 

De gedenksteen van Edward Coryn aan de vroegere pastorie 
van zijn geboortedorp Lotenhulle. 
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Toen de gemeente Aalter besloot om de vroegere gebouwen van de Lootse 
gemeenteschool te verkopen, verdween de gedenksteen van Coryn naar de 
opslagplaats van de gemeente. De vraag van onze heemkring wat er mee 
zou gebeuren bleef onbeantwoord. Het bezoek van ereconsul Van Nevel aan 
Aalter in de voorbije zomer bracht een oplossing in een stroomversnelling. 
Ter gelegenheid van Lotenhulle-kermis in oktober 2019 kreeg de 
gedenksteen van Coryn een nieuwe plaats aan de vroegere pastorie in het 
hartje van Lotenhulle.  
 
Cyriel De Voghelaere, schoonbroer van Edward Coryn als tweede 
ereconsul 
 

 
 

Doodsprentje Cyriel De Voghelaere. 
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Cyriel De Voghelaere werd op 10 januari 1875 in Kruiskerke (Ruiselede) 
geboren als zoon van Leopold en Mathilde Lampaert. Hij was de jongere 
broer van Maria De Voghelaere, de echtgenote van Edward Coryn. Voor hij 
in 1904 emigreerde naar de V.S. was hij onderwijzer. In Moline werd hij 
invoerder van kant, later werd hij er beheerder van het warenhuis Lundt & 
Company en fungeerde hij als agent van enkele stoombootlijnen. Hij was 
een verwoed paardenliefhebber. Na een ongeval met een paard in 1915 
moest zijn rechterbeen geamputeerd worden. Hij was medeoprichter van 
de Belgisch-Amerikaanse club van Moline. In november 1921 werd hij als 
ereconsul van Moline aangesteld. Hij bleef ongehuwd en overleed in Moline 
op 4 mei 1929. 
 
Edward Andries, een jongen van Doomkerke, derde ereconsul 
 

 
 

Doodsprentje van Edward Andries. 
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Eward Andries werd op 24 januari 1884 geboren in de parochie Doomkerke 
(Ruiselede) als zoon van Karel en Nathalie Deneve. Op achtjarige leeftijd 
verliest hij zijn moeder en als hij elf is, verliest hij ook zijn vader. Hij komt in 
een klooster terecht en kan er uitzonderlijk schoollopen tot zijn 15 jaar. 
Daarna gaat hij in de leer bij timmerman en schrijnwerker Baziel Onderbeke 
langs het Schipdonkkanaal in Deinze en leert hij tekenen en de beginselen 
van de bouwkunde. In Brugge vervolmaakt hij zich in het beeldsnijden en 
het maken van stoelen en tafels op de oude manier. 
 
In 1905 trok hij naar East-Moline en vond er werk als meubelmaker. Na de 
aardbeving van San Francisco trok hij in 1907 richting Californië waar hij als 
meubelmaker gemakkelijk werk vond. Na een korte loopbaan aldaar als 
ploegbaas van een bouwonderneming keert hij naar Moline terug met 850 
dollar op zak en om er te huwen met Alida Heirbrandt (°Astene 19 maart 
1884-ϞMoline 10 september 1972). 
 
In 1910 richtte hij zijn eigen aannemersbedrijf op en hetzelfde jaar werden 
reeds 55 woningen gebouwd. Hij specialiseerde zich in de bouw van 
handelszaken en zag na korte tijd zijn werkliedenaantal groeien tot 45. Toen 
in 1915 de 'Catholic Order of Foresters in de Sacred Heart' parochie werd 
opgericht, werd hij de eerste voorzitter. In 1918 bouwde hij voor het 
Amerikaanse leger een arsenaal in Frankrijk en kort daarop werd hij een van 
de drie vennoten in de Bergstedt Construction Co die o.a. het Crandall 
grootwarenhuis, de Moline Trust and Savings Bank en de Sacred Hart Church 
in Moline bouwden. 
 
In 1921 werd hij directeur van de Moline Trust Savings Bank (First National 
Bank vanaf 1946) en werd vice-president van die bank in 1931. Hij werd er 
manager van de afdeling hypotheekleningen tot aan zijn pensionering in 
1952. Tijdens de grote economische crisis van de jaren 1930 behoedde hij 
als bankier vele landgenoten voor een gevreesde dwangverkoop van hun 
woning. Hij reisde veel, kwam regelmatig naar België en hij had zijn eigen 
vliegtuig waarmee hij de V.S. doorkruiste. Hij richtte talrijke handelsbeurzen 
in waar hij de verkoop van Belgische producten bevorderde en kreeg tal van 
Belgische onderscheidingen.  
 
Hij was Amerikaans staatsburger geworden in 1912 en was ereconsul van 
Moline van 1929 tot 1953. In 1956 reisde hij een laatste keer naar zijn 
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geboortestreek. Kort na zijn terugkeer kreeg hij een beroerte en werd hij 
hulpbehoevend. Hij overleed te Moline op 16 april 1958. 
Bekend was zijn grote vriendschap met Deinzenaar Jozef Van Lancker met 
wie hij graag zijn jeugdherinneringen uit Deinze en Ruiselede ophaalde. 
Op 1 juni 1998 werd aan zijn geboortehuis in Doomkerke een gedenkplaat 
voor hem onthuld. 
 
Ralph De Porter met Poekse roots vierde ereconsul 
 
Ralph de Porter werd op 15 januari 1904 in Moline geboren als zoon van 
Alberic (°Poeke 14.11.1860-ϞMoline 29.01.1942) en Elodia Van Hecke 
(°Poeke 24.02.1868-Ϟ28.03.1947). Hij huwde Mary Van Vooren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ralph De Porter. 
 

De Porter was voor zijn pensionering 24 jaar verslaggever voor de Davenport 
Daily Times. Na zijn pensionering in 1952 startte hij een immobiliënbedrijf 
en een verzekeringskantoor op. Nog in hetzelfde jaar richtte hij het eerste 
reisagentschap in de Quad-Cities op. Vanaf 1953 organiseerde hij de 
Flanders Homecoming Flights, een initiatief dat veel bijval genoot bij de 
emigranten en hun familie. Ralph was vennoot in de De Porter-Cornelis 
Agency, voorzitter van de De Porter-Butterwoth Tours, schatbewaarder van 
de Belgian-American Club, directeur van de Moline YMCA en directeur van 
de Moline Association of Commerce.  
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Gedurende 32 jaar was hij directeur van de Catholic Order of Foresters en 
werd in die functie in 1976 in privé audiëntie ontvangen door paus Paulus 
VI.  
Hij werd ereconsul in 1953 en bleef dit tot 1973. Hij was ridder in de 
kroonorde en de Leopoldsorde. Hij overleed in Moline op 13 januari 1980. 
 
Dolores Bultick als vijfde en enige vrouwelijke ereconsul 
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Toen Dolores Bultick in 1973 Ralph De Porter als ereconsul van Moline 
opvolgde, was ze de eerste vrouw in de Verenigde Staten die een dergelijke 
functie bekleedde. 
Ze werd geboren in Moline in 1931 als dochter van Maurice (Aarsele 1893-
Moline 1982) en Martha Clybouw (Waardamme 1903-Moline 1994). 
 
Bultinck behaalde haar leraarsdiploma aan de University of Illinois en haar 
graad van doctor in de filosofie aan de University of Iowa. Ze gaf les aan het 
Black Hawk College in Moline. Ze was voorzitter van het Center for Belgian 
Culture van 1965 tot 1967 en secretaris van 1967 tot 1972.  
 
Ze was lid van verscheidene culturele verenigingen en groeperingen in en 
rond Moline maar werd vooral bekend door haar avondlessen Vlaams in het 
Black-Hawk College, de Flemish Art and Belgian Culture werkgroepen en de 
cursussen kantklossen in de Midwest. 
 
In 2003, na een termijn van dertig jaar, werd ze als ereconsul opgevolgd door 
Patrick Van Nevel. 
 
Patrick Van Nevel uit Vinkt: zesde ereconsul komt opnieuw uit het Land 
van Nevele 
 
Patrick Van Nevel werd op 18 februari 1955 in Deinze geboren als zoon van 
ereburgemeester en laatste Vinktse burgemeester Joseph Van Nevel en 
Mariette De Wulf. Hij groeide op in een landbouwersgezin op de grens van 
Oost- en West-Vlaanderen in de Aarseleweg van het landelijke Vinkt. Een 
goed schoolrapport na een ernstige ziekte zorgde ervoor dat zijn ouders 
hem beloonden met een reis naar de Verenigde Staten waar hij kennis 
maakte met enkele landbouwfamilies. Na een paar bezoeken was hij 
verkocht en wist hij dat daar zijn toekomst lag, zijn 'land of opportunity' zoals 
hij het zelf in een interview verwoordde. Diverse bezoeken aan grote farms 
en beheersmaatschappijen in de Verenigde Staten zorgden ervoor dat hij in 
1978 een werkvergunning en een immigrantenvisum kon aanvragen. Met 
die toelating emigreerde Van Nevel in 1981. Dank zij zijn talenkennis en zijn 
landbouwachtergrond kon hij er werken als vertegenwoordiger voor een 
beheersmaatschappij gespecialiseerd in grote landbouwbedrijven in de 
Mississippi Delta met als werkgebied de staten Arkansas, Louisiana en Texas. 
In 1984 stapte hij over naar het bankwezen in Galesburg, Illinois waar hij bij 
eerdere bezoeken een grote kennissenkring had opgebouwd.  
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Na een schitterende loopbaan in de banksector ging hij in augustus 2018 
met pensioen als Market President - Quad Cities bij een regionale bank in 
Davenport. 
 
In 2000 werkte hij samen met FFIO (Flanders Foreign Investment Office - het 
latere FIT - Flanders Investment & Trade) om Amerikaanse bedrijven in de 
regio Illinois-Iowa vertrouwd te maken met de Europese Unie en de 
invoering van de euro. De diverse bijeenkomsten die hij hiervoor 
organiseerde of hielp organiseren sprongen in het oog van de Belgische 
bewindslieden en bedrijfsleiders en het was dan ook geen verrassing dat hij 
werd naar voor geschoven als de opvolger van ereconsul Dolores Bultinck. 
Hij werd als ereconsul ingezworen op 13 juni 2003 door ambassadeur Frans 
baron van Daele. In 2010 werd hij Amerikaans staatsburger. 
 
 

 
 

Gezellig klinken met een Duvel in de Center for Belgian Culture in Moline  
na de eedaflegging als ereconsul met toenmalig ambassadeur  

Frans baron van Daele en consul-generaal Dirk Loncke. 
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Als lid van de Kamer van Koophandel van de Quad-Cities nam hij deel aan 
de jaarlijkse lobbyreizen naar Washington D.C., Springfield (Illinois) en Des 
Moines (Iowa) met o.a. de wethouders en de gouverneurs van beide staten. 
Zo introduceerde hij vele politieke leiders en bedrijfsleiders bij de Belgische 
diplomaten in Washington en organiseerde hij als een echte 'Quad-Citizen' 
talrijke bezoeken van Belgische hoogwaardigheidsbekleders aan zijn regio.  
 
In het Center for Belgian Culture, de Belgische Club in Moline is hij nauw 
betrokken bij de activiteiten en is hij voor de tweede en derde generatie van 
onze emigranten het ideale aansprekingspunt. Hij helpt er o.a. bij 
verschillende activiteiten, verzekert sponsorships en coördineert 
opzoekingen voor de afstammelingen van onze emigranten. Een twintigtal 
jaren geleden organiseerde hij op vraag van een aantal families die ofwel 
bezoekers verwachtten of op bezoek gingen naar België, lessen 'Flemish for 
the Traveler'. Deze dialogen van zo'n twee uur per week gedurende zes 
weken waren telkens volgeboekt.  
 
Patrick Van Nevel beleeft naast zijn dienstbetoon nog steeds veel plezier aan 
zijn jeugdhobby die uitgroeide tot een passie. Als 11-12-jarige was hij jockey 
Ŝƴ ŘǊƛǾŜǊ Ǿŀƴ ǇƻƴȅΩǎ Ǿŀƴ ŘŜ ǊŜƴǎǘŀƭ ±ŀƴ wƛƧŎƪŜƎƘŜƳ-De Loof (Aarsele-Tielt). 
Deze passie werd verder gevoed in de zomers van 1968 en 1969 toen hij 
Frans leerde in de omgeving van Compiègne in het departement Oise bij 
Robert De Wulf, een gekend paardentrainer en -fokker.  
 
Vanaf 2000 was hij samen met Robert De Wulf mede-eigenaar van een 
merrie en paardenfokker. Nadien verkocht of verhuurde hij jaarlingen. In 
нлмр ƪƻŎƘǘ ±ŀƴ bŜǾŜƭ ŘŜ ǘƻŜƴ ǾƛŜǊƧŀǊƛƎŜ .ŜƭƭƛƴŜ ŘΩ¦ǊȊȅ ŀƭǎ ƪǿŜŜƪƳŜǊǊƛŜ 
maar hij besliste haar toch nog eens te proberen op de renbaan. Hij maakte 
op die manier zijn kinderdroom waar, namelijk in het bezit zijn van een 
koerspaard. Het werd een fantastisch avontuur met als hoogtepunt een 
overwinning van Belline d'Urzy in de Prix d'Avenches op de renbaan van 
Vincennes (Parijs). Hij was erbij met zijn echtgenote. Na een laatste 
overwinning in februari 2019 in de Tiercé Prix Guy Lux (Vincennnes) werd 
het renpaard op rust gesteld en begon in het voorjaar van 2020 een nieuw 
leven als kweekmerrie.  
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bŀ ŘŜ ƻǾŜǊǿƛƴƴƛƴƎ Ǿŀƴ .ŜƭƭƛƴŜ ŘΩ¦ǊȊȅ ƛƴ ŘŜ tǊƛȄ Řϥ!ǾŜƴŎƘŜǎ  
op de renbaan van Vincennes op 26 februari 2017. 

 
 
Een hoogtepunt in zijn ereconsulaat had plaats op donderdagavond 17 
oktober 2019 in de 'Oakwood Country Club' in Coal Village (naast Moline). 
Toen mocht het ereconsulaat zijn eeuwfeest vieren onder de aanwezigheid 
van talrijke plaatselijke notabelen, de Belgische ambassadeur in de 
Verenigde Staten en een delegatie uit zijn geboorteland waaronder de 
heemkring Het Land van Nevele.  
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Haast ieder jaar, en regelmatig als gastspreker, neemt ereconsul 
Patrick Van Nevel deel aan de herdenking van het overlijden van  

president Herbert Hoover, de man die aan de basis lag van de oprichting 
van de Commission for Relief in Belgium tijdens WO I.  

Hier zien we hem in 2007 samen met zijn echtgenote Barbara ter 
gelegenheid van het Hooverfeest in West Branch met toenmalig Belgische 

ambassadeur Dominique baron Struye de Swielande en de toenmalige 
gouverneur van Iowa Chet Culver (Democratische partij). 

 
Patrick Van Nevel promoot zijn werkgebied in België en promoot België in 
zijn werkgebied. Hij onderhoudt nauwe contacten met de Belgische en 
Amerikaanse ambtenarij en zakenwereld in zijn jurisdictie. Sinds hij zijn 
carrière als bankier beëindigde, is hij beschikbaar voor consultancy 
opdrachten van beperkte duur en besteedt hij meer tijd aan zijn functie als 
ereconsul. Hij heeft daarbij zijn activiteiten uitgebreid naar 
erfgoedorganisaties in België, vooral dan deze van waar de meeste 
Belgisch/Vlaamse Quad-Cities inwoners afkomstig zijn. 
 
André Bollaert, Poesele 
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Met dank voor de info en de afbeeldingen aan ereconsul Patrick Van Nevel, 
emigratiespecialist Paul Callens van VVF-Tielt en Dave Coopman, 
Amerikaans historicus en voormalig voorzitter van de Rock Island County 
Historical Society. 
 
Bronnen 
G.P. Baert, Uitwijking naar Amerika, vijftig jaar geleden, in Bijdragen tot de 
geschiedenis der stad Deinze, jg. 1955, p. 7-72. 
D. Coopman, Legendary locals of Moline, Moline, 2016. 
A. Steynen (redactie), Boer vindt land - Vlaamse migranten en Noord-
Amerika, Antwerpen-Leuven 2014 (met o.a. bijdragen van André Stevens, 
Willy Quintyn en Marc Van Ooteghem). 
Tom Longden; https://data.desmoinesregister.com/famous-iowans/black-
hawk  
https://sites.rootsweb.com/~havaland/index.html 
 
 
 

https://data.desmoinesregister.com/famous-iowans/black-hawk
https://data.desmoinesregister.com/famous-iowans/black-hawk
https://sites.rootsweb.com/~havaland/index.html
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AD MULTOS ANNOS 
EEN BEKNOPT LEVENSVERHAAL VAN BROEDER GOMMARUS 

 
Op 22 maart 1979 liet mijn grootmoeder Maria Leonia Van Vynckt 
(°Vosselare 14/07/1898-ϞMelle 22/03/1979) het leven in een instelling voor 
demente bejaarden in Melle. Mijn grootvader Honoré De Doncker 
(°Lotenhulle 12/07/1890-ϞDeurle 08/03/1972) was toen al een zevental jaar 
overleden in hun kleine hoeve in de wijk Bachtenberge te Deurle. 
 
Honoré, zoon van Leopold De Doncker (°ca 1846-Ϟ?) en Maria Christina Van 
Overbeke (°ca 1860 - Ϟ?), huwde Maria Leonia Van Vynckt, (roepnaam 
Leonie) op 19 januari 1924. Het echtpaar woonde aanvankelijk in de 
Moerstraat te Sint-Martens-Leerne, op de grens met Vosselare.  
 
Leonie schonk er haar echtgenoot twee dochters: Ivonne Agnes De Doncker 
(°Sint-Martens-Leerne 20/01/1928-ϞGent 19/09/2016) en Adrienne Maria 
Edith De Doncker (°Sint-Martens-Leerne 26/01/1929). 
Al snel verhuisde het echtpaar De Doncker-Van Vynckt naar Deurle, waar zij 
een klein boerderijtje pachtten (en later aankochten) met één koetje, op tijd 
en stond een varkentje, kippen en wat schapen. Van de opbrengsten van 
dergelijk keuterboerderijtje kon het gezin niet leven, zodat Honoré tot aan 
zijn pensionering - vermoedelijk rond 1955 - in loondienst was als werkman 
op de groendienst op de Royal Golf Club van Sint-Martens-Latem.  
 
Mijn ouders lieten in 1961 een landhuisje bouwen op de boomgaard van de 
kleine hofstede. Een jaar later, in 1962, werd ik geboren. Mijn hele jeugd 
heb ik dus om en rond de hoeve van mijn grootouders doorgebracht en toen 
mijn grootmoeder in 1979 overleed, werd het leegstaande gebouw 
ontruimd.  
 
Naast enkele schilderijtjes, netjes verdeeld onder de kleinkinderen, kwam 
zowat de hele inboedel op het recyclagepark terecht, met één grote 
uitzondering: op zolder stond, naast heel wat stoffige matten, dozen en 
andere rommel, een grote houten kist. Toen ik die opende, ontdekte ik een 
oude kader met een bijgekleurde foto van een mij onbekende geestelijke. 
Een aantal andere stukken hoorden duidelijk bij deze foto, zoals een tweetal 
huldedichten op hard kartonpapier, sierlijk verlucht met kleurrijke 
miniatuurtjes, en een oude map met een aantal documenten over een 
jubileumviering van ene broeder Gommarus. Hier en daar bleken de 
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huldedichten door vocht schade te hebben opgelopen en muizen hadden 
zich duidelijk tegoed gedaan aan een aantal van de bewaarde papieren. 
 
Toen ik mijn moeder vroeg waar deze 'schatten' vandaan kwamen, vertelde 
ze mij een vrij vaag verhaal over een oom van haar vader, die als Broeder 
van Liefde in Sint-Truiden had gewoond en gewerkt. Zijzelf had hem nooit 
gekend maar ze herinnerde zich wel dat die familiestukken ergens op zolder 
werden bewaard, maar niemand had er in een halve eeuw naar omgekeken. 
Kortom, niemand binnen de familie was geïnteresseerd in dit 'oud papier', 
zodat ik het hele boeltje meesleepte naar mijn studeerkamer thuis en het 
een eerste opknapbeurt gaf. Maar meteen zag ik dat vooral de schade aan 
het grote portret en de huldedichten toch wel een meer professionele 
behandeling verdienden. Met mijn luttele spaarcenten zocht ik een lokale 
restaurateur op die mij beloofde om de drie grote kaders voor een zacht 
prijsje zo goed mogelijk op te frissen en ze van een passende lijst te voorzien. 
 
Het resultaat was verbluffend en fier als een gieter toonde ik ze aan de 
familie. Maar meer dan een meewarige blik kreeg ik niet terug. Voor mij 
waren (en zijn) dit echter unieke familiestukken, die ik gelukkig kon redden 
van de vuilnibelt. 
Het lot heeft het zo gewild dat ik sinds 1990 een nieuwe woning heb 
gebouwd op de plaats waar de oude hoeve van mijn grootouders stond, 
weliswaar met behoud van het bakoventje, de schuur en een aantal oude 
bomen. Broeder Gommarus is er terug thuis en hangt nu prominent in de 
huiskamer, waar hij al door menig bezoeker met enige historische of 
culturele interesse werd bewonderd. 
 
Wij zijn ondertussen bijna 30 jaar later, mijn moeder is niet meer en binnen 
de familie weet eigenlijk niemand precies hoe deze uitzonderlijke 
archiefstukken in Deurle terecht kwamen, noch wie die mysterieuze broeder 
Gommarus eigenlijk precies is geweest. 
Daarom besloot ik in het voorjaar van 2019 om eindelijk eens de zoektocht 
naar broeder Gommarus ter harte te nemen. Het werd een queeste die mij 
naar Gent, Froidmont en Sint-Truiden leidde. Het resultaat volgt hieronder 
in de vorm van een kort relaas van het levenspad van deze Broeder van 
Liefde uit het Land van Nevele, met ruime aandacht voor de viering van zijn 
gouden jubileum als broeder maar ook het parcours dat hij heeft afgelegd 
vanaf zijn tijdelijke geloften in 1871 tot aan zijn overlijden in 1925. 
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Geboren in het Land van Nevele 
 
Broeder Gommarus, in de ons beschikbare documenten ook wel eens als 
Gummarus of Gommaris aangesproken, werd geboren als zoon van 
Leonardus De Doncker (°ca 1809-Ϟ1881) en Marie Therese Lomme (°1807-
Ϟ1882). 
 
Het echtpaar De Doncker-Lomme had vermoedelijk negen kinderen, 
waarvan de laatste twee in het kinderbed of toch kort na de geboorte zijn 
gestorven: 
- Sophia De Doncker (°ca 1833-Ϟ1865); 
- Stephanie De Doncker (°ca 1837-Ϟ1867); 
- Delphina De Doncker (°ca 1839-Ϟ??); 
- Augustus De Doncker (°ca1842-Ϟ1880); 
- Bernardus De Doncker (°Merendree 19/12/1844-Ϟ{ƛƴǘ-Truiden 

20/03/1925); 
- Leopoldus De Doncker (°ca 1845-Ϟ??); 
- Victor De Doncker (°1848-Ϟ1925); 
- Camillus De Doncker (°1852-Ϟ1852); 
- Joannes De Doncker (°1854-Ϟ1854). 
 
Bernardus, geboren in Merendree, was dus de oudere broer van Leopoldus, 
mijn overgrootvader. Van hem en zijn echtgenote zijn in de familie geen 
gegevens bewaard. 
Mijn moeder noch mijn tante hebben enige herinnering aan hem, zelfs niet 
uit eventuele verhalen van hun vader. De enige naam die hen bekend was, 
blijkt broeder Gommarus. Maar diens wereldlijke naam Bernardus De 
Doncker was hen totaal onbekend. 
 
Van postulant tot novice 
 
Hoe of waarom Bernardus of kortweg Bernard zich aangetrokken voelde tot 
de orde van de Broeders van Liefde kon ik niet onmiddellijk achterhalen, 
maar zijn roeping was wellicht niet zo verwonderlijk. Tot enkele decennia 
geleden kende men in elke familie wel een priester, zuster of broeder. Het 
was voor de ouders vaak een zegen dat zij een van hun kinderen die weg 
zagen inslaan. Merendree lag bovendien op een boogscheut van Gent, waar 
de Broeders van Liefde hun hoofdkwartier hadden.  
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De orde van de Broeders van Liefde is een rooms-katholieke congregatie van 
pauselijk recht, op 28/12/1807 gesticht door kanunnik Petrus Jozef Triest 
(°1760-Ϟ1836) onder de naam Hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius, 
aanvankelijk om de zorg op te nemen voor bejaarden in de Gentse Bijloke. 
 

 
 

Buste kanunnik Petrus Jozef Triest (klooster van Ziekeren, Sint-Truiden). 
 
Vanaf 1815 werd de focus meer en meer op psychiatrische zorg gelegd en 
groeide de congregatie uit tot een internationale organisatie met 
vestigingen over de hele wereld, van België tot Japan en Papoea-Nieuw-
Guinea. Sinds 1832 werd de organisatie geleid door generaal-overste 
Aloysius Bourgois, die met uitzondering van een korte tussenpauze van drie 
jaar (1862-1865), bijna veertig jaar lang aan het bewind bleef. In oktober 
1871 stelde hij zich geen kandidaat meer en werd hij opgevolgd door 
Nicolaas Vercauteren.  
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Het was in datzelfde jaar, meer bepaald op 19 juni 1871, dat Bernard De 
Doncker als postulant bij de broeders werd aanvaard en tewerkgesteld werd 
in de Bijloke, waar toen het hoofdbestuur van de Broeders van Liefde was 
gevestigd.  Bernard werd er  ingeschakeld in de ouderenzorg of het 
dovenonderwijs. Enkele maanden later, op 16 oktober 1871, legde hij zijn 
oblatie af en werd hij novice, de officiële start van zijn opleiding als broeder.  
Na nieuwjaar, op 21 januari 1872, werd hij overgeplaatst naar Sint-Alfons 
aan de Gentse Stropkaai. Hier werden psychiatrische patiënten van gegoede 
families verzorgd, die er naast een betere huisvesting ook een betere 
verzorging genoten en meer kwaliteitsvolle maaltijden werden aangeboden.  
 
Bernards opleiding als novice werd beëindigd op 11 februari 1873 met een 
plechtige professie, waarbij hij zijn eeuwige geloften aflegde en volwaardig 
lid werd van de Broeders van Liefde. 
 
Meteen daarna, op 12 februari 1873, zette Bernard als broeder Gommarus 
een nieuwe stap in zijn leven. Hij verhuisde naar H.H. Engelen, waarvan Dr. 
Jozef Guislain de stichter en bezieler was. Toen Gommarus zijn nieuwe taak 
opnam, werd de instelling geleid door Vader Constant en Dr. Ingels, de 
opvolger van Dr. Guislain. Vandaag is het museum Dr. Guislain - waarin de 
geschiedenis van de psychiatrie wordt weergegeven aan de hand van 
gebruiksvoorwerpen, kunst en onderzoek - ondergebracht in het toenmalige 
ziekenhuis. Op ditzelfde terrein is vandaag ook het Psychiatrisch Centrum 
Dr. Guislain gevestigd. 
 
Precies één jaar later, op 12 februari 1874, werd broeder Gommarus 
overgeplaatst naar het Saint-Charles Hospice te Froidmont, toen nog een 
zelfstandige gemeente in de nabije omgeving van Doornik maar sinds de 
gemeentelijke fusies in 1977 deel geworden van deze stad.  
 
Hospice Saint-Charles kent zijn oorsprong in 1675, toen een vroom huis 
werd opgericht onder de benaming 'Broeders van Liefde van Sint-Charles 
Borromeo'. Doel van de congregatie was de jeugd van de plaatselijke 
gemeenschap gratis onderwijs aan te bieden en zieken te bezoeken. Na 
1766 werd een nieuw huis in gebruik genomen, het Saint-Charles Hospice. 
Hierin werden krankzinnige personen opgevangen die er op bevel van de 
rechter waren geplaatst. 
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In deze omgeving heeft broeder Gommarus vier jaar lang samen gewerkt 
met zijn medebroeders tussen psychiatrische patiënten, waarna hij op 12 
februari 1878 terugkeerde naar zijn vertrouwde Gent om er tot eind 1883 
opnieuw te worden ingeschakeld in de werking van H.H. Engelen. 
 
Uiteindelijk, op 23/12/1883 en iets meer dan 10 jaar na zijn professie, kreeg 
broeder Gommarus zijn definitieve werkplek toegewezen. Hij verhuisde 
naar het verre Sint-Truiden, waar de Broeders van Liefde in 1866 het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Ziekeren hadden opgericht, een site die uitgroeide 
tot een complex van 16 hectare groot.  
 
De Broeders waren reeds sinds 1833 aanwezig in de Limburgse fruitstad met 
de Broeders van O.L.V. van Bijstand. Zij boden onderwijs aan maar ook 
wezen- en ouderenzorg. Hun verhaal liep ten einde in 1970.   
 
Daarnaast zorgden de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, in de 
volksmond beter bekend als de Witzusters, sinds 1841 in hun klooster aan 
de Abdijstraat te Sint-Truiden voor zieken en armen, met de focus op 
weesmeisjes en 'krankzinnige' vrouwen. In 1969, drie jaar na de viering van 
hun 125-jarig bestaan, werd de eerste steen gelegd van een nieuw 
ziekenhuis en werd het bestuur en het patrimonium van de Zusters 
overgedragen aan een VZW. 
 
Toen in de negentiende eeuw de stad Sint-Truiden vragende partij was om 
de stedelijke opvang en zorg voor psychiatrische patiënten uit te besteden, 
kwamen ook de Broeders van Liefde in beeld.  
 
In 1863 werd grond aangekocht voor de bouw van een psychiatrisch 
centrum en in 1866 werd broeder Gregorius als eerste overste van de 
Communiteit de Broeders van Liefde te Sint-Truiden aangesteld. Al snel 
werd de site aan de Montenakenweg uitgebreid tot een domein van 16 
hectare, dat stilaan uitgroeide tot een zelfstandige gemeenschap.  
 
Het oude kloostergebouw en een deel van de historische kloostermuur zijn 
tot op vandaag bewaard gebleven. Deze historische overblijfsels van het 
domein geven een inzicht van de vroegere scheiding van de 'gewone' wereld 
en het dorpje 'Ziekeren', dat zo goed mogelijk in zijn eigen levensmiddelen 
voorzag met onder meer een eigen bakkerij, slagerij maar vooral een 
boerderij met tuin en boomgaarden, die voor de nodige levensmiddelen 
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moest zorgen. Doordat aanvankelijk het hele domein ommuurd was, werd 
de perceptie van een eigen dorpsgemeenschap nog versterkt. Op een 
gegeven ogenblik had men zelfs eigen muntstukken waarmee binnen de site 
kon betaald worden.  
 

 
 

Historisch gedeelte van het klooster van Ziekeren,  
Montenakenweg te St.-Truiden. 

 
Dr. Guisƭŀƛƴ ŦƻŎǳǎǘŜ ȊƛŎƘ ǎǇŜŎƛŦƛŜƪ ƻǇ ŜŜƴ ΨƳƻǊŜƭŜ ōŜƘŀƴŘŜƭƛƴƎΩΣ ǾƻƻǊŀƭ 
wanneer de oorzaak van de geestesziekte psychisch was. Was de oorzaak 
eerder van fysieke aard, dan werden lichamelijke behandelingsmethoden 
aangewend. De instelling bezat hiervoor een goed uitgebouwde 
infrastructuur. Naast de ommuurde boomgaard en een grote boerderij met 
stallen voor varkens, paarden en koeien waren er allerlei voorzieningen 
aanwezig: een mestput, een melkhuis, een koetshuis en een schuur. Zelfs 
een brouwerij en kuiperij ontbraken niet. 
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Detail van het kloostergebouw met het opschrift: 
'Maison de santé pour hommes 1875'. 

 
Er werd ook aandacht besteed aan huishoudelijke taken. Onder meer een 
grootkeuken, schoenmakerij, weverij, kleermakerij, zakkenplakkerij, 
wasserij, mandenmakerij en zelfs een boekbinderij maakten deel uit van het 
takenpakket waar broeders en patiënten werkzaam waren.  
 
De naam 'Ziekeren', zoals het dorpje werd genoemd, gaat terug op het 
domein  'Sieckenheem', dat 800 jaar geleden op deze plek een 
verzorgingstehuis van lepralijders was.  
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De broeders werden in de beginjaren vaak 'broeders hospitalieren' 
genoemd. Samen met hun patiënten werkten zij zonder uitzondering mee 
om deze unieke gemeenschap draaiende te houden. En dat gold ook voor 
broeder Gommarus. De archiefstukken bij de Broeders van Liefde getuigen 
Ǿŀƴ ŜŜƴ άƭƛŜŦŘŜǊƛƧƪŜ ǾŜǊǇƭŜƎŜǊΣ ǾƻƻǊōŜŜƭŘ Ǿŀƴ ŜŜƴ ƴƻŜǎǘŜ ǿŜǊƪŜǊΦέ ²ŀŀǊ ƘƛƧ 
ƻƻƪ ǿŜǊŘ ƎŜǾǊŀŀƎŘ ƪǿŀƳ ƘƛƧ άƳŜǘ ŜƴƪŜƭŜ Ǿŀƴ ȊƛƧƴ ƪǊŀƴƪŜƴ ŜŜƴ ǿŀǘŜǊǇǳǘ 
ƎǊŀǾŜƴΦέ 
 
Vandaag is het omvangrijke domein een open leefgemeenschap, een 
logische evolutie naar de nieuwe opvattingen binnen de psychiatrie. Ook 
voor het personeel bracht dit een kentering mee. Waren er in 1965 100 
personeelsleden voor 1000 patiënten, dan zijn er vandaag meer dan 400 
personeelsleden voor 500 patiënten.  
 
Ook de huisvesting is fors gewijzigd. Sliep men vroeger in kamers van 20 
bedden, dan is dit nu terug gebracht tot hoofdzakelijk een- of 
tweepersoonskamers.  
In 2011 fusioneerde het Psychiatrisch Ziekenhuis Ziekeren met het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria tot een instelling die vandaag 
werkzaam is onder de naam 'Asster'. 
 
Broeder en kunstenaar 
 
Tussen 23/12/1883 en zijn dood op 20/03/1925, meer dan 52 jaar, verbleef 
broeder Gommarus in Sint-Truiden bij de broeders der Ziekeren, tussen zijn 
medebroeders en de talloze psychiatrische patiënten. Hij stond er niet 
alleen bekend als een geliefd verpleger en harde werker, maar ook als 
iemand die gehoorzaamheid en een sterke gehechtheid vertoonde aan zijn 
congregatie. In het archief van de Broeders van Liefde wordt gewag gemaakt 
Ǿŀƴ άŜŜƴ ŘƻƻǊōǊŀǾŜ Ŝƴ ŜŜƴǾƻǳŘƛƎŜ ƳŜƴǎΣ ȊŜƭŦǎ ŜŜƴ ǘƛƪƧŜ ǎƛƳǇŜƭΤ ƳŀŀǊ 
buƛǘŜƴƎŜǿƻƻƴ ƎŜŘƛŜƴǎǘƛƎ Ŝƴ ǿŜǊƪȊŀŀƳΦέ 
 
Dat 'tikje simpel' geeft aan dat onze broeder Gommarus ietwat een 
buitenbeentje was binnen de orde van de Broeders van Liefde in Sint-
Truiden. Zo kon hij in zijn vrije uren zijn zorgen en vermoeienis vergeten 
door, en iƪ ŎƛǘŜŜǊΣ άƘŜǘ ƘŜƭŜ ƎŜȊŜƭǎŎƘŀǇ ǘŜ ǾŜǊƭǳǎǘƛƎŜƴ ŘƻƻǊ ȊƛƧƴ ƭǳƛƳƛƎŜ 
ǾŜǊǘŜƭǎŜƭǎ Ŝƴ ŘŜǳƴǘƧŜǎΦέ 
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Bij feestrecreaties werd hij steeds bereid gevonden om uit volle borst een 
lied te zingen. De tekst van zijn lijflied 'O! mijn pittalleerken' hebben wij 
helaas niet kunnen terugvinden, maar de titel alleen al laat vermoeden dat 
het om een geestige, wat schalkse tekst moet gaan die de toehoorders 
wellicht aan het lachen bracht.  
 
Daarnaast had hij nog een andere bijzondere artistieke kwaliteit. Gommarus 
was immers amateur-beeldhouwer, een passie die hem tijdens zijn vrije 
uren alle dagelijkse  zorgen deden vergeten. In zijn kwartier boetseerde hij 
met volle overgave borstbeelden van onder meer broeder Amadeus, 
kanunnik Triest en de heer aalmoezenier der Ziekeren e.a.  
 
We weten niet of die borstbeelden ook daadwerkelijk zo geslaagd waren, 
want voor zover wij konden achterhalen zijn er niet onmiddellijk enige 
exemplaren van bewaard gebleven. Maar de notities in zijn dossier bij de 
Broeders van Liefde lichten wel een tipje van de sluier op:  
Men kon hem geen groter genoegen doen dan te zeggen wie men in die 
borstbeelden herkende: daar was wel wat fantasie voor nodig! 
 
Hebben wij geen weet van borstbeelden die de tand des tijds hebben 
doorstaan, een aantal kruisbeelden die aan broeder Gommarus zijn 
toegewezen zijn wel degelijk bewaard gebleven. 
 
Zo heeft het museum Dr. Guislain te Gent een kruisbeeld in bruikleen 
gekregen van het klooster te Sint-Truiden. Het betreft een Christusfiguur in 
perelaar op een eikenhouten kruis, 133 x 75 cm. Dit beeld is getekend 'Br. 
Gummaris 1889' en wordt bewaard op de afdeling Religieuze Kunst van het 
museum.  
 
Het museum bewaart in haar collectie nog een tweede gelijkaardig beeld 
(131 x 78 cm), dat door zijn treffende gelijkenis ook aan broeder Gommarus 
kan worden toegeschreven. Het is ongedateerd en ongetekend en in tegen-
stelling tot het beeld hierna zijn de vingers van Christus niet gestrekt maar 
toegevouwen. 
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Eikenhouten kruisbeeld met Christusfiguur in perelaar, toegeschreven aan 
broeder Gommarus en in bruikleen gegeven door het klooster van  

Sint-Truiden aan het Gentse museum Dr. Guislain. 
 
 
Ook in rustoord Sint-Jan te Zelzate wordt een kruisbeeld met Christusfiguur 
bewaard, dat in 2002 werd overgebracht uit het klooster van Sint-Truiden. 
Het corpus hangt in de refter, het kruis zelf werd afzonderlijk in een 
ōŜǊƎǊǳƛƳǘŜ ƻǇƎŜōƻǊƎŜƴΦ hǇ ŘŜ ŀŎƘǘŜǊƪŀƴǘ ȊƛƧƴ ŘŜ ƭŜǘǘŜǊǎ Ψ.±[Ω ŀŀƴƎŜōǊŀŎƘǘΣ 
hoogstwaarschijnlijk verwijzend naar de Broeders van Liefde. 
Een laatste beeld (130 x 80 cm) vinden wij terug in Sint-Vincentius Gent, in 
2004 in bezit gekomen en aanvankelijk opgehangen in de sacristie. In 2017 
werd het echter verhuisd naar de zolder. 
 
Een tikje simpel, hebben wij al vermeld wanneer wij de levenswandel van 
broeder Gommarus beschrijven. De documenten die bewaard zijn in het 
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archief van de Broeders van Liefde geven hiervan een toch wel heel 
ƻǇƳŜǊƪŜƭƛƧƪŜ ƎŜǘǳƛƎŜƴƛǎΦ hǾŜǊ DƻƳƳŀǊǳǎΩ ōŜŜƭŘƘƻǳǿŀŎǘƛǾƛǘŜƛǘŜƴ ǾŜǊǘŜƭǘ 
ene broeder Erasmus Rossey volgend relaas, dat hij rond 1920-1921 
(broeder Erasmus gaf in die jaren les in Sint-Truiden) heeft gehoord: 
Naar verteld wordt zou hij (n.v.d.r.: broeder Gommarus) eens een afgietsel 
van zichzelf hebben willen maken; legde zich daartoe in een smalle kist en 
vulde de overgebleven ruimte aan met plaaster, ook zijn ogen en oren, totdat 
ƘƛƧ ōƛƧƴŀ ǾŜǊǎǘƛƪǘŜΧ Ŝƴ ŘŜ ōǊƻŜŘŜǊǎ ƘŜƳ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǿƛǎǎŜ ŘƻƻŘ ǊŜŘŘŜƴΧ 
 
Deze anekdote toont inderdaad wel aan dat broeder Gommarus op zijn 
minst een apart figuur moet zijn geweest binnen de orde van de Broeders 
van Ziekeren, waar hij uiteindelijk meer dan vijftig jaar heeft gewoond en 
gewerkt met psychiatrische patiënten en dit vermoedelijk vaak in moeilijke 
omstandigheden. 
 
1873-1923: de 'Gouden Jubelee' 
 

 
 

Kapel van het klooster van Ziekeren te Sint-Truiden. 
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In 1923 - Gommarus was dan precies vijftig jaar Broeder van Liefde en bijna 
veertig jaar werkzaam in Sint-Truiden - werd hij zoals alle gouden 
jubilarissen uitgebreid gevierd door zijn medebroeders en de patiënten van 
Ziekeren. 
 
²ƛƧ ǿŜǘŜƴ ƴƛŜǘ ǇǊŜŎƛŜǎ ǿŀǘ ȊƻΩƴ ƧǳōŜƭŦŜŜǎǘ ŀƭƭŜƳŀŀƭ ƛƴƘƛŜƭŘΣ ƳŀŀǊ 
ongetwijfeld werd een Heilige Mis opgedragen ter ere van de jubilaris. Deze 
viering vond hoogstwaarschijnlijk plaats in de kapel van het klooster, waar 
twee jaar later vermoedelijk ook de afscheidsliturgie voor broeder 
Gommarus zal zijn doorgegaan.  
 
Een dergelijk jubileum ging blijkbaar niet alleen gepaard met een 
jubelviering in de kloosterkapel. Uit de bewaarde documentatie blijkt dat er 
ook werd gezongen, sprak men vol loftuitingen over het leven van de 
jubilaris en werd een feestmaal aangeboden. 
 
Voor de viering van broeder Gommarus werd zelfs 'een tuiltje 
feestcoupletten' gedrukt op luxueus papier, met vooraan een foto van de 
jubilaris, getooid in zijn geestelijke gewaden, waar op de borst enkele 
eretekens prijken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een tuiltje 
feestcoupletten ter 
gelegenheid van de 
viering van Broeder 
Gommarus. 
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Binnenin staan achttien feestcoupletten afgedrukt, waarin de lof wordt 
gezongen van de gevierde kloosterling. Het vertelt in een notendop het 
verloop van deze feestelijke dag. Een keuze uit de achttien feestcoupletten: 
 
ά±ƻƭ ǿŀǎ Ωǘ ƪŜǊƪƧŜΦ Ψƪ ½ŀƎ ǘŜ ƳƛŘŘŜƴ 
Kloosterlingen vurig bidden 
Tot den Heer, den Albehoeder, 
Voor den Jubelaar, hun broeder. 
Χ 
tƭŜŎƘǘƛƎ ǿŀǎ ŘŜ ƧǳōŜƭƳƛǎǎŜΧ 
tƭŜŎƘǘƛƎ ƻƻƪΣ ƴŀ ŘΩIŜƛƳŜƳƛǎǎŜΣ 
Wijl zoet geurden Wierookswalmen, 
5ŜŜŘ ƳŜƴ Ωǘ ōƭƛƧ ¢Ŝ 5ŜǳƳ ƎŀƭƳŜƴΗ  
 
Luid ze juichen altegader: 
*Ons gij waart als moeder, vader; 
*HEIL om uw schoon kloosterleven, 
ϝ5!bY ƻƳ Ωǘ ƎƻŜŘŜ ƻƴǎ ŀƭ ƎŜƎŜǾŜƴΗ 
 
Maar ook meer wereldlijke elementen kwamen aan bod: 
 
Ωǘ {ƭƻŜƎ мн ǳǊŜΣ CŜŜǎǘ ƛƴ Ωǘ ƪƭƻƻǎǘŜǊΗ 
Ωǘ ±ŜǘƪŀƭŦ ōǊŀŀŘŘŜ ƻǇ ŘŜƴ ǊƻƻǎǘŜǊΧ 
Ψƪ ²ŜǊŘ ƎŜǿŜƴƪǘ ƻƳ ƛƴ ǘŜ ƪƻƳŜƴ 
9ƴΧ Ψƪ ƻƴǘǿŀŀƪǘŜΗ ¦ƛǘ ǿŀǎ ƳƛƧƴ ŘǊƻƻƳŜƴΗ 
 
[ŀŀǘ ƳŜ ȊŜƎƎŜƴΣ Ωǘ ǾƛŜƭ ƳŜ ŜǊ ǘŜƎŜƴΣ 
Ψƪ ²ŀǎ ŘƛŜ ŦŜŜǎǘǳǊŜ ŀƭ ƎŜƴŜƎŜƴΧ 
Gaarn hadde ik uit volle longen 
Ωǘ .ǊƻŜŘǊŜƴƭƛŜŘ ƻƻƪ ƳŜŜƎŜȊƻƴƎŜƴΧ 
 
bŀŀǎǘ Řƛǘ ǎǘƛƧƭǾƻƭ ΨǘǳƛƭǘƧŜ ŦŜŜǎǘŎƻǳǇƭŜǘǘŜƴ' is ook nog een eenvoudig gestencild 
blaadje met andere lofzangen bewaard gebleven. 
Het vier bladzijden tellend kleinood sluit af met de toch wel merkwaardige 
liedjestekst Een reisje naar Parijs, waarvan wij u het refrein niet willen 
onthouden en dat wellicht de schalkse inborst van de feesteling typeert: 
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aΩƴ ǾŀŘŜǊΣ ƳΩƴ ƳƻŜŘŜǊΣ 
Ons Net, ons Bet en dikke Trien, 
aΩƴ ȊǳǎǘŜǊΣ ƳΩƴ ōǊƻŜŘŜǊΣ 
En schele Flip, en Josephien, 
Kromme Nele, Jefke de Pomnier, 
De rosse Mie en manke Pier. 
 
½ƻΩƴ ƧǳōŜƭŦŜŜǎǘ ƳƻŜǘ ǘƻŎƘ ǿŜƭ ƛƴ ŜŜƴ ǾŜǊǊŀǎǎŜƴŘ ƻƴƎŜŘǿƻƴƎŜƴ ǎŦeer hebben 
plaatsgevonden, als dergelijke liedjesteksten werden gezongen. 
 
Maar er was ook ruimte voor een officieel luik: 'Ter gedachtenis van Broeder 
Gommarus zijn GOUDEN JUBELEE 1873-1923', zo vermeldt het - helaas 
zwaar beduimelde - voorblad van de feestrede die werd uitgesproken op 8 
februari 1923. 
 

 
 

IǳƭŘŜǘŜƪǎǘ ǘŜǊ ƎŜƭŜƎŜƴƘŜƛŘ Ǿŀƴ .ǊƻŜŘŜǊ DƻƳƳŀǊǳǎΩ рлste verjaring  
van zijn kloosterlijke professie. 
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Dit met de hand beschilderd document, rijkelijk geïllustreerd met oudroze 
bloemen, bevat binnenin een drie bladzijden tellende tekst in een sierlijk 
handschift, ondertekend door zijn medebroeders van Ziekeren. 
De integrale tekst luidt als volgt: 
 
Waarde Broeder Jubilaris, 
Gedoog dat ik in naam van mijner medebroeders U eenige woorden 
toespreek ter gelegenheid van uw gouden jubelfeest. Maar hoe zal ik mij van 
die taak kwijten, om U, Waarde Broeder Gommaris, de eer te geven, den lof 
toe te zwaaien, die U met recht en reden toekomt? Hoe zal ik naar waarde 
schatten een man, die na vijftig jaar het slachtveld betreden te hebben, nog 
ƛƳƳŜǊ ŀƭǎ ƻǾŜǊǿƛƴƴŜƴŘŜ ƪŀƳǇƛƻŜƴ ǘŜǾƻƻǊǎŎƘƛƧƴ ǘǊŜŜŘǘΚ ΧΧΧΦ bŜŜƴΣ ƛƪ 
gevoel mij daartoe onmachtig; dat God mij daarbij zijn hulp verleene. 
 
Ωǘ Lǎ ǾƛƧŦǘƛƎ ƧŀŀǊ ƎŜƭŜŘŜƴΣ Řŀǘ DƛƧΣ .ŜƳƛƴŘŜ WǳōƛƭŀǊƛǎΣ ŀŀƴ ŘŜƴ ǾƻŜǘ Ǿŀƴ Ωǘ ŀƭǘŀŀǊΣ 
waar dagelijks het Lam Gods geslachtofferd wordt, U aan den Heer 
ǘƻŜǿƛƧŘŘŜΦ 5ŀŀǊΣ ƛƴ ŘŜƴ ȊƻŜǘŜƴ ǾǊŜŘŜ Ǿŀƴ Ωǘ ƘŀǊǘΣ ƛƴ ŘƛŜ ƭŜƭƛŜȊǳƛǾŜǊŜ ƻƴǎŎƘǳƭŘ 
ŘŜǊ ȊƛŜƭΣ ȊǳŎƘǘǘŜǘ DƛƧΦ άh WŜȊǳǎΣ ƘƛŜǊ ōŜƴ ƛƪΣ ǿŀǘ ǿƛƭǘ DŜ Ǿŀƴ ƳƛƧΚ 5Ŝ ǿŜǊŜƭŘ ƛǎ 
toch zoo boos. Gij hebt mijn hart voor haar niet geschapen; neen, goede 
Jezus, naar U alleen verlang ik; ik geef mij, ik bind mij aan U door geloften 
van Armoede, Zuiverheid en Gehoorzaamheid". 
 
En, de God van liefde heeft uw geloften aanvaard, Hij heeft U gedurende een 
halve eeuw overvloedig zijn gratiën verleend om te kunnen beantwoorden 
ŀŀƴ ¦ǿ IΦ wƻŜǇƛƴƎ ŘŜǊ 9ǾŀƴƎŜƭƛǎŎƘŜ ±ƻƭƳŀŀƪǘƘŜƛŘΦ άbƛŜǘ ƎƛƧ ƘŜōǘ ƳƛƧΣ ƳŀŀǊ 
ƛƪ ƘŜō ǳ ǾŜǊƪƻǊŜƴΣέ ȊƛƧƴ ŘŜ ƭƛŜŦŘŜǾƻƭƭŜ ǿƻƻǊŘŜƴ ŘƛŜ Ǿŀƴ ȊƛƧƴ ƭƛǇǇŜƴ ǾƭƻŜƛŜƴΣ 
waardoor Hij zijn bevoorrechte liefde jegens U heeft getoond. 
 
Welnu, hetzij dan tot uw troost en aanmoediging gezegd. Gij hebt met de 
genade Gods medegewerkt en volgens de woorden van den Apostel Paulus, 
zijn gratie is ook in U niet ijdel geweest. Getuige hiervan den plechtigheid, 
waardoor God U op de stoffelijke en geestelijke wijze, reeds een straaltje 
toont van de onsterfelijke vreugde, die eens uw getrouwheid zal omkransen. 
 
Dierbare Broeder Jubilaris, werp een oogslag op uw afgelegde baan; sla een 
ōƭƛƪ ǘŜǊǳƎ ƛƴ Ωǘ ǾŜǊƭŜŘŜƴ Ŝƴ ȊƛŜΣ ǿŀǘ ŀƭ ƎƻŜŘ DƛƧ ƘŜōǘ ƎŜǎǘƛŎƘǘ Ŝn tot stand 
gebracht! Zie, hoe Gij met kwistige hand het goed zaad rondom U strooidet 
Ŝƴ ƘŜǘ ōǊŀŎƘǘ ƘƻƴŘŜǊŘ ƻǇ ǾƻƻǊ ŞŞƴΣ ǊƛƧǇŜ ǘŀǊǿŜ ǾƻƻǊ Ωǎ IŜŜǊŜƴ ƎǊŀŀƴǎŎƘǳǳǊΦ 
²ŀǘ ƭŀƴƎŜ ǊŜŜƪǎ Ǿŀƴ ƧŀǊŜƴ ƘŜōǘ DƛƧ Ωǘ ƭƛƧŘŜƴŘ ƳŜƴǎŎƘŘƻƳ ōƛƧƎŜǎǘŀŀƴΣ 
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getroost, aangemoedigd, versterkt, tot God gebracht. Wat al voorbeelden 
van eenvoudigheid, van versterving, van diepe godsvrucht, van algemeene 
ǎǘƛŎƘǘƛƴƎ ǾƻƻǊ ǳǿ ƳŜŘŜōǊƻŜŘŜǊǎΧΦΦ hƳƴƛŀ ǇƻǎǎǳƳ ƛƴ Ŝƻ ǉǳƛ ƳŜ ŎƻƴŦƻǊǘŀǘΣ 
zegt nog eens de groote Apostel en dat ja, hebt Gij altijd getoond.  
 
Met de ondernemingsgeest die U altijd kenschetste en de hulp der genade, 
was er niets voor U onmogelijk en wist Ge al uw ondernemingen met goeden 
uitslag te bekronen. Het was dan ook geen wonder dat Ge een bevoorrechte 
vriend waart van onze grooten Generaal, vader Amadeus, zaliger 
gedachtenis. 
 
O, dat dan vandaag een gulle lach uw zuiveren blik omzweve, dat reine 
vreugde uw vrome ziel vervulle en haar in stille dankbaarheid eventjes 
verheffe van het aardsche, en reeds dien voorsmaak te genieten van het 
eeuwig Vaderland. 
 
Welaan dan, Waarde Broeder Jubilaris, Sursum Corda! De harten omhoog! 
Bedanken we God vandaag, voor al het goede dat Hij door U bewerkt heeft! 
Smeeken wij Hem, de gratie der volharding over U  uit te storten, opdat Gij 
eens met een schat van verdiensten verrijkt, de eeuwige Jubile moget vieren 
in triomf van glorie! 
 
Ad Multos Annos! 
Lang leve onze Beminde Jubilaris Broeder Gommaris! 
 
De Broeders van Ziekeren, 
St. Truiden den 8 Februari 1923. 
 
Het zijn lovende woorden in de typisch hoogdravende stijl uit die tijd, die de 
jubilaris ongetwijfeld zullen vertederd hebben. Toch is het opmerkelijk dat 
er met geen woord gerept wordt over zijn wereldlijke en artistieke talenten. 
Een verwijzing naar zijn hoog gehalte van entertainment en zijn activiteit als 
beeldhouwer blijken onderwerpen die niet passend waren in de religieuze 
context van deze huldetekst. 
 
Tenslotte werden ook drie grote kaders overhandigd. De eerste is een 
staatsieportret van de feesteling. Het toont ons een trotse en statige 
broeder-jubilaris, uitgevoerd in het atelier van de Truiense fotograaf Hub. 
Blanckart.  
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Op de achterzijde van het portret (61 x 52 cm) lezen wij dat de maker 
gespecialiseerd is in 'ǇƻǊǘǊŀƛǘǎ Ǉŀƛƴǘǎ Ł ƭΩƘǳƛƭŜΣ ŀǳ ǇŀǎǘŜƭ Ŝǘ ŀǳ ŎǊŀȅƻƴ', wat in 
het portret van broeder Gommarus effectief duidelijk tot uiting komt. De 
fotograaf mag zich bovendien leverancier noemen van het Belgische leger 
en de Belgische ministeries. 
 

 
 

Staatsieportret van Broeder Gommarus. 
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Naast dit prominente portret ontving de feesteling van zijn medebroeders 
een  monumentaal huldedicht (70 x 55 cm), ingekaderd en heel kleurrijk 
verlucht. 
 

 
 

Huldedicht aangeboden aan Broeder Gommarus door zijn medebroeders. 
 
 


