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25	mei	1940:	Een	scherfgranaat	ontplo9e	vlak	boven	samengetroepte	Deinzenaars		

Op	25mei	1940	stonden	zo'n	150	angs6ge	mannen	opeengepakt	op	het	Kongoplein	op	
zowat	der6g	meter	van	de	Schipdonkbrug	in	Deinze.		

De	Duitsers	waren	wel	in	Deinze	over	de	Leie	geraakt,	maar	werden	dan	hevig	bestookt	
door	de	Ardense	Jagers	die	zich	aan	de	overkant	van	het	Kanaal	hadden	verschanst.	
Daarop	haalden	de	Duitsers		de	mannen	op	de	Markt	en	omliggende	straten	uit	de	
kelders	en	dreven	ze	naar	het	Kongoplein.	Op	het	einde	van	de	Markt	aan	de	brug	over	
de	vaart	was	er	een	zeer	nauwe	doorgang	naar	het	sas.	Toen	de	ar6llerie	in	ac6e	kwam	
–	van	beide	kanten	–	nam	de	paniek	bij	de	gegijzelde	burgers	hand	over	hand	toe.	
	Telkens	wanneer	een	granaat	voorbijfloot,	gooide	iedereen	zich	op	de	grond.		De	
Duitse	militairen	dwongen	iedereen	telkens	opnieuw	recht	te	staan.		

Sommigen	zagen	de	Duitsers	tussen	16	uur	30	en	17	u	30	een	vuurpijl	afschieten,	een	
signaal	voor	hun	ar6llerie.	Net	na	het	afschieten	van	een	lichtkogel	ontploRe	een	tekort	
geschoten	scherfgranaat	boven	de	samengetroepte	massa,	met	een	afschuwelijke	
resultaat.	In	één	klap	vielen	er	27	doden	en	van	de	zwaargewonden	zouden	er	de	
volgende	dagen	nog	elf	overlijden.		

De	radeloosheid	was	enorm	en	het	vreselijke	nieuws	verspreidde	zich.	Ondanks	de	
beschie6ngen	kwamen	de	vrouwen	in	paniek	toegesneld.	Sommige	lichamen	waren	
onherkenbaar	verminkt.	Ook	bij	de	Duitsers	vielen	een	aantal	slachtoffers.		In	totaal	
zou	het	Duits	leger	in	Deinze	24	man	verliezen.	

De	Duitsers	bekommerden	zich	nauwelijks	om	de	burgergekwetsten.	Geneeskundige	
hulp	kwam	van	dr.	Adiel	Decaluwé.	Hij	kreeg	hulp	van	de	mensen	van	Rode	Kruis	en	
zusters	van	de	Maricolen	en	Sint-Vincen6us.	Maar	door	de	voortdurende	
ar6lleriebeschie6ngen	was	het	levensgevaarlijk	en	verliet	hij	noodgedwongen	het	
slagveld.				

Jarenlang	werd	in	Deinze	een	discussie	gevoerd	over	wie	juist	de	moordende	granaat	
had	afgeschoten,	maar	een	afdoende	antwoord	werd	nooit	gevonden.	In	ieder	geval	
begingen	de	Duitsers	met	het	gebruiken	van	burgers	als	levend	schild	een	
oorlogsmisdaad.	Maar	ook	de	Ardense	Jagers	gingen	niet	helemaal	vrij	uit	want	zij	
wisten	dat	er	zich	burgers	in	het	schootsveld	bevonden.
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