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ROSALIE LOVELING WERD 175 JAAR GELEDEN GEBOREN 
TE NEVELE 

 
Rosalie Loveling is de tweede dochter uit het huwelijk van Marie Comparé 
met Herman Anton Loveling. Haar oudere zuster Pauline werd later de 
moeder van Cyriel Buysse, Virginie was haar jongere zuster. Marie Compa-
ré was een eerste keer getrouwd geweest met Jacques Fredericq en uit dat 
huwelijk werden zes kinderen geboren. Zeven jaar na het overlijden van 
haar eerste man trouwde ze op 6 juni 1831 te Nevele met Herman Anton 
Loveling, afkomstig van het Noord-Duitse stadje Papenburg. 
 
Over hun moeder schreef Virginie Loveling in haar Biografie

1
: 

άaƛƧƴ ƳƻŜŘŜǊ ǿŀǎ ŜŜƴ ȊŜŜǊ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭŘŜ ǾǊƻǳǿΣ ŘƛŜ ŘŜ CǊŀƴǎŜ Ŧƛƭƻǎo-
fen grondig kende, gaarne Voltaire en Rousseau - en ook Cats - ci-
teerde, uit welke schrijvers zij veel van buiten wist. (...) Zij was een 
grote bewonderaarster van de natuur en leerde ons vooral bescher-
ƳƛƴƎ ŘŜǊ ŘƛŜǊŜƴ Ŝƴ ŜŜǊōƛŜŘ ǾƻƻǊ ŘŜ ǾŜƭŘǾǊǳŎƘǘŜƴΦέ 

Over hun vader herinnerde zij zich:  
άaƛƧƴ ǾŀŘŜǊ ƘŀŘ ƴŀƎŜƴƻŜƎ ŀƭ ŘŜ ǾƻƻǊƴŀŀƳǎǘŜ ǘŀƭŜƴ Ǿŀƴ 9ǳǊƻǇŀ ƎǊƻn-
dig geleerd en was een groot liefhebber van boeken. (...) Hij leerde 
Rosalie en mij alle dagen Hoogduits lezen, van toen ik nauwelijks mijn 
ƭŜǘǘŜǊǎ ƪŜƴŘŜΦέ 

 
Rosalie en Virginie gingen nooit naar school tenzij om te leren spellen. Hun 
vader vond dat de meesteressen, drie kwezeltjes, stoeltjeszetster in de kerk, 
die toen het onderwijs aan meisjes verstrekten, zelf onkundig waren. En, 
omdat vader Loveling de scholen in het dorp onvoldoende achtte om er 
zijn drie dochters naar toe te sturen, deed hij een beroep op de nieuwe 
Nevelse onderwijzer De Booser

2
 om driemaal per week in zijn huis aan de 

meisjes van 11 tot 12 uur les te geven.  
Reeds in  hun prille kindertijd maakten Rosalie en haar jongere zus Virginie 
ǾŜǊǎƧŜǎΦ ά!ƭƭŜǎ ǿŀǘ ƛƴ Ƙǳƛǎ ƻƳƎƛƴƎΣ ŜƭƪŜ ƎŜōŜǳǊǘŜƴƛǎ ƛƴ ƘŜǘ ŘƻǊǇΣ ǿŜǊŘ ŘŀŘe-

                                                 
1
  Virginie Loveling, Herinneringen (bijeengebracht en ingeleid door Antonin van 
Elslander), Hasselt, 1967, p. 5-25. 

2
  Charles De Booser (°Deinze 25-05-мумо ϞbŜǾŜƭŜ нн-02-1890) werd op 1 maart 
1843 tot gemeenteonderwijzer benoemd en nam o.m. als gevolg van de school-
strijd op 1 oktober 1879 ontslag. 
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lijk op rijm gesteld en meestal met behulp van een bakje met waterverf-
ƪƭƻƳǇƧŜǎ ƎŜƠƭƭǳǎǘǊŜŜǊŘΦέ 
Pauline en Rosalie begonnen op de leeftijd van respectievelijk twaalf en 
tien jaar een eigen krant te schrijven. Pauline schreef De Nevelaar en Rosa-
lie De Vaderlander. Deze enkele blaadjes bevatten het nieuws van de dag 
en verschenen drie keer per week op één enkel exemplaar dat door hun 
halfzuster Sophie Fredericq voor vijf centiem per exemplaar werd gekocht. 
In de bibliotheek van hun vader vonden en lazen ze gretig werken uit de 
Nederlandse literatuur. Zo kenden ze Bloemen mijner Lente van K.L. Lede-
ganck van buiten. Ze lazen ook Tollens, De Reinaertbewerking van Jan 
Frans Willems en begonnen weldra zelf versjes te schrijven. 
 
Na het plotse overlijden van Herman Loveling - Rosalie was toen twaalf 
jaar - vertrok Marie Comparé naar Gent en nam er met haar dochters Pau-
line, Rosalie en Virginie haar intrek bij haar zoon Cesar Fredericq. In het 
huis van Cesar kwamen iedere zaterdag interessante progressieve en anti-
klerikale intellectuelen in een discussiekring samen. En toen ze enkele 
jaren later naar Nevele terugkeerden, waren Rosalie en Virginie vrijzinni-
gen geworden die in het landelijke Nevele hun stadsleven voortzetten 
zonder eigenlijk contact met de plaatselijke bevolking. 
 
Nog in Gent leerden de meisjes toneel kennen. In 1847 had de familie een 
abonnement op de toneelvertoningen  van de maatschappij Broedermin en 
Taalijver.  
Hier in Gent kreeg Rosalie les van mevrouw Huet, een gediplomeerde on-
derwijzeres. 
Vooral tijdens hun verblijf in Gent verruimden ze hun literaire horizon door 
de lectuur van de Franse classici, de Duitse romantici, Byron, Heine, Ander-
son en Claus Groth.  
 
Na hun kinderversjes schreven ze vanaf 1853 hun eerste gedichten. En 
vanaf 1855 behoorden ze tot de vaste medewerkers aan het Nederduitsch 
Letterkundig Jaerboekje van Frans Rens en publiceerden ze in De Eendragt, 
De Vlaemsche School, het Nederduitsch Tijdschrift, De Toekomst en het 
Nederlandsch Museum. Bijna altijd publiceerden zij hun verzen samen in 
hetzelfde tijdschrift, ieder één gedicht. Deze gedichten zijn voorlopig hun 
enige vorm van literair werk. Vermoedelijk pas in 1865 zijn ze novellen 
gaan schrijven. 
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Rosalie en Virginie hadden veel poëzie gelezen voordat ze zelf begonnen te 
dichten en toch volgden ze hun voorbeelden niet slaafs na. Hun gedichten 
waren opvallend anders. Ze waren een nieuw geluid in de Nederlandse 
literatuur en vertalingen verschenen in het Frans, Engels en het Duits. 
 
Hoe de gezusters ertoe gekomen zijn ook proza te schrijven vertelt Virginie 
in haar Biografie: 

ά9Ŝƴǎ ƎŜōŜǳǊŘŜ ŜǊ ƛŜǘǎ ǇƻǘǎƛŜǊƭƛƧƪǎ ƛƴ ƻƴȊŜ ƻƴƳƛŘŘŜƭƭƛƧƪŜ ƻƳƎŜǾƛƴƎΦ 
Sophie, Rosalie en ik kwamen op de inval het wedervaren elk afzon-
derlijk voor de pret te behandelen. Mijn stuk was door en door slecht, 
het hing niet samen; dat van Sophie was lang en uiteenlopend, en 
bleef onafgewerkt, maar dat van Rosalie was merkwaardig als eerste 
proeve, goed van evenredigheid en zo literair als zij er ooit een heeft 
geschreven later. Het heette De eerste opvoeding en is om bijzondere 
redenen nooit uitgegeven. Maar de bron was ontsprongen en van nu 
ǾƻƻǊǘŀŀƴ ƻŜŦŜƴŘŜƴ ǿƛƧ ƻƴǎΦέ 

 
In 1874 verscheen hun eerste bundel Novellen. In de laatste winter voor 
haar dood schreef Rosalie Mijnheer Damman, Juffrouw Leocadie Stevens 
en reeds doodziek Pô en Paoletto. 
 
In de brieven van Virginie en Rosalie Loveling kunnen we bijna van dag tot 
dag het verloop van de ziekte van Rosalie volgen

3
. 

Rosalie sprak voor de eerste keer over haar ziekte in een brief van 25 juli 
1874, geschreven aan haar neef Paul Fredericq

4
:  

άDƛƧ ǿŜŜǘ Řŀǘ ƛƪ ŜŜƴƛƎŜƴ ǘijd ziek in Gent ben geweest. Het gaet niet 
beter met mij, en Léon

5
 heeft mij aangeraden er toekomende week 

op nieuw eenige dagen te gaan doorbrengen, opdat Mr. Boddaert
6
 

van mijnen toestand zou kunnen oordeelen. Ik heb zeer veel pijn en 
ongemakken en zie niet hoe ik ze kan kwijt geraken. Ik hoop dat ik er 

                                                 
3
  A. van Elslander en A. M. Musschoot, Correspondentie van de gezusters Loveling. 
Brieven van en aan Paul Fredericq I, in Mededelingen van het Cyriel Buysse Ge-
nootschap, aflevering 9, Gent, 1993, p. 67-175. 

4
  Deze brief met de verklarende noten heb ik overgenomen uit J. Van de Casteele, 
Nevelse brieven van de gezusters Loveling, in Het Land van Nevele, jg. 9 (1978), 
afl. 1, p. 19-31. 

5
  Leon Fredericq (1851-1935), professor in de medische wetenschappen aan de 
universiteit van Luik, broer van Paul. 

6
  Dr. Boddaert was de Gentse professor die Rosalie in behandeling had. 
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aan gewoon zal worden, en wat het gevaar betreft, daar bekreun in 
ƳƛƧ ǿŜƛƴƛƎ ƻƳΥ ŎΩŜǎǘ ƭΩŀŦŦŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ōƭŀƴŎƘƛǎǎŜǳǎŜ

7
. 

 
En dat het met haar gezondheid echt niet goed ging, lezen we nog een 
beetje verder in diezelfde brief: 

ά²ƛƧ ȊƛƧƴ ǾƻƻǊ ǾŜŜǊǘƛŜƴ ŘŀƎŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ŘǊƛŜ ƧǳƎŜƴ ǇŜǊ ǊƛƧǘǳƛƎ ƴŀŀǊ ŘŜƴ 
Kranepoel

8
 geweest. De anderen zijn er rond gegaan, ik ben blijven 

zitten. Het was iets nieuws daar gansch alleen te zijn (...) Hoe weinig 
was het dan te voorzien dat de vrolijkste van heel de bende, de eerste 
Ȋƻǳ ƎŜǿŜŜǎǘ ȊƛƧƴ ƻƳ ƘŜǘ ŀŦ ǘŜ ƭŜƎƎŜƴΣ ƎŜƭƛƧƪ ŘŜ IƻƭƭŀƴŘŜǊǎ ǎŎƘǊƛƧǾŜƴΦΦΦέ 
 

Op 16 september 1874 schrijft Virginie Loveling aan haar neef Paul Frede-
ricq: 

ά½ŜƎ ŀŀƴ tŀǇŀ Řŀǘ ǘŀƴǘŜ wƻǎŀƭƛŜ ƘŜŜƭ ǾŜŜƭ ƎŜōŜǘŜǊŘ ǿŀǎΣ ŀƭǎ ƛƪ te huis 
kwam maar nu sedert gisteren weder wat verslecht is. Zij heeft geen-
Ŝƴ ŀǇǇŜǘƛƧǘΣ ǎƭŜŎƘǘŜ ŘǊƻƻƳŜƴ Ŝƴ ȊǿŜŜǘ ƘŜŜƭ ǾŜŜƭΦέ 
 

En het gaat verder op en af met de gezondheid van Rosalie. Getuige een 
fragment uit een brief van Virginie, gedateerd Nevele, 16 oktober 1874: 

ά¢ŀƴǘŜ wƻǎŀƭƛŜ ƛǎΣ Ŝƴ ǎƻƳƳŜ
9
, gebeterd, maar heeft nog erge 

poozen
10

 en slechte nachten, voor het oogenblik ligt zij weder te bed; 
maar als gij dezen brief ontvangt, is het wel mogelijk dat zij weder 
ƎƻŜŘ Ȋŀƭ ȊƛƧƴΦέ 
 

Een maand later op 16 november 1874 gaat het weer bergaf: 
άDƛƧ Ȋǳƭǘ ƳŜǘ ǎǇƛƧǘ ǾŜǊƴƻƳŜƴ ƘŜōōŜƴ Řŀǘ ǘŀƴǘŜ wƻǎŀƭƛŜ ȊŜŜǊ ȊƛŜƪ ƛǎ Ŝƴ 
te bed ligt. Zij was zoo veel gebeterd dat zij zelfs hare gewone bezig-
heden hernomen had, nu is het op nieuw al verslecht, vandaag schijnt 
zij echter mindŜǊ ŀŦƎŜƳŀǘ Řŀƴ ŘŜ ǾƻƻǊƎŀŀƴŘŜ ŘŀƎŜƴΦέ 
 

  

                                                 
7
  ±ǊƛƧ ǾŜǊǘŀŀƭŘ ōŜǘŜƪŜƴǘ Řƛǘ ΨƘŜǘ ƛǎ ŘŜ ƳƻŜƛǘŜ ƴƛŜǘ ǿŀŀǊŘΣ ƘŜǘ ƛǎ ƻƴōŜƴǳƭƭƛƎΩΦ 

8
  De Kranepoel te Aalter-Bellem was een geliefkoosd recreatieoord van de familie 
Fredericq, Loveling, Buysse. Er werd ook in die poel gezwommen. 

9
  Frans en somme ΨŀƭƭŜǎ ǎŀƳŜƴ ƎŜƴƻƳŜƴΩΦ 

10
 tƻƻǎΣ ǇƻȊŜ ΨƻƎŜƴōƭƛƪΣ ƳƻƳŜƴǘΩΦ 
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Op 15 december 1874: 
ά¢ŀƴǘŜ wƻǎŀƭƛŜ ǎǘŜƭǘ ƘŜǘ ŀƭǘƛƧŘ ƎŜƭƛƧƪΥ ǎƻƳǎ ǿŀǘ ōŜǘŜǊΣ Řŀƴ ǿŀǘ ǎƭŜŎƘǘŜǊΣ 
maar kan toch ondertusschen van goede oogenblikken gebruik maken 
ƻƳ ŘŜ ƳƻŜŘŜǊǘŀŀƭ ǘŜ ōŜƻŜŦŜƴŜƴΦέ 

 
De toestand van Rosalie verslechterde steeds, zoals blijkt uit een brief van 
Virginie van 21 maart 1875: 

άIƛŜǊ Ǝŀŀǘ ƘŜǘ ȊŜŜǊ ǎƭŜŎƘǘΦ ¢ŀƴǘŜ wƻǎŀƭƛŜ ƛǎ ǎŜŘŜǊǘ ƘŜǘ ōŜƎƛƴ Ǿŀƴ aŀŀǊǘ 
heel en gansch ziek. Léon komt nog al dikwijls, uw Papa is ook eens 
ƎŜǿŜŜǎǘΦ IŜǘ ƛǎ ƘŜŜƭ ŜǊƎΦέ 
 

En dan komt de droeve mare in de brief van Virginie van 4 mei 1875:  
άwƻǎŀƭƛŜ ƛǎ ƘŜŘŜƴ ƻƳ ƘŀƭŦ ǘǿŜŜ ǳǊŜ ƎŜǎǘƻǊǾŜƴ ȊƛƧ ƘŜŜŦǘ ǾŜǊǎŎƘǊƛƪƪŜƭƛƧƪ 
geleden. 
Ik moet veel brieven schrijven en heb zeer weinig tijd. Ik en de meid 
waren alleen bij haar en waren zo overstelpt van medelijden en 
droefheid bij het zicht van al dat lijden dat het eerste gevoel een ge-
voel van verzachting was, thans eerst voel ik al het schrikkelijke van 
dit verlies, dat niets mij zal kunnen vergoeden. 
Zij zal waarschijnlijk te Gent begraven worden, dit is ten minste haar 
ǿŜƴǎŎƘ Ŝƴ ƛƪ ƘƻƻǇ ǿŜƭ Řŀǘ ƘƛƧ Ȋŀƭ ǳƛǘƎŜǾƻŜǊŘ ǿƻǊŘŜƴΦέ 
 

In een lange brief van 11 mei 1875 aan haar neef Paul Fredericq verhaalt 
Virginie Loveling omstandig de laatste uren van haar zuster Rosalie. Die 
brief werd integraal gepubliceerd door Jozef Van de Casteele

11
. Wij citeren 

hier de belangrijkste passages: 
ά½ƛƧ ǿƛǎǘ ƎƻŜŘ Řŀǘ ȊƛƧ ǎǘƛŜǊŦΥ ƘŜǘ ƛǎ ŘŜ ŀƎƻƴƛŜΣ ŘƛŜ ōŜƎƛƴǘΣ ȊŜƛ ȊƛƧ Ωǎ Ƴƻr-
gens, en later: ik zie u niet meer! Zij hield mijne hand vast, de ven-
sters stonden wijd open, ik zat alleen aan haar bed met de meid, het 
was een warme meinacht, wij hoorden de nachtegaal en de kikvor-
schen in de verte: nu wil ik niet meer roeren, zei zij, en daar het 
woord agonie altijd terugkwam op hare lippen, vroeg de meid wat dat 
ȊŜƎƎŜƴ ǿƛƭŘŜ άǎǘŜǊǾŜƴΣ aƛŜǘƧŜέ ȊŜƛ ȊƛƧΦ όΦΦΦύ Lƴ ŜŜƴǎ ƘƛŜƭŘ ȊƛƧ ƻǇ Ǿŀƴ 
spreken, haar hart stond stil en zij ademde niet meer, een halve mi-
ƴǳǳǘ ǘŜ ǾƻƻǊ ƘŀŘ ȊƛƧ ƎŜȊŜƎŘ άƎŜŜƴ ǾǊŜŜƳŘŜ ƳŜƴǎŎƘŜƴ ōƛƧ ƳƛƧΦέ 
 

                                                 
11

 J. Van de Casteele, Nevelse brieven van de gezusters Loveling, in Het Land van 
Nevele, jg. 9 (1978), afl. 1, p. 23-24. 
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Het verlies van zijn tante Rosalie treft Paul Fredericq heel erg; in een brief 
van 5 mei 1875 aan zijn grootmoeder Marie Comparé en zijn tante Virginie 
schrijft hij: 

άLƪ ǾƛƴŘ ƎŜŜƴŜƴ ǘǊƻƻǎǘ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ƻƴƎŜƭǳƪΣ Řŀǘ ƻƴǎ ŀƭƭŜƴ ǘǊŜŦǘΦ !ƭǎ ƛe-
mand voor zijnen tijd sterft en in de wereld zoo nuttig en zoo noodig 
was als Tante Rosalie, is er wel ƎŜŜƴ ǘǊƻƻǎǘΦέ 
 

Rosalie Loveling werd begraven op het kerkhof van Sint-Amandsberg op 7 
mei 1875 ten 4 uren namiddagΣ ǾŜǊŘŜǊ ǾŜǊƳŜƭŘǘ ŘŜ ǊƻǳǿōǊƛŜŦΥ άEen lijk-
dienst zal geschieden in de kerk van Nevele op donderdag 20 mei 1875 ten 
10 uren voormiddagέΦ 5ŀǘ ŜǊ bij haar overlijden door de familieleden over 
de keuze van het kerkhof gesproken werd, vernemen we uit een brief van 
Hélène, geschreven op 5 mei 1875 aan haar broer Paul Fredericq

12
 (verta-

ling uit het Frans): 
ά¢ŀƴǘŜ wƻǎŀƭƛŜ ƘŜŜŦǘ ƎŜǾǊŀŀƎŘ ōŜƎǊŀǾŜƴ ǘŜ ǿƻǊŘŜn te Gent en daar 
Grootmoeder (d.i. Marie Comparé J.L.) en de Buysses (d.i. Louis Buys-
se en Pauline Loveling J.L.) zich verzet hebben tegen het Geuzenkerk-
hof

13
, werd ze vrijdag begraven op het kerkhof van Sint-!ƳŀƴŘǎōŜǊƎΦέ 

 
Jozef Van de Casteele

14
 vraagt zicƘ ŀŦ ƻŦ ȊƻΩƴ ōŜƎǊŀŦŜƴƛǎ ǘƻŜƴ ŜŜƴ ǳƛǘƛƴƎ 

was van vrijzinnigheid. Ook notaris Bernard Dierick, tegenkandidaat van 
burgemeester Léonce Mulle de Terschueren, en Adolphe Schatteman

15
, 

opvolger van Mulle de Terschueren, werden op een dergelijke manier 
begraven: eerst de begrafenis op het kerkhof en veertien dagen later een 
lijkdienst in de kerk in afwezigheid van het lijk. 
 
  

                                                 
12

 J. Van de Casteele, Nevelse brieven van de gezusters Loveling, in Het Land van 
Nevele, jg. 9 (1978), afl. 1, p. 28. 

13
 In 1872 heeft het liberale Gents Stadsbestuur een stedelijk kerkhof opengesteld 
aan de Palinghuizen. De geestelijkheid werkte er de begrafenissen tegen omdat 
het geen gewijd kerkhof was. Te Gent werd dat nieuw kerkhof in de katholieke 
volksmond geuzenkerkhof genoemd. 

14
 J. Van de Casteele, Nevelse brieven van de gezusters Loveling, in Het Land van 
Nevele, jg. 9 (1978), afl. 1, p. 27-28. 

15
 Over A. Schatteman, zie J. Van de Casteele, Adèle Charlotte Fobe, de Nevelse 
vriendin van Virginie Loveling, in Het Land van Nevele, jg. 4 (1973), afl. 1, p. 35-
52. 
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Met Rosalie overleed veel te vroeg, op 41-jarige leeftijd, de oudste van de 
'Nevelse Nachtegalen'. 
 
Jan Luyssaert 
Merendree 
 
 
Geraadpleegde werken 
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Gent, 1921, deel 2, p. 73-220. 
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J. Van de Casteele, Nevelse brieven van de gezusters Loveling, in Het Land 
van Nevele, jg. 9 (1978),  afl. 1, p. 19-31. 
 
A. Van Elslander en A. M. Musschoot, correspondentie van de gezusters 
Loveling. Brieven van en aan Paul Fredericq I, in Mededelingen van het 
Cyriel Buysse Genootschap, aflevering 9, Gent, 1993, p. 67-175. 
 
Virginie Loveling, Herinneringen (bijeengebracht en ingeleid door Antonin 
van Elslander), Hasselt, 1967, p. 5-25. 
 
Rosalie en Virginie Loveling, Niets is ons onbeduidend (verzameld en inge-
leid door A. van Elslander), Hasselt, 1973. 
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VIER BROEDERS TREKKEN TEN STRIJDE, 
DE FAMILIE GOEDERTIER UIT LANDEGEM 

 
Op 4 januari 1844 wordt te Nazareth August Goedertier geboren. Na zijn 
huwelijk te Eke op 1 oktober 1874 met Maria Eugenia Bekaert (°Eke 14 
december 1848) vestigt hij zich in zijn geboortedorp. Het gezin bestaat uit 
zes kinderen die allen het levenslicht zagen in Nazareth: Karel Raymond 
(°Nazareth 14-11-1879), Isidoor (°Nazareth 10-01-1881), Maria Leontina 
(°Nazareth 04-07-1883), Leons (°Nazareth 22-12-1889), Alfons Aloïs 
(°Nazareth 07-06-1893) en Alfons Jan (°Nazareth 26-12-1895). 
 
Op 19 januari 1911 trekt August met zijn gezin naar Landegem en woont er 
in de Moorstraat nr. 1. Volgens het bevolkingsregister van 1910 bestond 
het gezin uit volgende leden: 
1. Goedertier August, °Nazareth 4-1-1844, landbouwer, gehuwd te Eke 

met nr. 2 op 1-10-1874 en naar Landegem gekomen op 19-1-1911. 
2. Bekaert Maria Eugenia, °Eke 14-12-мупу Ϟ[ŀƴŘŜƎŜƳ с-7-1917. 
3. Goedertier Karel Raymond, °Nazareth 14-11-1879. 
4. Goedertier Isidoor, °Nazareth 10-1-1881. 
5. Goedertier Maria Leontina, °Nazareth 4-7-1883 gehuwd te Landegem 

met Buysse Julius Karel op 4-2-1914, ze vestigen zich in Moorstraat nr. 
6. 

6. Goedertier Leons,  °Nazareth 22-12-1889, gehuwd  te  Landegem op  
29-1-1913 met De Wispelaere Irma, vertrokken naar Meigem, Berg-
straat 9 op 5-2-1913. 

7. Goedertier Alfons Aloïs, °Nazareth 7-6-1893, gehuwd met Hozemont 
Maria Valeria in 1919. 

8. Goedertier Alfons Jan, °Nazareth 26-12-1895. 
9. Claerhout Maria Valentina, °Merendree 3-9-1888, landbouwster, ge-

huwd met  Goedertier Felix te Nazareth op 26-1-1910 en kwam even-
eens in Landegem wonen op 11-7-1919. 

10. Goedertier Marie Mathilde, °Nazareth 2-10-1910. 
11. Goedertier Magdalena Sylvia, °Nazareth 31-10-1911. 
12. Goedertier Irma Anna, °Nazareth 27-5-1917. 
13. Goedertier Clarisse Alice, °Nazareth 6-4-1919. 
14. Goedertier Felix Constantin, °Nazareth 10-2-1886, gehuwd met nr. 9, 

komende van Nazareth op 13-10-1919. 
15. Goedertier Leontina Maria Philomena, °Landegem 12-3-1921. 
16. Geiregat Jan Baptist, °Nazareth 27-6-1853, knecht. 
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De oorlogsjaren breken aan en Maria Eugenia en August zien vier van hun 
vijf zonen zowaar verdwijnen in de wereldbrand die heel Europa over-
heerste. Tijdens die oorlog overleed Maria Eugenia Bekaert te Landegem 
op 6 juli 1917 op 69-jarige leeftijd. 
 
De soldaten Goedertier 
 
Goedertier Alfons Aloïs werd in 1913 en 1914 vrijgesteld wegens broeder-
dienst maar was toch soldaat gedurende de oorlog 1914-1918. Daar zijn 
naam niet in de lijst van  de gemobiliseerden staat, is hij vermoedelijk als 
vrijwilliger naar het leger getrokken. Hij trouwde in 1919 te Landegem met 
Maria Valeria Hozemont (°Landegem 10-03-1886) en vestigde zich in 1922 
in Drongen. 
 
Goedertier Alfons Jan (de jongste van de zonen) was soldaat bij het 4DA en 
had het militienummer 1113. Hij was van de lichting 1915 die echter niet 
meer kon opgeroepen worden daar ons land toen reeds bezet was door de 
Duitsers. De meeste dienstplichtigen uit die periode hebben dan hun 
dienstperiode vervuld na de oorlog als lid van wat men het mobilisatieleger 
of bezettingsleger noemde. Wij vinden hem terug in het mobilisatieleger 
van 1919. Zijn dienst eindigde op 19 augustus 1919. Hij verliet Landegem 
om zich te Drongen-Baarle te vestigen op 1 mei 1922 waar hij op 14 okto-
ber 1928 overlijdt. 
 
Goedertier Isidoor was reeds soldaat geweest in het Belgische leger van de 
lichting 1901 met het militienummer 11617. Tijdens de oorlogsperiode 
verliet hij de gemeente en kwam in Frankrijk terecht waar hij als soldaat bij 
het Franse leger actief was vanaf 12 maart 1917. Wij vinden hem daar 
ǘŜǊǳƎ ōƛƧ ƘŜǘ άYƻǊǇǎ ŘŜǊ ƪǊƛƧƎǎƎŜǾŀƴƎŜƴŜƴέ ǿŀŀǊ ƘƛƧ zich als vrijwilliger 
moet bij aangesloten hebben! 
 
Militaire loopbaan van Leons Goedertier 
 
!ŀƴ ŘŜ ƘŀƴŘ Ǿŀƴ ŦƻǘƻΩǎ Ŝƴ ōǊƛŜŦƪŀŀǊǘŜƴ ƪŀƴ ŘŜ ƳƛƭƛǘŀƛǊŜ ƭƻƻǇōŀŀƴ van  
Leons Goedertier gereconstrueerd worden. 
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Leons Goedertier
1
 was van de lichting 1909 maar werd niet in Landegem 

opgeroepen daar hij op 5 februari 1913 huwde met Irma de Wispelaere en 
naar Meigem verhuisde.  
Als jonggehuwde trok hij vanuit Meigem ten strijde als ruiter 1

e
 klasse bij 

de Eerste Jagers te Paard. Op 4 september 1919 kwam er een einde aan 
zijn militaire activiteiten maar niet aan zijn zoektocht naar een stabiel le-
ven. Hij emigreerde naar de Franse stad Nogent-sur-Seine waar nog enkele 
van zijn kinderen werden geboren. Hij kwam rond 1944 terug naar Lande-
gem en stierf er op 19-8-1969. Een van zijn kinderen André Goedertier 
(°Nogent-sur-Seine 16-07-1922) woonde in de Dennendreef te Landegem 
en is te Gent overleden op 28 februari 2008. Hij was de vader van Orienda 
DƻŜŘŜǊǘƛŜǊ ŘƛŜ ŘŜ ŦƻǘƻΩǎ Ŝƴ ŦŀƳƛƭƛŜŘƻŎǳƳŜƴǘŜƴ ǘŜǊ ōŜǎŎƘƛƪƪƛƴƎ ǎǘŜƭŘŜΦ  

 
Leons staat links op de foto. De foto is ongetwijfeld 
gemaakt vóór de oorlog toen hij als soldaat van de 
lichting 1909 zijn legerdienst vervulde. (Foto Orienda 
Goedertier). 
 
Eind september of begin augustus was Leons krijgs-
gevangen genomen en verbleef hij in Lier. Op 13 
augustus 1914 schreef hij vanuit Lier een bericht aan 
zijn vrouw en familie. De brief werd te Nevele ont-
vangen op 14 augustus 1914 en bevatte een foto. 
 
Rechts op die foto staat Leons met onbekende me-
degevangenen. De foto werd genomen door George 
Peeters, Lichtteekenaar, Antwerp Straat 11 Lier. 
Blijkbaar verbleven de militairen tijdelijk te Lier waar 
ze af en toe herstellingswerken aan de wegen uit-
voerden en hun verder lot afwachtten. Een identieke 
foto en tekst stuurde Leons naar zijn ouders te Lan-
degem.  
 
 

                                                 
1
 Dit relaas  is samengesteld op basis van de familiedocumenten ons ter beschik-
king gesteld door Orienda Goedertier. 
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Krijgsgevangene in Soltau (Duitsland)  
 

        
 
Op 23 april 1915 stuurde het Agence Belge de renseignements pour les 
prisonniers de guerre sous le patronage de la Croix Rouge de Belgique uit 
Brussel volgend bericht aan de familie van Goedertier Leonce Meygem 
DeynzeΥ ά²ƛƧ ƘŜōōŜƴ ƴƛŜǳǿǎ Ǿŀƴ aΦ DƻŜŘŜǊǘƛŜǊ [ŜƻƴŎŜΦ IƛƧ ƛǎ ƛƴ 5ǳƛǘǎƭŀƴŘΣ 
als krijgsgevangen. Zijn adres is Soltau II ς 66B. Hij verlangǘ ƴƛŜǳǿǎέΦ 5ƛǘ 
krijgsgevangenenkamp Soltau II-66b lag bij Hannover in Duitsland.  
 
 
Groepsfoto van 1915 van de krijgsge-
vangenen in Soltau met o.m. Leons 
Goedertier. 
(photogr. F Eilers, Edewecht i / Oldbg 
1915). 
 

 
Op 13 juni 1915 stuurde zijn echtgenote  Irma De Wis-
pelaere hem een foto waarop ze staat afgebeeld met 
haar drie kinderen; hij ontving die foto in Soltau op 4 
juli 1915. De foto was geadresseerd aan mr Leonce 
Goedertier  - durch die postfachstellen der b66 Kom-
mandatur Soltau ς Lager Edewecht. De kaart draagt 
geen officiële poststempels en werd dus vermoedelijk 
via militaire post ter bestemming gebracht. 
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Op 7 februari 1916 stuurde Martha De Wispelaere 
Henegouwenstraat nr. 12 Gent opnieuw een foto aan 
haar man Léonce Goedertier Kriegsgefangenelager 
Soltau (Edewecht) ς Barrak 3/7 S21 Deutschland. 
 
 
Hierop antwoordde Leons op 18 maart 1916. Hij 
stuurde vanuit  Soltau een foto aan zijn vrouw Irma 
De Wispelaere die in Gent (Henegouwstraat nr. 12) 
woonde. De kaart werd te Gent ontvangen op 21 

maart 1916. Een gelijkaardige 
foto stuurde hij op 16 juni 1916 
als krijgsgevangene te Soltau 
naar zijn familielid Martha De 
Wispelaere in de Henegouw-
straat 12 te Gent. Leons staat 
rechts op de foto samen met 
een onbekende (photogr. F 
Eilers , Edewecht i/ Oldbg 
1915). 
 

 
Op 1 april 1917 ontving Leons van zijn broer Oscar Goedertier een kaartje 
met foto. De tekst is afgestempeld met Vu: à la censure (gezien door de 
censuur).  
 
Het eigenaardige van deze kaart ligt erin dat ze van een broer van Leons 
komt die Oscar heet maar uit de bevolkingsregisters blijkt dat geen van zijn 
broers Oscar heette. Maar aangezien de foto een Belgische soldaat af-
beeldt is het vermoedelijk Alfons Aloïs of Alfons Jan die als roepnaam Os-
car had. Karel Raymond was geen militair en Isodoor was in dienst in het 
Franse leger. 
 
Op 23 augustus 1918 ontving Leons in Soltau een foto van zijn kinderen. De 
foto verstuurd  op 17 augustus 1918 en afgestempeld door de Postüber-
wachungsstelle 33 en gericht aan M Goedertier Leonce ς Corps de trans-
port Z3114 Hannover Deutschland Soltau 3114; vermoedelijk was zijn regi-
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stratienummer in Soltau 3114. De afzender was  M Pr. Haeck Merendree 
Durme.  
Vermoedelijk was die foto bij Pr. Haeck genomen en vandaar verstuurd.  

 
Na de wapenstilstand op 11 november 
1918 was voor Leons het militaire 
leven nog niet afgelopen want op 26 
januari 1919 maakte hij deel uit van 
het Belgische mobilisatieleger in 
Duitsland. Van hieruit stuurde hij een 
foto naar huis. Leons zit op de eerste 
rij rechts. 
 
Eretekens 
 
Omwille van zijn verdiensten voor het Vaderland ontving Leons Goedertier 
verscheidene eretekens. Door de gemeenteraad van Landegem werd in 
zitting van 6 september 1952 in samenwerking met het bestuur van de 
Nationale Strijdersbond van België, afdeling Landegem, besloten aan de 
oud-strijder, lid van de NSB, de heer Goedertier Leonce geboren te Naza-
reth 22 december 1889 te begiftigen met volgende ereteken: herinne-
ringsmedaille 1914-1918, overwinningsmedaille 1914-1918 en medaille van 
de Yser. Gedaan te Landegem de 11 november 1955  
Namens het Schepencollege 
Op bevel: De Gemeentesecretaris: G. Opdecam 
De Burgemeester en Schepenen: 
THooft Augustinus, Faseur Renatus, Van Lierde 
Clara 
 
Op 21 juni 1963 ontvangt Leonce Goedertier, uit 
handen van burgemeester Maurice Brackeneer, 
bij besluit nr. 9452 De Herinneringsmedaille van 
de regering van zijne Majesteit Albert I. 
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Bronnen: 
!ƭƭŜ ƪŀŀǊǘŜƴ Ŝƴ ŦƻǘƻΩǎ ȊƛƧƴ ŜƛƎŜƴŘƻƳ Ǿŀƴ hǊƛŜƴŘŀ DƻŜŘŜǊǘƛŜǊΦ hǊƛŜƴŘŀ ƛǎ ƛƴ 
Landegem beter gekend als mama Orienda daar zij jarenlang opvangmoe-
der was voor heel wat Landegemse jonge telgen. Een activiteit die ze eind 
maart 2008 stopzette. 
 
GAN, Landegem 1865 
GAN, Bevolkingsregister Landegem van 1910. 
 
André Stevens 
Landegem 
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HEILIGENVERERING IN ZEVEREN1
 

 
 
In de aloude Mechelse Catechismus die natuurlijk ook in Zeveren in ge-
bruik was in de 19

de
 eeuw en nog in de 20

ste
 eeuw, lezen wij onder andere 

volgende vraag en antwoord: 
 V:  Is het tegen de eer Gods, dat wij Heiligen eren of aanroepen? 
 A: Neen, want wij eren die niet als goden, maar als vrienden en die-

naars van de waarachtige God.
2
 

 
Onze voorouders kenden deze en vele andere vragen met antwoorden uit 
het hoofd. Dit was overigens een eis om tot het vormsel en/of het huwelijk 
toegelaten te worden. 
 
Het eren en vereren van heiligen heeft een lange traditie met radicale 
tegenstanders en opmerkelijke voorstanders. 
Toen het protestantisme ontstond in de 16

de
 eeuw, als afscheuring van de 

katholieke kerk onder invloed van de kerkhervormers Maarten Luther in 
Duitsland, gevolgd door Calvijn en anderen, werd van meet af aan de heili-
genverering in vraag gesteld. Het misbruik bij het verlenen van aflaten en 
vele andere zaken in de kerk werd gecontesteerd. Dit noemen wij gemeen-
zaam de Reformatie. 
Eén van de gevolgen van die scheuring in de Westerse katholieke kerk (het 
protestantisme) was de beeldenstorm. Dit was de vernieling van heiligen-
beelden en religieuze kunst. In onze streek waren in iedere parochie beel-
denstormers aan het werk. Nadat ze in Gent lelijk hadden huisgehouden, 
kwamen ze afgezakt naar de streek van Deinze. Ook de kerk van Zeveren 
moest het ontgelden. 
 
Zeveren was tijdens het grootste deel van de 16

de
 eeuw zeer dun bevolkt 

ten gevolge van oorlog, verwoestingen en belegering door strijdende le-
gers. De schaarse inwoners van Zeveren hebben zich niet verzet tegen de 
verwoestingen, mede ook door het feit dat één van de machtigste heren 
van Zeveren, namelijk de Heer van Gruuthuze, van de heerlijkheid Leie-

                                                 
1
  Zie ook: J. Van Den Heuvel, Heiligenverering in Het Land van Nevele, in Het Land 

van Nevele, jg. 1983, afl. 1 
2
   H. Lambrecht, Beknopte verklaring van den Mechelsen Catechismus, Uitgave 
1882. 
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H. Pastoor van Ars (J.D. Vianney). 
(Verzameling Gerarda Heyerick) 

 

straete behoorde tot de nieuwe godsdienstrichting. Hij richtte zelf 'hage-
preken' in op zijn domein, thans gekend als de Cauwenhoek. Hij werd later 
verbannen uit Vlaanderen. 
Wij vonden geen verdere details over de vernieling door de beeldenstor-
mers. 
Een tweede ontheiliging had plaats bij de Franse Revolutie toen de pastoor 
van Zeveren, De Raedt, weigerde de eed tegen kerk en koning af te leggen, 
en de St.-Amanduskerk een tempel van de Rede werd. 
Wij zullen verder in dit artikel de heiligenverering in Zeveren tijdens de 
19

de
 en 20

ste
 eeuw bespreken. 

 
 
Heiligenbeelden in de Kerk 
 

          

 

H. Antonius Abt, op het altaar. 
(Verzameling Gerarda Heyerick) 
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Vooraan aan het zijaltaar staat het beeld van de HK. Antonius abt, tweede 
patroon van de kerk. Het is een beeld in lindehout dat in het altaar is ver-
werkt. Het is uit de 19

de
 eeuw en heeft een zekere kunstwaarde. Samen 

met het altaar werd het aangekocht op 22 oktober 1871. 
 
Vóór het altaar staan de beelden 
van de H. Jozef en H. Jean Baptis-
te Vianney, pastoor van Ars. 
Het beeld van de heilige Jozef 
werd in 1903 aangekocht bij Nisol, 
beeldhouwer in Eeklo voor 380 fr. 
Het is een beeld in gebakken 
steen. 
De pastoor van Ars die in 1925 
heilig werd verklaard, vond in 
pastoor Alberic Vanden Abeele 
een felle bewonderaar. Pastoor 
Vanden Abeele schonk het beeld 
van de heilige Jean Baptiste Vian-
ney aan de kerk. Hij nam de stijl 
van de heilige over in haarsnit en 
kledij. Dit beeld werd gewijd op 5 
april 1934. 
 
Langs de rechterkant, tegen de 
zijgevel vinden wij aan de eerste 
pijler het beeld van Nikolaas van 
Tolentijn. Het werd na een omha-
ling in de kerk op 9 december 
1934 gewijd. 
Het tweede beeld is van de heilige 
Barbara. Het werd aangekocht bij 
beeldhouwer Balens uit Gent voor 
85 fr. op 5 september 1906. 
 
Aan de derde pijler vinden wij het 
beeld van de H. Amandus, patroon 
van de kerk en de parochie. Het 
werd gemaakt door beeldhouwer 

Beeld van H. Amandus. 
(Verzameling Gerarda Heyerick) 
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Janssens uit Nevele. Het beeld werd gewijd op 11 augustus 1892. 
Achteraan staat het beeld van de heilige Theresia van het kindje Jezus. Kort 
na haar heiligverklaring in 1928 schonk pastoor Stockman dit beeld aan de 
St.-Amanduskerk, het werd ingehuldigd op 19 november 1933. 
Er werden nog beelden van het H. Hart en Onze-Lieve-Vrouw geschonken 
in 1908 door de Markiezin de Chateler uit Brussel. Deze beelden, wellicht 
uit de 18

de
 eeuw, werden in 1938 verkocht aan de firma Beyaert in Brugge. 

 
Langs de linkerzijde staat een beeld 
van Onze-Lieve-Vrouw met Jezus. 
Beiden dragen een zilveren kroon, 
geschonken door de Congreganis-
ten. Eén van die kronen werd on-
langs ontvreemd. 
Aan de eerste pijler vinden wij het 
beeld van de volksheilige Antonius 
van Padua, met een aloude offer-
blok 'offer ter eere van den heiligen 
Antonius'. Dit beeld werd voor 200 
fr. aangekocht bij Theodoor Jans-
sens in Nevele en ingewijd op 27 
oktober 1898. 
Franciscus van Assisie staat aan de 
tweede pijler. Pastoor Stockman 
betaalde er 90 fr. voor in septem-
ber 1906 bij Boelens in Gent. 
Achteraan vinden wij het beeld van 
de heilige Gerardus van Majela met 

offerblok 'Ter eere van den heiligen Gerardus'. Het is een gift van pastoor 
Alberic Vanden Abeele in 1935. 
 
 
Heiligen in het koor 
 
Toen de kerk helemaal opgekuist en verfraaid werd in 1937-1938 werden 
langs beide zijden in het koor, boven de aloude zitbanken, vier heiligen 
afgebeeld. Toen was het normaal dat alleen mannelijke heiligen de eer 
kregen om afgebeeld te worden. Nu zouden zeker ook vrouwelijke heiligen 
aan de beurt komen. 

Beeld van O.L.Vrouw met Kind Jezus 
(Verzameling Gerarda Heyerick) 
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Pastoor Leon Braet heeft met ons tijdens de zeven catecheseweken die 
aan de plechtige communie en het Vormsel voorafgingen in 1937 en 1938 
de motivering voor zijn keuze uitvoerig besproken.

3
 

 
Langs de rechterzijde zien wij de volgende heiligen, van links naar rechts: 
- H. Eligius, geknield, patroon van de landbouwers. Het merendeel van de 

parochianen waren landbouwers. 
- H. Leo De Groote, rechtstaande, patroon van de pastoor Leon Braet. 
- H. Antonius, geknield, aanroepen bij verloren voorwerpen. Velen hadden 

een speciale devotie voor deze heilige, zeker de godvruchtige vrouwen 
die veel gelden hebben geofferd bij het beeld. 

- H. Benedictus, rechtstaande. De pastoor vereerde hem op een speciale 
manier omdat de devotie voor Benedictus aan de basis lag voor zijn roe-
ping naar het priesterschap. 

 
Langs de linkerkant vinden wij: 
- H. Livinus, rechtstaande, voornaamste patroon van de stad Gent en 

tweede patroon van het bisdom Gent. Pastoor L. Braet was blijkbaar 
voorbestemd voor een hoge functie in de stad Gent. Deze verwachte 
promotie kan hij verschillende keren afwenden tot hij eindelijk het aal-
moezenierschap van de gevangenis De Nieuwe Wandeling in Gent niet 
meer kan weigeren in 1941. 

- H. Amandus, geknield. Uiteraard kon hij de patroon van de parochie niet 
voorbijgaan, beweerde hij. 

- H. Bavo, rechtstaande. De patroon van het bisdom Gent. Deze heilige is 
voor zijn bekering (na zijn aanvankelijk buitensporig leven) zeer schat-
plichtig aan de H. Amandus. 

- H. Isidoor, geknield. De voorstelling van Isidoor als landman, met een 
spade als attribuut wijst naar de eenvoudige levenswijze van deze heilige 
als eenvoudige landman. De pastoor meende dat de kleine boeren en de 
landbouwhelpers hem als hun patroon konden vieren. 

 

                                                 
3
  5Ŝ ǇƭŜŎƘǘƛƎŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀƴǘŜƴ Ǿŀƴ мфот ǿŀǊŜƴΥ wƻƎŜǊ 5Ŝ YŜǳƪŜƭŀŜǊŜϞΣ aŀǳǊƛŎŜ 
5Ŝ aŜȅŜǊϞΣ /ŀƳƛŜƭ DƻŜƳŀŜǊŜϞΣ !ƴŘǊŞ IŜȅŜǊƛŎƪϞΣ DŜǊƳŀƛƴ wƻƻȊŜΣ wƻƎŜǊ ±ŀŜr-
ƴŜǿȅŎƪϞΣ WƻȊŜŦ ±ŜǊǿƛƭǎǘΣ {ƛƳƻƴƴŜ /ƘǊƛǎǘƛŀŜƴǎϞΣ !ŘǊƛŜƴƴŜ /ƻǊƛƧƴΣ WǳƭƛŜƴƴŜ 5Ŝ /o-
ƴƛƴŎƪϞΣ aŀŘŜƭŜƛƴŜ 5ƘǳȅƎŜƭŀŜǊŜϞ Ŝƴ [Ŝƻƴŀ IŜȅŜǊƛŎƪϞΦ 5ŜȊŜ Ǿŀƴ мфоу ǿŀǊŜƴΥ !l-
Ŧƻƴǎ /ƻǊƛƧƴϞΣ wŜƴŞ DŜƛǊŜƎŀǘΣ wƻƎŜǊ Ǿŀƴ !ŀƭϞΣ wŜƴŞ ±ŀƴ [ŀŜƪŜƴϞΣ DŜǊŀǊŘ ±ŜǊƳŜu-
ƭŜƴϞΣ DƛƭōŜǊǘ ±ŀƴ {ǘŜŜƴƪƛǎǘŜ en één meisje Ethel Blomme (van Antwerpen). 
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Bij de grondige aanpak van de schilderwerken in de kerk, onder pastoor P. 
Verstraeten, bleven deze acht schilderijen van de heiligen intact. 
 
 
Relikwieën 
 
De Sint-Amanduskerk in Zeveren bewaart vele relikwieën. Dit zijn resten of 
overblijfselen van heiligen. Wat ook van ver of dichtbij iets met die heiligen 
te maken had, wordt ook als relikwie aanzien. 
Het zijn niet alleen de christenen die relikwieën vereren, ook in veel ande-
re godsdiensten (o.a. Boeddhisme) zijn er relikwieën. 
 
De katholieke kerk heeft steeds veel aandacht besteed aan de overblijfse-
len van martelaren vooral in de eerste eeuwen en nadien van alle heiligen. 
In de 16

de
 eeuw heeft de Reformatie zich krachtdadig verzet tegen de vere-

ring van heiligen, dus zeker van relikwieën. De vrucht van de Reformatie is 
het protestantisme in al zijn vormen. 
Het Concilie van Trente, gehouden als antwoord op de Reformatie, heeft 
het vereren van heiligen, incluis relikwieën, gesteund en gemotiveerd. 
Wij stellen vast dat het gebruik om relikwieën te vereren in de loop van de 
laatste eeuwen een wisselvallig succes kende. 
 
Maar keren wij hier omtrent even terug naar onze oude Mechelse Cate-
chismus. 
  V: Waarom vereren wij relikwieën? 
  A: Ten eerste: omdat het panden zijn en gedenktekens die ons van onze 

goede en groote vrienden zijn achtergelaten. 
   Ten tweede: omdat die lichamen tempels zijn geweest van de heilige 

Geest. 
   Ten derde: omdat zij werktuigen zijn geweest van alle deugden. 
   Ten vierde: omdat zij eens verheven zullen worden bij God. 
  
Laten wij de toestand bekijken in Zeveren. 
Van de volgende relikwieën die aanwezig zijn in de kerk van St.-Amandus 
werden attesten afgeleverd door de bisschop. 
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Datum Door Van 

6 maart 1833 
30 juni 1872 
10 mei 1883 
 
 
9 oktober 1885 
5 juli 1907 
5 juli 1907 
29 april 1921 
2 oktober 1942 
3 februari 1943 
26 augustus 1947 

Mgr. Boussen 
Mgr. Bracq 
Mgr. Bracq 
 
 
Mgr. Lambrecht 
Mgr. Stillemans 
Mgr. Stillemans 
Mgr. Seghers 
Mgr. Coppieters 
Mgr. Coppieters 
Mgr. Coppieters 

H. Kruis 
H. Antonius abt 
H. Maagd Maria 
H. Jozef 
H. Laurentius 
H. Antonius van Padua 
H. Eligius 
H. Franciscus van Assisie 
H. Gerardis Majela 
H. Theresia van Kind Jezus 
H. Nicolas van Tolentijn 
H. Coleta 
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Er zijn nog enkele relikwieën aanwezig zonder bisschoppelijke attesten, 
namelijk van de heiligen Donatus, Rochus en Aloysius. 
Maar reeds in de 18

de
 eeuw bezat Zeveren een relikwie van de heilige 

Amandus, geschonken door de bisschop van Gent, Th. Vandernoot.
4
 

 
De zegening met een of andere relikwie was gedurende tientallen jaren na 
de hoogmis op zondagen en feestdagen een gebruik dat stand hield tot in 
de jaren zeventig van de 20

ste
 eeuw. 

Nu zegent de priester nog met de relikwie van de heilige Amandus na het 
Lof 's avonds op het feest van 'Sint-Amands zuster', de maandag na het 
feest van St.-Amandus op 6 februari. 
 
We hebben de zegeningen met een of andere relikwie genoteerd voor het 
jaar 1900, dus ruim 100 jaar geleden.  
De volgende relikwieën kwamen aan bod: 
  15 keer St.-Amandus 
  12 keer H. Kruis 
  10 keer O.L.-Vrouw 
  9 keer H. Barbara 
  5  keer H. Antonius abt 
  4 keer H. Rochus 
  3 keer H. Donatus 
  2 keer H. Jozef 
 
Het kan niet ontkend worden dat de verering van heiligen en dus ook van 
hun relikwieën hier en daar uitgroeide tot bijgelovige praktijken. 
De katholieke kerk heeft vanaf 1961 strenge regels gesteld bij het vereren 
van relikwieën. 
 
Broederschappen 
 
Een broederschap is een door een kerkelijke autoriteit opgerichte gods-
dienstige vereniging voor gelovigen onder toezicht van de bisschop. Men 
spreekt ook van een confrerie. 
Een congregatie of godsdienstig genootschap werd veelal plaatselijk opge-
richt zonder bisschoppelijke tussenkomst. 

                                                 
4  Zie Contactblad K.G.K. Deinze nr. 1972. 
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Wij vonden sporen van veel broederschappen en congregaties in Zeveren. 
Van de vele broederschappen die in Zeveren werden opgericht is alleen de 
Broederschap van de heilige Amandus (de Sint-Amandusgilde) overgeble-
ven. Verschillende broederschappen waren in de loop van de vorige jaren 
bloeiende verenigingen. 
 
In de kerkarchieven van Zeveren ontdekten wij in de loop der jaren van 
onze opzoekingen heel wat gegevens over broederschappen, congregaties 
en confreries. Ook doodsprentjes gaven inlichtingen. 

 
 

In 1934 waren er nog 
leden van de Derde Orde 

van Franciscus. 
(Verzameling Gerarda 

Heyerick) 
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Sommige van de broederschappen verdwenen kort na hun oprichting of 
hadden weinig leden. Over de Sint-Amandus broederschap en de Congre-
gatie van Onze-Lieve-Vrouw schreven wij een apart hoofdstuk. 
 
In volgorde van oprichting vermelden wij: 
- 1856: Confrerie van de Heilige Vincentius a Paulo. 
- 1857: Broederschap der gelovige zielen. 
- 1860: Broederschap van de heiligen Petrus en Paulus, telde bijvoorbeeld 

in 1864 107 leden. 
- 1861: Sint-Pietersgenootschap, deze broederschap werd onder pastoor 

Cnudde opgericht in Zeveren door bisschop Ludovicus Josephus Dele-
beque. De leden betalen een bijdrage van minstens 25 centiemen onder 
de naam Sint-Pieterspenning. Tot enkele jaren terug bezocht de pastoor 
elk huisgezin in Zeveren om de bijdrage voor de Sint-Pieterspenning te 
innen. Na het laatste Concilie viel dit gebruik weg. Dat de leden dagelijks 
een Onze Vader, een Weesgegroet en het symbolum des geloofs moes-
ten bidden, werd veelal vergeten of door de inzamelende pastoor veron-
achtzaamd. 

- 1870: Genootschap der Arme Kerken. 
- 1870: Broederschap van het heilig Hart van Jezus. 
 De bisschop van Gent, Henricus Franciscus Bracq, heeft deze broeder-

schap opgericht in de kerk van Zeveren op 11 december 1870 onder het 
bestuur van pastoor Peleman. Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef de-
ze broederschap min of meer actief. 

- 1894: Broederschap van de wekelijkse kruisweg. 
 Ter gelegenheid van de 'zending' gepredikt door de paters 

redemptoristen Van Honsebrouck en De Leersnijder, onder pastoor 
Verhaeghe, werd deze broederschap opgericht in februari 1894 met 347 
leden. De activiteiten of inschrijving van leden stonden op een laag pitje 
tot bij een nieuwe 'zending' of missiepredicatie in 1923 een 89 nieuwe 
leden werden ingeschreven. 

- 1895: Broederschap van de Heilige Familie van Nazareth met 120 inge-
schreven families. 

- 1900: Op 6 februari werd de Broederschap van de Heilige Rozenkrans 
opgericht in Zeveren. Bij de oprichting, onder pastoor Felix Amandus 
Verhaeghe, werden bijna alle parochianen ingeschreven. De laatste inge-
schrevenen zijn de plechtige communicanten van 1941. In totaal zijn er 
944 leden geweest. 
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- 1904: Broederschap van Onze-
Lieve-Vrouw van den berg 
Carmel en van den heilige Sca-
pulier. 

 Onder coadjutor Alberic van-
den Abeele werd deze broe-
derschap opgericht. Bij het 
doopsel wordt het scapulier de 
kinderen opgelegd. 

- 1905: Broederschap van Fran-
ciscus van Sales. 

 
Naast deze broederschappen 
werd ook de Derde Orde van 
Franciscus gesticht op 5 februari 
1905. Het hoogste aantal leden 
was 49 mannen en 6 vrouwen. 
Op 18 december 1906 schrijft 
pastoor Emiel Stockman de laat-
ste leden in. Bij de leden vinden 
wij o.a. Mathilde Corijn, die in-
treedt in het klooster bij de Zus-
ters van de Heilige Kindsheid 
Jezus en Zulma Vanden Bulcke, 
die bij de Arme Claren klooster-
zuster wordt. 
 
 
De Broederschap van de heilige Amandus 
 
Wij schreven een uitvoerige bijdrage over deze broederschap in 1993

5
. 

 
De broederschap van de heilige Amandus, gemeenzaam de Sint-
Amandusgilde, werd opgericht op 4 februari 1853 door monseigneur Del-
becque, bisschop van Gent op vraag van de pastoor van de Sint-
Amandusparochie van Zeveren, Engelbert Buyse. 

                                                 
5
  G. Van Steenkiste, De broederschap van de H.Amandus in Zeveren, in Het Land 
van Nevele,  jg. 1993, afl. 4, blz. 271/293. 

Vlag Derde Orde Franciscus. 
(Verzameling Gilbert Van Steenkiste) 
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Als motivatie voor die vraag beriep de pastoor er zich o.a. op dat reeds in 
de jaren 1700 een jaarlijkse processie als bedevaart voor Amandus door de 
Deinse wevers en andere gildeleden werd georganiseerd. En dat er jaarlijks 
belangrijke godsdienstige plechtigheden en bedevaarten werden ingericht 
sedert het begin van de jaren 1800. 
 
Die kwelling lijd door koorts 
en wenscht te zijn ontslaegen 
kom hier met zijn offrant 
Amandus voortspraek vroegen. 
 
Dat men vooral tegen de koorts op bedevaart kwam, leeft voort in de 
volkse naam die de kermis in Zeveren draagt: Zeveren Slunse. 
 
De broederschap van de heilige Amandus leeft nu nog verder als religieuze 
vereniging en telt thans een goede zevenhonderd leden. 
Rond de jaren 1970-1980 was de broederschap met uitsterven bedreigd. 
Een groep enthousiaste parochianen heeft zich toen krachtdadig ingezet 
om terug leven in de godvruchtige vereniging te krijgen. De voorzitter 
Roger De Keukelaere, de secretaris Gilbert Van Steenkiste, de bestuursle-
den Jeanne De Wolf, Afra Wambeke, Gerda Ginneberghe, Jozef Verwilst, 
Firmin Snauwaert en Georges Van Daele gingen leden werven, verzorgden 
de devotie rond de heilige en brachten de gilde terug tot bloei. 
 
De vier staties rond de kerk: Amandus apostel van Vlaanderen, Amandus 
bekeert de heidenen, Amandus geneest de zieken, Amandus sterft, wijzen 
op de processiegang bij de bedevaarten. 
 
 
De Congregatie van Maria 
 
Korte tijd na de afkondiging door de paus van het dogma van de Onbevlek-
te Ontvangenis van Maria in 1854 werd, als gevolg van een volksmissie in 
de Sint-Amandusparochie van Zeveren de Congregatie van de Onbevlekte 
Maagd Maria opgericht. 
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'Ter ere en onder de bescherming 
van de allerheiligste Maagd en 
Moeder Gods, onder den titel 
van haare hemelvaert en be-
gonsd en plichtiglijk geïnstalleerd 
door den zeer eerwaerden heer 
Cnudde, pastoor, den 15 augus-
tus 1855.' 
 
Enkele algemene regels van deze 
congregatie: 
- De congregatie is met de 

Roomse hoofdcongregatie ver-
bonden. 

- Alvorens opgenomen te wor-
den als lid moet de kandidate 
een algemene biecht spreken 
over gans haar leven. 

- De congregatie is enkel toe-
gankelijk voor meisjes. Men 
kan lid worden vanaf de plech-
tige communie op 12-jarige 
leeftijd tot aan het overlijden. 
Bij huwelijk krijgt men ontslag. 

- De congreganisten hebben de volgende verplichtingen: 
 *  de leden moeten biechten en te communie gaan op elke eerste zondag 

van de maand en de hoogdagen; op elke bijzondere feestdag van onze 
Heer Jezus; op elke feestdag van Maria; op Allerheiligen en Allerzielen; 
op 24 juni, feest van Johannes de doper; op 29 juni, feest van Petrus en 
Paulus; 

 *  dagelijks de rozenkrans bidden; 
 *  bij 't opstaan en slapengaan elke dag bidden: 3 maal Onze Vader en 

Weesgegroet, het symbolum des Geloofs, het Salve Regina en bij het 
slapengaan 'de profundus'; 

 *  dagelijks de kleine getijden van Maria bidden; 
 *  de onwetenden onderwijzen in de christelijke leer; 
 *  voor elkaar ware en oprechte liefde opbrengen; 
 *  de vergaderingen die om de veertien dagen gehouden worden bijwo-

nen. 

Vlag O.L.Vrouw Congregatie 
(Verzameling Gerarda Heyerick) 
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De eerste bestuursploeg wordt in 1855 verkozen: 
Amelie Teirlinck: prefecte 
Virginie Rogge: eerste assistente 
Coleta De Vreese: tweede assistente en schatbewaarster 
Amelie De Ronne: eerste raadslid 
Virginie Claeys: tweede raadslid 
Melanie De Vreese: derde raadslid en raadschrijfster 
Sophie Van Laeken: vierde raadslid en portierster 
Maria Theresia Claeys: vijfde raadslid 
Rosalie Vaernewyck: achtste raadslid 
Pauline De Decker: negende raadslid en kosteres 
Stefannie Begijn: tiende raadslid 
Euphrasie De Vreese: elfde raadslid 
De congreganisten zijn gehoorzaamheid verplicht aan de pastoor én aan de 
prefecte. 
 
Het was lange jaren de gewoonte dat een groep van acht congreganisten 
een gestorven lid van het sterfhuis naar de begraafplaats droegen. Voor 
het jaar 1856 werden de volgende 'jonge dochters' aangewezen: 
Amelia De Ronne, Coleta De Vreese, Rosalie Van Laeken, Maria Theresia 
Claeys, Rosalie De Lancker, Virginie De Lancker, Francesca Vermeulen, 
Pauline De Decker. 
 
De congregatie, wel niet meer in haar strengste vorm, bleef in Zeveren 
actief tot en met pastoor A. Roelandt als bestuurder in de jaren 1960-1970. 
 
 
Kapelletjes 
 
'Waar men gaat langs Vlaamse wegen 
Komt men U Maria tegen'

6
 

      
En ook in Zeveren staan twee Maria-kapellen. In de Hoedervelden, langs de 
Wierookstraat, staat de mooie kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-
Altijddurende-Bijstand opgericht door Ursula Vlaeminck in 1902. Men 

                                                 
6
  Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Tekst: August Cuppens. Muziek: Lodewijk De 

Vocht. 
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spreekt nu nog steeds van 'Ursula's Kapelleke'. Onder coadjutor A. Vanden 
Abeele en pastoor E. Stockman werden regelmatig bedevaarten georgani-
seerd naar deze Maria-bidplaats. De kapel is mooi opgeknapt maar sinds 
enkele decennia niet meer opengesteld voor devotie en bezoek. Op de 
hoek van de Kouterstraat en de Leeuwstraat staat een kapel van Onze-
Lieve-Vrouw-van-Lourdes. Ze werd gebouwd in 1956 ter vervanging van de 
oorspronkelijke kapel (die opgetrokken werd eind jaren 1870). Bij de pro-
cessie van Drievuldigheidszondag en van 15 augustus plaatste de priester 
de monstrans met het Heilig Sacrament in de kapel voor een korte aanbid-
ding met een zegening. Nu is dit gebruik ook uitgestorven. 
 
In de Leeuwstraat staat een 
kapel ter ere van de Heilige 
Anna. Dit kapelletje werd 
opgericht door de dochters 
van Bernard Robbe, de hou-
der van een kantwerkschool. 
Er waren vier dochters. De 
dochters waren zeer god-
vruchtig. Eén ervan huwde de 
Deinse kunstenaar Antoon 
Van Parijs. De andere doch-
ters die ongehuwd bleven, 
Virginie, Philomena en Ste-
phanie, schonken niet alleen 
veel siervoorwerpen voor de 
kerk en de bouw van de kapel 
op hun eigendom, maar ook 
elk 500 frank voor een mooie 
nieuwe Kruisweg, die ze lieten 
schilderen door een vriend van 
hun schoonbroer, namelijk 
Stefaan Van Eyken uit Ge-
raardsbergen. Een kruisweg van deze kunstenaar hangt nog in de Kerk van 
Lierde. De Zeverse, mooie kruisweg kwam in het jaar 1873 in de plaats van 
die waarover de toenmalige pastoor Peleman in 1872 schreef: "Er is nog 
2000 fr. nodig voor een mooie Kruisweg. De bestaande Kruisweg uit de kerk 
H. Kerst te Gent is aldaar verworpen en hier aangenomen uit behoefte. De 
statiën zijn eerder karikaturen en zeer lelijk. Onderstelt een bruid wel en 

Kapel H. Anna 
(Verzameling Gilbert van Steenkiste) 
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fraai versierd, en daarenboven met een versleten mantel omgeven. Al de 
glans is verdwenen; indien men in zulk geval geen schone mantel aan deze 
bruid kan schenken, zou men ten minste haar versleten mantel moeten 
wegnemen, maar alhier mag men de oude lelijke Kruisweg niet wegne-
men." Deze kruisweg die een zekere kunstwaarde heeft, werd door de 
toenmalige kerkraad in 1938 verkocht. Men kwam geld te kort voor het 
opknappen van de kerk. Ik heb nog geen spoor gevonden van deze kruis-
weg, niettegenstaande veel opzoekingen. 
 
Maar terug naar de kapel van de heilige Anna. De heilige Anna werd ver-
eerd door de kantwerksters en kantklossters als hun patrones. Wij kennen 
de heilige Anna en haar man Joachim als de ouders van de Maagd Maria, 
de moeder van Jezus, uit de apocriefen van het Nieuw Testament. Apocrie-
fen zijn geschriften die ontstaan zijn kort na het leven van Christus op aar-
de, maar die niet erkend zijn door de Rooms Katholieke Kerk. Heden wordt 
deze kapel door de eigenaars mooi onderhouden en opengesteld voor 
devotiebezoeken. De jongste tijd ontwikkelt zich in Zeveren een vernieuw-
de devotie rond de H. Anna. 
 
In de Sint-Amandusstraat staat het kapelletje ter ere van de heilige Aman-
dus.

7
 Het is mooi onderhouden maar niet opengesteld voor bezoek. 

 
Langs de aloude Izegemse Heirweg, nu genoemd Izegemstraat, staan twee 
Kruiskapellen op een korte afstand van mekaar. Kapellen met alleen een 
Christus aan het kruis zijn eerder zeldzaam in onze streken. De kapel op de 
hoek van de Izegemstraat en de Broeklos is mooi onderhouden en deze 
rechtover het Gellinkstraatje is verwaarloosd. Een ander groot Kruis hing 
aan de gevel van de 'Oude Smisse' en werd er opgericht door de familie 
Van Heule, die in de jaren 1930 twee kloosterzusters zag intreden bij de 
Franciscanessen van Sleidinge. Bij nieuwbouw rond de jongste eeuwwisse-
ling is dit grote Kruisbeeld verdwenen. 
 
  

                                                 
7
  A. Janssens, De H. Amanduskapel te Zeveren, in Het Land van Nevele, jg. XIX 

(1988), afl. 1, p. 49-55. 
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Besluit 
 
Toen wij begonnen met het ordenen van alles wat heiligenverering in Ze-
veren in de laatste eeuwen van onze tijdrekening betrof, in onze persoon-
lijke archieven en in andere archieven, konden wij niet vermoeden hoeveel 
het vereren van heiligen in ons dorp het leven van de inwoners had beïn-
vloed. 
 
Thans beperkt deze devotie zich tot het vieren van Amandus rond zijn 
feestdag op 6 februari en het sporadisch aanroepen van Antonius van 
Padua om verloren voorwerpen terug te vinden. 
 
Wij vermelden ook de jaarlijkse bedevaart naar St.-Jozef in Leuven en de 
zalige Broeder Isidoor in Kortrijk. 
 
Gilbert Van Steenkiste 
Zeveren 
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Waarom verliet in mei 1927 Henri Blomme
1
 °20 mei 

1904
2
 als jongste telg uit het gezin August Blomme 

en Virginie De Pourcq, zijn ouders, broer en zussen, 
zijn geboortedorp Lotenhulle? Was het uit frustratie 
om een gebroken liefdesrelatie, of was hij doodge-
woon een avonturier? Wellicht een stuk van beide. 
 
Bewust van het feit dat de ouderlijke hoeve in de 
Malsem te klein was om nog een derde mankracht 
voltijds werk te verschaffen, deed hem denken aan 
alternatieve oplossingen.  Daar in Vlaanderen tijdens 
het Interbellum de mogelijkheden om als boer een 
zelfstandig landbouwbedrijf op te starten uitermate 
beperkt waren, was dat voor hem het teken om over 

de grenzen van Vlaanderen heen te kijken. Gevoed door deze realiteitsge-
dachte verliet hij resoluut have en goed om in het voor hem nog onbeken-
de Frankrijk zijn geluk te beproeven.  
 
Reeds op 17 mei 1927

3
 vinden we hem 

ingeschreven in de bevolkingsregister 
van de gemeente Maretz, arrondisse-
ment Cambrai, département du Nord, 
waarin hij genoteerd staat als ouvrier 
agricole. Maretz is een landbouwge-
meenschap van ± 1400 inwoners welke 
in die tijd ook nog een beperkte textiel-
nijverheid bezat maar na WO II er com-
pleet verdween.  
Tijdens WO I, lag het dorp letterlijk in 
de frontstreek waaronder het sterk te 
lijden had. 
 

                                                 
1
  Foto aug 1914. Henri Blomme als tienjarig kind. 

2
  BS-Lotenhulle, geboorten 1904. 

3
  Régistre ŘΩLƳƳŀǘǊƛŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ aŀǊŜǘȊΣ мфнтΦ YƻǇƛŜ ōŜǿŀŀǊŘ ŘƻƻǊ ²ƛƭƭȅ WƻƻǎΣ 
archief van de familie Blomme. 


