

















































































































































































































enzonk. Vele Belgische krijgsgevangenen vonden er de dood. Onze aak pikte
ook enkele drenkelingen op. De soldaten die een deken of overjas hadden
werden verzocht die af te geven om de drenkelingen te kleden.

Het schip voer verder door de Waal en de Rijn, vier dagen lang, zonder enig
voedsel of drank, om eindelijk aan te meren aan de kade van Emmerich, de
eerste Duitse stad waar we ontscheepten. We hadden allendorsten kregen van
de begeleiders toestemming om aan de stadspomp water te drinken. Dat was
niet naar de zin van een Duitse vrouw. Ze riep in het Duits geen water voor
die zwijnen, de begeleiders bemoeiden er zich mee en we dronken het water
uit onze handen.

Vervolgens ging het in colonne verder te voet. Ruim een uur stapten we in
noordelijke richting. Eindelijk kwamen we aan een smalspoortreintje dat
werd gebruikt voor het vervoer van turf. De treinlijn liep dwars door het
veengebied, daar bekend als Bourtanger Moor, gelegen langs de Nederlands-
Duitse grens. Na uren sporen werd halt gehouden aan het doorgangskamp
Meppen-Lathen. In de daar opgezette tenten verbleven vele Franse gevange-
nen.

In het doorgangskamp

‘s Morgens opstaan tussen4 en 5 uur, aantreden gevolgd door turnoefeningen,
daarna ontving elke gevangene 1/3 liter slechte koffie. ‘s Middags werd een
emmer op soep lijkende vloeistof binnengebracht, één emmer voor 30 man;
het drinken ging erg moeilijk omdat we geen drinkgerief bezaten. Ilemand had
toch een sardineblikje kunnen bemachtigen, zo kon elk op zijn beurt een
schepje “vloeistof” drinken. ‘s Avonds ontving elke soldaat 1/3 liter slechte
koffie met 200 gr brood.

In het kamp Meppen-Lathen verbleef ik een tiental dagen. Reeds van bij de
aankomst diende elke gevangene een naamblad in te vullen. Elk blad moest
de naam en familienaam, de naam van de ouders, burgerlijke stand en de
militaire gegevens bevatten. Bij het opstellen van dit blad bezat ik 66 fr. Ik
werd gevangene nr. 12991.

Toen na een tiental dagen alles geregeld en opgetekend was werd ik samen
met mijn kameraden op transport gezet. Wij werden in dierenwagons geperst;
eens de wagon volgeladen werd de schuifdeur vergrendeld en vijftig soldaten
zaten per wagon opgesloten. Het enige voedsel voor de reis bestond uit 200
gr brood zonder drinken.
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Een g;oepje Belgische krijgsgevangenen op de hoeve Dacbick in Ramsau.
Van links naar rechts:
André Nys, landbouwer Ferdinand Dacbock, Jozef De Witte (Lokeren), Robert Coddens, knecht Franz Furtner,
Kamiel Bundervaert (Evergem), zittend de koeier en Albert Stockman (Evergem).
(Foto verzameling Robert Coddens)



De trein spoorde vier dagen en nachten door Duitsland richting Oostenrijk.
Overdag kon men door de spleetvenstertjes van de dierenwagons soms de
naam lezen van een station. Elke soldaat kwam eens voor de tralie staan om
wat frisse lucht in te ademen.

Ik had als “reisgenoten” een groepje Brusselaars die zich als Vlaming hadden
opgegeven. Onder elkaar spraken ze Frans, tegen de Vlamingen spraken ze
een soort Nederlands. Gedurende de nacht namen ze de gemakkelijkste
houding aan, lagen ruim op de wagonbodem, maar spoedig werd hen aan het
verstand gebracht dat zij ook maar gewone gevangenen waren en dat de
wagonbodem voor ieder gelijk was.

In het station Heinfeld werd halt gehouden, maar de gevangenen moesten in
de wagons blijven. Een lange rustpauze viel mij te beurt in het station van
Niirnberg. Iedereen moest de wagon verlaten. Een groep mannen gekleed in
gestreepte broek en jas werden aan het werk gezet om de wagons te reinigen.
Toen wist ik nog niet wat dit soort uniform betekende. Pas na de oorlog zou
blijken dat het gevangenen waren uit een concentratiekamp uit de buurt.
Tijdens de rustpauze ontving elke gevangene 1/3 liter slappe koffie. Vervolgens
werd iedereen terug in de wagons gedreven en de tocht ging verder tot de
eindbestemming Gneixendorf.

In Stalag XVII B

In het dorp Gneixendorf bij Krems aan de Donau lag Stalag XVII B. Stallag
was de Duitse afkorting van Stammlager, dit betekende een basiskamp voor
onderofficieren, korporaals en soldaten.

Het kamp herbergde ongeveer 3.000 Belgen. Het was verdeeld in verschei-
dene blokken afgezet met een omheining en beheerst door een kazerne, de
koer of plein was eerder klein.

Mijn kameraden en ik sliepen in houten bakken, drie man boven elkaar, een
soort stapelbed; de schoenen werden als hoofdkussen gebruikt.

De Vlamingen werden er afzonderlijk gehouden. De franstaligen verbleven
in andere barakken. Er waren daar ook veel Poolse gevangenen die veel
honger hadden en reeds ondervoed waren. In dit kamp ontmoette ik een
Nevelaar, Maurice De Sloover en ook nog August De Wolf.
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ENTLASSUNGSSCHEIN

BEWIJS VAN ONTSLAG — OERTIFICAT

Der belgische Kriegsgefangene */Zjﬂ//lﬂrﬂ .................... ,'.-. ol
Name: .CROOENS. [Botd. R

ist auf Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht in seine Heimat -
entlassen. ‘|

Wohnsitz (woonplaats, domicile): Kedele#, {IM é‘? Mv/
Beruf (beroep, profession): ... 4ek erdfecet .

Der Entlassene ist angewiesen, sich in seinem Wohnsitz sofort bei der
Ortspolizeibehorde zurlickzumelden, an seine Arbeitsstelle zuriickzu-
kehren, sich jeder feindseligen Handlung gegen Deutschland und die
deutsche Wehrmacht zu enthalten und die noch in seinem Besitz
befindlichen Beékleidungs- und Ausriistungsstiicke des belgischen Heeres
sofort bei der Polizeibehorde seines Wohnsitzes abzugeben.

De ontslagene is aangewezen zich in zijn woonplaats onmiddelijk op
het Politiebureau terug te melden, zijn werkplaats weer op te zoeken,
zich federe vijandelijke actie tegen Duitschland en de Duitsche weer- _
macht te onthouden en de in zijn bezit zijnde militaire kleeding en
stukken van uitrusting van het Belgische leger spoedig op het Politie-
bureau van zijn woonplaats in te leveren.

.Le renvoyé est obligé de se présenter tout de suite auprés de la police

de son domicile, de retourner 2 'emplacement oi il travaillait avant la
guerre, de s’abstenir de toute action dirigée contre I’'Allemagne et les
autorités militaires et de rendre immédiatement auprés de la police
de son domicile les vétements et équupements militaires de Parmée
belge encore en sa possession.

0 XVID o “5"’”‘“ ;

1 Kgmmandantur Stalag.....

~
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De Entlassungsschein van Robert Coddens
opgemaakt op 19.2.1941 in Stalag XVII B.
(Verzameling Robert Coddens)




Na een vijftiental dagen vroeg men arbeiders voor fabriekswerk. Ik hield mij
op de achtergrond. Toen men eindelijk arbeiders voor landarbeid opriep was
ik er als de kippen bij om mij aan te geven. Wij kwamen met een groepje
terecht bij landbouwer Ferdinand Dacbdck, Fahrenbach 8 te Ramsau nabij
Hainfeld.

Wij werden daar goed behandeld, de landbouwer zelf was een anti-nazi en
christelijk. ‘s Morgens werd de groep naar het landbouwbedrijf gebracht,
‘s avonds ving de terugweg naar het kamp aan.

‘s Zondags moest er niet gewerkt worden, we konden naar de kerk gaan waar
om 10.30 u een H.Mis opgedragen werd in de Sankt-Margarethenkirche, de
patroonskerk van de stad. De pastoor sprak echter geen woord tegen de
gevangenen, zo bang was hij dat de wacht hem zou verdenken van gesprekken
te voeren met de gevangenen. De boerin ging zelfs op bedevaart om een goede
thuiskomst af te smeken voor de Belgische gevangenen.

Van een seminarist ontving ik een scheerapparaat, wat papier en potlood. Op
zondag trokken ik en de andere gevangen naar een klein eethuisje. Daar
kregen we een warme maaltijd, een soort dagschotel.

Bij de landbouwer werd alle landbouwwerk verricht. Zo hebben we eens
dagen na elkaar met de zeis gemaaid; eens werd een rotsweg hersteld die door
de regen was weggespoeld. Met de pinhaak werd de rotswand losgehakt om
met de afslag de verzakking in de baan op te vullen.

Gedurende de koude periode 1940-41 mocht een gevangene in de barak blij-
ven om het vuur te onderhouden met brandhout zodat de barak goed warm was
als de werkploeg terugkwam. Brandhout was er daar meer dan genoeg.

Regelmatig werd het bericht verspreid dat de gevangenen naar huis zouden
worden gestuurd, menigmaal was het vals alarm.

Naar huis

Eindelijk was het zover. Ik ontving op 19 februari 1941 mijn Bescheinigung.
In groepen van 200 gevangenen werden we bijeen gebracht. Eens samen

werden we afzonderlijk gehouden tot men een groep van 1.200 personen
samen had.
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Blad met vermelding van de bezittingen van Robert Coddens
opgemaakt in Stalag XVII B.
(Verzameling Robert Coddens)



Op 22 februari 1941 werd ik in het bezit gesteld van de zo begeerde Entlas-
sungsschein. De groep werd naar het station gebracht en in echte reizigers-
wagons ging de reis over Keulen, Eindhoven, Breda naar Antwerpen. Te voet
verliet ik het station en trok naar de linkeroever waar ik op de trein stapte
richting Gent. Eens in Gent ging het verder met een stoptrein naar Hansbeke.
De laatste drie kilometer heb ik te voet afgelegd.

Op 24 februari 1941 stond ik op de ouderlijke hoeve bij ouders en familie. Als
krijgsgevangene werd ik hoffelijk behandeld.

Bij het verlaten van het kamp op 17 januari 1941 had een telling plaats van het
bezit van Robert. Dat telblad vermeldt voor gevangene 12991 het volgende:
1 Tuchbluse, 1 Drillichhose, 1 Hemd, 1 Paar Socken, 1 Schniirschuhe, 1
Efbesteck, Ledergamaschen, 1 Wollweste, 1 Paar Handschuhe.

Dat was het einde van het oorlogsavontuur van Robert Coddens.

Antoine JANSSENS, Nevele

Naschrift

Robert Coddens was van 3.1.1939 tot 27.5.1940 soldaat in het Belgisch leger.
Van 27.5.1940 tot 22.2.1941 was hij krijgsgevangene in Duitsland.

Hij werd thuis met open armen ontvangen op 24.2.1941.

Hij ontving voor zijn verdiensten:

1) Herinneringsmedaille 1940-45 met 2 gekruiste sabels;

2) De Medaille van Krijgsgevangene 1940-45 met 1 staafje;

3) De Medaille van Militaire Strijder 1940-45.

Deze tekst werd vrij opgetekend naar het verhaal van Robert Coddens.
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MENSEN VAN TOEN

Het familiekundig tijdschrift Mensen van Toen, uitgegeven door de heem-
kundige kring Het Land van Nevele, heeft wind in de zeilen. Reeds ongeveer
drievierden van het ledenaantal van de heemkring abonneerden zich immers
opdetweede jaargang, d.i. een toename vancirca 15%t.0.v. het aanvangsjaar.

Deze oproep is dan ook veeleer gericht aan de overige heem-vrienden die zich
nog niet op Mensen van Toen abonneerden. De werkgroep van Mensen van
Toen wil hen andermaal wijzen op de specifieke waarde van de bijdragen die
het genealogisch tijdschrift brengt. De erin opgenomen teksten bevatten niet
alleen familiekundige gegevens over mensen van toen, maar plaatsen deze
mensen ook in hun omgeving, hun heem. Ze verschaffen dan ook heel wat
heemkundige gegevens uit het Land van Nevele.

Een greep uit de rijke inhoud van de verlopen jaargang maakt dit duidelijk:

— Francies Daens (overgrootvader van priester Daens), meester-schrijnwer-
ker te Hansbeke.

— Emigranten uit Nevele.

— Slachtoffers van de pest te Hansbeke, anno 1631.

— Herbergierstellingen in Nevele.

— Verkoop van houten afbraakmateriaal van het kerkkoor te Hansbeke,
anno 1658.

— Enkele gegevens over de nationale militie van 1816 tot 1820.

— Vendutie van kaprijpe bomen te Hansbeke, anno 1632.

— Sprokkels uit de oudste Poeselse kerkrekeningen.

— Gentse buitenpoorters (1477-1492) uit het Land van Nevele.

— Uit de Poeselse kerkrekeningen.

— Vroedvrouwen en chirurgijns uit het Nevelse.

Het totaal aantal bladzijden tekst, in 1991 aanvankelijk 4 x 24 = 96, bedroeg
in 1992 zelfs 112. Ook in 1993 wordt een toename van het leesvolume in het
vooruitzicht gesteld.

Men kan zich op Mensen van Toen abonneren door overschrijving van 150 fr.
op rekening nr. 000-0627981-03 of 290-7431460-20 van Het Land van
Nevele vzw, Beentjesstraat 24, 9850 Poesele, met vermelding “Mensen van
Toen, 3e jaargang”.

Er zijn langs dezelfde weg ook nog enkele oude jaargangen van Mensen van
Toen verkrijgbaar.

Namens de werkgroep van
“Mensen van Toen”
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blz. 245-266.
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3-26.
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Nevele, blz. 59-63.

JANSSENS A., Nog eens Lovaert, blz. 136-137.

JANSSENS A., Van herbergen, herbergiers en tappers te Nevele, blz. 142-
163, 202-220.
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“aermen disch” van 1520 tot 1753 te Nevele, blz. 224-227.

JANSSENS A., Een nieuwe kapel te Merendree, blz. 230-232.

JANSSENS A., Sociale toestanden in Nevele op het einde van de 19¢e eeuw,
blz. 233-242.

JANSSENS A., Een frisdrankfabriekje te Vosselare, blz. 294-300.

LUYSSAERT J., Uit het oude fotoalbum: Brouwerij Maurice Lemmens-
Héléne Van der Vennet te Meigem, blz. 134-136.
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MARTENS A., Plaatsen van een nieuwe predikstoel in de Sint-Petrus- en
Pauluskerk te Hansbeke, anno 1825, blz. 64-70.

MARTENS A., Een openbare verkoping op het kasteelgoed te Hansbeke,
anno 1638, blz. 77-85.

MARTENS A., Kerkelijke fundaties te Hansbeke in de 18de eeuw, blz. 93-
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MARTENS A., Vijftig jaar geleden: Een Mariakapelletje als dankbetuiging,
blz. 138-141.

MARTENS A., Gieten van twee torenklokken te Hansbeke, anno 1650, blz.
195-201.

MARTENS A., Uit het oude fotoalbum: Voetbalclub F.C. (Eendracht)
Hansbeke, anno 1625, blz. 228-229.

MARTENS A., Oude grafstenen in de Sint-Bartholomeuskerk te Vinkt, blz.
267-288.

MARTENS A., De gebrandschilderde glasramen van de Sint-Petrus- en
Pauluskerk te Hansbeke, blz. 301-321.

MICHIELS M., Uit het oude fotoalbum: Laagste klas van 1931 bij Zuster
Margriet-Marie (1) van de Zusters St.-Vincentius te Vosselare, blz. 57-58.

VAN DEN HEUVEL J .G.M., Het patershuis te Nevele (1663-1796), blz.
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Katrien DE GROOTE, Landegem
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VERSLAG

Van 19 tot 21 september organiseerde de familie Van Hoecke in samenwer-
king met het Parochiaal Komitee Landegem en de heemkundige kring “Het
Land van Nevele” een retrospectieve tentoonstelling “Antoon J.Van Hoecke”.

Burgemeester Antoine Van Speybroeck opende de tentoonstelling en Jan
Luyssaert, voorzitter van de heemkundige kring, sprak de inleidende rede uit.

"Indien iemand de geschiedenis van het artistieke leven in het Land van
Nevele zou willen schrijven, zou hij of zij het tamelijk gemakkelijk hebben, want
zeker op literair viak was het Land van Nevele, het platteland en zijn bevolking
een bron van inspiratie.

In de 19e eeuw waren het de gezusters Rosalie en Virginie Loveling die de
Nevelse literatuur hebben uitgedragen. Maar in een literaire geschiedenis van
Nevele zal het langste hoofdstuk zeker gewijd zijn aan Cyriel Buysse, die zijn
inspiratie vooral zocht bij de arbeiders- en boerenbevolking in het Nevelse.
Ook de perifere gemeente Merendree met Basiel De Craene en Walter
Haesaert of het kleine Poesele met de uitzonderlijk literair begaafde heden-
daagse schrijfster Monika Van Paemel, leverden en leveren hun bijdrage tot
de literaire bloei van het Land van Nevele.

Wanneer we echter denken aan de geschiedenis van de plastische kunst
komen we onvermijdelijk terecht in de Leiedorpen Latem en Deurle, waar
sedert de negentiende eeuw enkele generaties Latemse schilders hebben
geleefd en gewerkt.

Hetlijkt erop alsof er ergens tussen het literaire Nevele en het plastische Latem
een grens loopt en alsof onze streek alleen maar inspirerend heeft gewerkt op
schrijvers en dichters.

Niets is minder waar, want vandaag brengen we in deze retrospectieve ten-
toonstelling hulde aan een Landegemnaar die in zijn streek zijn inspiratie heeft
gevonden en er hard gewerkt heett.

Antoon Van Hoecke werd wel op kerstdag 1899 in Gent geboren, maar hij was
zowel langs vaders als langs moeders zijde uit deze streek afkomstig. Hij hield
van Landegem en omgeving en kwam er ook wonen. Zowel in Landegem als
in Gent vond hij stof voor zijn kunstwerken.

In deze beide plaatsen experimenteerde hij en liet er zich overweldigen door
wat hij rondom zich zag en gadesloeg.

In Gent waren het de pittoreske steegjes en gebouwen, in Landegem de rijke
wolk- en lichteffecten, verlaten doorkerfde landwegen, vervallen oude hoe-
vetjes, molens en kapellen en knoestige knotwilgen.

En hetis juist in het oude Gent en in het landelijke Landegem dat Van Hoecke
zijn etstechniek tot volle rijpheid bracht en hij zichzelf ontpopte tot een waardig
geestelijk erffgenaam van Jules De Bruycker, de grootste onder onze etsers.
Ikkan aan de verleiding niet weerstaan om hier een vergelijking te maken tussen
de Nevelse schrijver Cyriel Buysse en de Landegemse etser Antoon Van Hoecke.
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Bij beiden speelde hun dorp een belangrijke rol. Het diende niet alleen als
inspiratiebron of als decor voor hun werken maar vormde de kern van hun
kunstwerken zelf.

De bourgeois-zoon Cyriel Buysse werd aangegrepen door de Nevelse poli-
tiecke en sociale toestanden en maakte ze tot de kern van zijn romans en
toneelstukken.

De antiquairs-zoon Van Hoecke hoorde alle voorwerpen en dingen een
bijzondere taal spreken. Alle dingen weerspiegelden voor hem hun geschie-
denis. Ze waren geen zielloze voorwerpen meer maar verklapten hem hun
geheimen en hun leven.

Sommige heemkundigen en streekgenoten menen dat de werken van Cyriel
Buysse een natuurgetrouw beeld geven van de werkelijkheid in het Nevele van
toen, maar ze vergissen zich, want Buysse zag wel de werkelijkheid maar ging
errond fantaseren.

Zo ook zouden we Antoon Van Hoecke een groot onrecht aandoen mochten
we hem een documentalist noemen, iemand die door het Land van Nevele trok
en natuurgetrouw registreerde met potlood en penseel.

Van Hoecke zag het kapelletje, de dreef, de molen, het hoevetje, maar hij
benaderde deze dingen met zo'n liefde en ontroering, met zo'n gevoel dat hij
ze in zijn etsen liet vibreren, ze een eigen taal liet spreken.

En hier verbinden zich deze twee grote meneren uit ons Land van Nevele, de
schrijver Cyriel Buysse en de tekenaar-etser Antoon Van Hoecke.

Ik nodig u graag uit om u bij deze etsen van Antoon Van Hoecke te laten
ontroeren zoals deze grote etser-tekenaar werd aangegrepen bij het zien van
onze streek en ons patrimonium.”

Ter gelegenheid van deze unieke tentoonstelling gaf de heemkundige kring
een brochure uit waarvan we hier de tekst nog eens afdrukken ten behoeve
van onze leden die niet op de retrospectieve tentoonstelling aanwezig konden
zijn.

Antoon J. Van Hoecke werd te Gent geboren op 25 december 1899 als oudste
zoon van Alberic Van Hoecke en Irma Hoste. Een echte Gentenaar was hij niet
wantzijn voorouders langs vaders kantwaren afkomstig uitde streek Landegem-
Hansbeke en langs moeders kant vinden we voorouders terug in Aalter,
Drongen, Merendree en Bellem. Zijn grootvader Frederick Van Hoecke was
handelaar en woonde in het “Huis van Commerce” bij het station van
Landegem.

Vader Alberic was een fijnzinnig antiquair en zoon Antoon groeide op, omringd
door allerlei kunstzinnige voorwerpen die in hem al heel vroeg de liefde voor
het schone deden ontwaken.

Vrij jong nog volgde Antoon dag- en avondlessen aan de Stedelijke Academie

voor Schone Kunsten te Gent ten tijde van Jean Delvin, Fritz Van den Berghe,
architect O. Van de Voorde en kunstschilder O. Caudron.
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Na de Eerste Wereldoorlog zette hij zich voor goed aan het schilderen en liet
zich vooral inspireren door de brede Viaamse natuur met al haar rijke wolk- en
lichteffecten. Gezeten achter zijn schildersezel in de Landegemse velden
trachtte hij de natuur met alle hulpmiddelen van impressionisme, pointillisme
en luminisme weer te geven.

In 1922 - hij was toen 23 jaar - exposeerde hij voor het eerst in de “Kunst- en
Letterkring” te Gent en zijn werk werd er opgemerkt door de Gentse kunst-
criticus en kunstenaar Frédéric De Smet die in “Gand Artistique” van 1
november 1922 een lovend artikel wijdde aan de jonge kunstenaar. Hijj
noemde Van Hoecke een belofte voor de toekomst en spoorde hem aan tot
rusteloze arbeid.

Na zijn eerste tentoonstelling ging Van Hoecke onder het motto “Repos ail-
leurs” naarstiger dan ooit aan het werk. Hij leefde toen in de bloeiperiode van
het futurisme, surrealisme, animisme en liet zich een tijdlang door deze
“‘ismen” meevoeren.

Kort na 1922 verhuisde de familie Van Hoecke van Gent naar de Stationsstraat
in Landegem en hier leerde Antoon zijn toekomstige echtgenote Madeleine
T'Hooft kennen.

In 1924 huwde hij met Leentje en het jonge paar nam zijn intrek in de zijvleugel
van het ouderlijk huis, dat vader Alberic had laten bouwen in de Stationsstraat
te Landegem.

Samen met zijn rusteloze vader trok hij op talrijke antiquairreizen door Frank-
rijik en Nederland. Hij maakte er kennis met zeer veel steden en historische
monumenten. Hij bezocht talloze musea, wat zijn esthetische bevindingen
verrijkte en zijn blik verruimde.

In 1930 verhuisde het jonge gezin van Landegem naar Gent. Antoon ontdekte
zijn geboortestad opnieuw, de oude steegjes, de historische gebouwen. Hij
zag hoe eeuwen over deze stad gleden en hoe de tand des tijds sporen naliet
op de oude stenen en gebouwen.

In 1935 wijdde hij een studie aan de etsers en plaatsnijders van de “Gulden
Eeuw” en paste deze technieken toe. Antoon Van Hoecke evolueerde van een
goed schilder naar een tekenaar en etser.

In 1936 kwamen zijn eerste etsen tot stand. Hij zocht zijn inspiratie vooral in
het pittoreske Gent en in de landschappen uit het Land van Nevele. Zonder
enige speciale scholing ontvangen te hebben was Van Hoecke als etser
volkomen op zijn eigen kennis aangewezen maar hij ontpopte zich tot een
waardig geestelijke erfgenaam van Jules De Bruycker, de grootste onder onze
etsers.
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Kopie van een ets van Antoon J.Van Hoecke.
De originele ets meet 22 op 27 cm,
heeft als titel “Ten Lande Merendree”
en draagt het nummer 38/50.
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De crisis van de jaren dertig, schokkende veranderingen en momenten van
vertwijfeling troffen ook het gezin Van Hoecke. De zomerse vreugde uit de
schilderijen van de jaren twintig was verdwenen. De ondertoon van de etser
was somber. Steeds meer ging Van Hoecke zijn eigen weg. Steeds meer zou
zijn stadsbeeld “steen” worden, de mensen schoven weg uit het beeld. De
etsen kregen daardoor een bijzondere documentaire waarde.

Tijdens deze moeilijke crisisjaren tussen de twee oorlogen hield Van Hoecke
zijn gezin recht met een voedingswinkel en met het schilderen van toneel-
decors. Toen de moeilijke jaren ten einde liepen verscheen in zijn uitstalraam
weer schildersgerief en zijn eigen etsen.

Op het Gents “Salon voor Schone Kunsten” van 1937 kon men oordelen over
de flinke artistieke vorderingen die Van Hoecke vooral op het gebied van de
etskunde had gemaakt.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog etste hijin 1942-43 twee bundels bij mekaar:
“Oud Vlaanderen” stadsgezichten (Gent, Brugge, Kortrijk) en “Van eigen
bodem”, beelden van ten lande.

Deze mappen genoten de verdiende bijval en brachten 0.m. mee dat het werk
van de kunstenaar vertegenwoordigd is in het Prentenkabinet te Brussel en in
belangrijke buitenlandse verzamelingen. Over die etsen uit de periode 1942-
43 schreef een recensent in “Volk en Kultuur” van 18 december 1943: “De
frissche voorstelling, de harmonische bladvulling, de mooie en echt gevoelige
effekten van licht en schaduw, zijn in deze etsen ten zeerste te loven”.

Aan deze oorlogsjaren hield Antoon Van Hoecke bittere en persoonlijk “lang-
durige” herinneringen over. Hij zag steeds minder het weelderig zomergroen
en zocht steeds scherper doorkerfde landwegen, vervallen boerderijen en
knoestige knotwilgen.

Naast het landschap en het stadsgezicht speelde nu het stilleven een belang-
rijke rol in de etsen van Antoon Van Hoecke. Over zijn stillevens, die vooral het
antieke en folkloristische voorwerp laten spreken, zei Van Hoecke:

“Als kunstenaar, in een antiquairsmilieu opgegroeid, hoor ik al deze voorwer-
pen een bijzondere taal spreken. Eeuwen geschiedenis liggen erin verborgen.
Al deze dingen heb ik lief, en ik vang de trillingen op die er van uitgaan, want
het zijn voor mij geen zielloze dingen. Zij weerspiegelen hun tijd. Zij verklappen
mij al hun geheimen, en in die mysterieuze atmosfeer zweeft er als het ware
iets van de ziel hunner vorige bezitters...”.

Van Hoecke is wel degelijk de artiest-antiquair voor wie al deze oude voor-

werpen en dode dingen plots zo levend en mooi worden dat hij ze met ont-
roering gaat bekijken.
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In de periode na de Tweede Wereldoorlog volgde de ene tentoonstelling na de
andere. Steeds meer vond men Van Hoeckes werk in diverse Gentse gale-
rijen. Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag stelde hij tentoon in de
kunstgalerij Jordaens te Gent en kreeg in diverse kranten en tijdschriften
lovende kritiek 0.m. van kunstcriticus Jef Crick.

Inde jaren vijftig en zestig maakte Antoon Van Hoecke prenten met gemengde
technieken. Ondertussen bleef hij nauw betrokken bij het antiquariaat. Hij
restaureerde nauwgezet schilderijen en beeldhouwwerken en sneed tus-
sendoor zelf enkele beelden uit het ruwe hout.

In 1970 overleed zijn vrouw. Het leven werd stiller en Antoon Van Hoecke
keerde naar Landegem terug, naar de herinneringen aan gelukkige dagen. Hij
vond er opnieuw het huis van zijn grootvader, het “Huis van Commerce” in de
Stationsstraat te Landegem en hij zocht er het huis van zijn ouders op.

Landegem bracht hulde aan deze grote Landegems-Gentse etser ter gelegen-
heid van zijn 75e verjaardag.

Om op een waardige manier zijn 85e verjaardag te vieren organiseerde de
“Koninklijke Bond van Oostvlaamse Volkskundigen” van 7 december 1984 tot
26 februari 1985 een retrospectieve tentoonstelling “Leven en Werk van
Antoon J. Van Hoecke”.

De werken stonden tentoon in het Museum voor Volkskunde te Gent, het
vroegere Godshuis Allijns, dat met zoveel vaardigheid door Antoon Van
Hoecke in de koperplaat werd geétst.

Zijn levensavond bracht Antoon Van Hoecke door in de Kasteellaan nummer
3 te Landegem. Op hoge leeftijd trok hij in bij zijn dochter te St.-Niklaas en
overleed er op 11 juni 1991. Op zijn bidprentje lezen we:

Na een kunstenaarsleven
Eerlijk, onafhankelijk, rechtschapen
Ten slotte ontslapen in vrede
En de rust die hij verdiend heeft.

J.LUYSSAERT
Geraadpleegde werken.

J.CRICK, De teekenaar-etser Antoon Van Hoecke, niet gepubliceerde lezing
gehouden op 26 december 1949 voor N.I.R. gewestelijke zender Gent.

S.DE KEYSER, M.-A.DUERINCK, Leven en werk van Antoon J.Van Hoecke,

catalogus bij de tentoonstelling van 8 december 1984 tot 26 februari 1985 in
het Museum voor Volkskunde te Gent.
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