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Burgemeester Léonce Gravin Isabelle
Mulle de Terschueren © d’Alcantara
Opdrachtgevers voor het bouwen van de
kapel van O.L.Vrouw van Lourdes.

Architect Joseph Van den Heuvel, ontwerper van de kapel,



jaar aan en de kapel kwam gereed eind 1888, Ze werd plechtig ingewijd
op 8 december 1888. Negen dagen later overleed burgemeester Léonce
Mulle de Terschueren. De echtgenote erfde per testament het goed, ze ver-
liet Nevele voor goed op 3 maart 1890. Enige tijd later zal ze in het huw-
lijk treden met graaf A.F.G.E. de Gourcy - Sercainchamps.

Ze overleed in 1916. Het goed was verkocht, de nieuwe eigenaar was
Baron Maurits de Peellaert, geboren in Doornik in 1861 (3).

Het oprichten van een kapel

De echtelingen Léonce Mulle de Terschueren en gravin Isabelle d’Alcantara
ontboden de Nevelse bouwkundige Joseph M.F. Vanden Heuvel, wonende
Langemunt 33. De bouwkundige was geboortig van Beersel in 1843, hij
overleed te Nevele in 1908. Joseph was te Nevele schatbewaarder van de
kerkfabriek en bestuurder van de gemeentelijke tekenschool en gehuwd
met Sylvie Steyaert, De man had reeds ruim de sporen verdiend met ont-
werpen zoals den Rusthof (4), de nieuwe vrouwenafdeling in het hospitaal
Louise - Marie te Nevele (5) en de grote verbouwingswerken aan de zui-
der- en noordergevel van de Nevelse kerk. Joseph zette zich aan de teken-
tafel en ontwierp een pracht van een kapel, het gebouw zou een zaalkapel
worden met een koor in absidiale vorm, De voorgevel stak boven het dak
uit, was bedekt met blauwe hardsteen dat in het midden eindigde in een
groot kruis. Het spitse dak was met schalién belegd. Men betrad de kapel
door een dubbeldeur, De binnenafmetingen zijn 2,80 meter breed en 5 me-
ter lang. De zoldering betimmering is in neogotische stijl in het mooie ge-
verniste Riga- hout, Lange de beide zijkanten van de kapel zijn er 2 maal 2
smalle ramen ingebouwd. Boven de deur is een roosvenster aangebracht.
Het koor is 1m lang en is van de kapel afgezonderd door een kunstig hek in
smeedwerk, In dat koor is een altaar aangebracht in hout. Op het blad is
een soort van klein tabernakel gebracht waarop een beeld staat. Langs
beide kanten aan de voorgevel staat een ijzerwerk dat de vorm heeft van
een kwart cirkel, Het smeedwerk eindigt in een gemetselde kolom die dan
op haar beurt bedekt is met een stuk hardsteen, uitgekapt in vier naar
elkaar toekomende dakjes. Ook de zes steunberen zijn bedekt met blauwe
hardsteen. De baksteen van het bouwwerk is de rode machinaal gefabriceer-
de steen metende 19 x 9 x x 5 centimeter. Het is een mooi en kunstig
geheel ontworpen door Joseph Van den Heuvel. Eens de ruwbouw afge-
werkt restte nog de binnenversiering, Voor deze schilderwerken werd een
beroep gedaan op het zo bekende kerkschildersbedrijf van Theodoor
Janssens. Deze is te Nevele geboren op 28 oktober 1852 en er overleden op
24 februcri 1899 (6). Hij woonde in de Kortemunt, terwijl zijn werkhuis
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Huwelijksaankondiging van Léonce Mulle de Terschueren
en gravin d'Alcantara.
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langs het kanaal lag. Theodoor was een zeer bekend kerkschilder met een
grote palmares aan uitgevoerde werken. De binnenzijde van de kapel kreeg
een frisse lichtblauwe tint versierd met bloemen, rozen, lelién en bloems-
slingers in goud. In het koor werden links en rechts telkens die engelen
geschilderd die lof en eer betuigen aan Onze-Lieve-Vrouw. De voorzijde
van het tabernakel was beschilderd met het lijdensaangezicht van Christus
met de doornen kroon, de drie panelen van de altaartafel met taferelen uit
het leven van de Moeder Gods.

Dezelfde Theodoor Janssens bezat,benevens zijn kerkschildersbedrijf, ook
een beeldenatelier waar voor kerken en kapellen heiligenbeelden in gips
. vervaardigd werden, die door zijn personeel beschilderd werden. Hij kreeg
de opdracht een beeld te maken van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, iets
wat hij op waardige wijze verwezenlijkte. Het Onze-Lieve-Vrouwbeeld
heeft een hoogte van 1,25 meter, is prachtig beschilderd in lichtblauw en
goud, het kezit een stralenkrans in hout die bezet is met parels van gesle-
pen en gekleurd glas, dit beeld zou bij de inwijding op het kleine taberna-
kel geplaatst worden. Deze kapel, de mooiste versierde van de Nevelse ka-
pellen, biedt plaats voor tien stoelen.

Achter het gebouw werd een bosje aangeplant met populieren en elzestrui-
ken,

De kapel kreeg spoedig de volksnaam van Mulles kapel en het bosje werd
het kapellebosselken genoemd (7).

De inwijding van de kapel

De dag van de plechtige inwijding werd vastgesteld op het feest van de On-
bevlekte Ontvangenis op 8 december 1888,

In de kerk van Nevele werd een plechtig lof gezongen, bijgewoond door
een hele schare gelovigen en de congreganisten van Nevele. In een treffende
toespraak schetste Z.E. Heer deken C, Hulpiau, de oorsprong en de gods-
vrucht tot O.L.Vrouw van Lourdes..

Tevens spoorde hij de parochianen aan om naast O,L.Vrouw van Zeven
Weeén in de Oostbroek (8) ook O.L.Vrouw van Lourdes te vereren, Na de
homilie wijdde hij het mooie Mariabeeld. Hierna droegen de congreganis-
ten in een optocht het Mariabeeld, Onder het zingen en bidden van hulde-
en dankgebeden trok de optocht langs de Kernemelkstraat naar de kapel
in de Biebuyckstraat. Daar wijdde Z.E. Heer deken C. Hulpiau de kapel
in en hield er een korte toespraak. Onder het zingen van het Ave Maria
werd het beeld op het kleine Tabernakel geplaatst. Nu kwam de ingetogen
menigte onder het bidden van de rozenkrans naar de kerk terug (9). Zoals
men reeds heeft kunnen lezen, overleed enige dagen later de heer Léonce
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Tekening van de kapel door architect J, Van den Heuvel, Als men deze te-
kening vergelijkt met de foto van de huidige kapel dan valt het op dat de
kapel kleiner is, Zij heeft slechts twee zijramen, de toren werd niet uitge-
voerd en ook de dakramen ontbreken.
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Mulle de Terschueren. Wat gebeurde er daarna met de kapel ?

Na de verkoop van de eigendom bleef de kapel behoren bij het goed.
Heden behoort hij aan de erven van baron Orban de Givry. Na de Tweede
Wereldoorlog hebben de eigenaars deze kapel willen schenken aan de kerk
van Nevele, Maar Z,E Heer Deken De Pauw heeft de schenking niet aan-
vaard omdat er bij de schenking geen fonds voorzien was om eventuele
herstelkosten van het gebouw te dragen .

De kapel van O.L.Vrouw van Lourdes wordt heden slechts sporadisch be-
zocht, in de meimaand en in de zomermaanden, Dan kan men er enkele ge-
lovigen aantreffen die er de rozenkrans komen bidden. Maar in uiterste
nood, bij ongeneeslijke ziekte, dan komt men in groep naar de kapel
in de hoop genezing of voorspraak bij O.L.Vrouw van Lourdes af te sme-
ken. De laatste kwarteeuw is dit reeds verscheidene malen gebeurd. Tijdens
de zomermaanden kan de kapel ’s zondags bezocht worden. Ze werd vroe-
ger opengehouden door godsvruchtige vrouwen die er de rozenkrans kwa-
men bidden, Zo staan de volgende voorbidsters bekend : Marie Timmer-
man, Laura Lomme, Louiza Landuyt en Ursula Schollier ; na 1929 was het
de weduwe Clauwaert met dochter Irma, opgevolgd door Irma Dankaert
die in het rustoord Louise - Marie te Nevele verbleef, Daarna werd de taak
overgenomen door de echtgenote van René Clauwaert, geboren Rachel
Duyck, beiden zorgden er stipt voor dat de kapel regelmatig schoonge-
maakt en onderhouden werd, Omwille van haar leeftijd heeft Rachel deze
taak overgedragen aan haar zoon Alberic Clauwaert en diens echtgenote
Gertrude Cornel,

Vermelden we nog dat de uitgestrekte boerderij en eigendom van Alberic
Clauwaert - Cornel, paalt aan het stuk bos waar de kapel gebouwd is,
Waarom nu alleen toegankelijk ’s zomers en op zondagen ? Tot voor enkele
jaren stonden er op het altaar een hele reeks koperen kandelaars. Ondanks
het ijzeren smeedwerk wisten dieven met behulp van trekstokken toch de
kaarshouders te stelen.

Nog een paar volkskundige anekoten.

Véor de aanleg van de straatverlichting was de Biebuyckstraat een donkere
weg. Voor de late passanten spookte het af en toe in het kapellebosselken
dat weldra de volkse naam mee kreeg van spookbosselken en geschuwd
werd door late voorbijgangers. Door de heldere straatverlichting verdween
de duisternis en ook het spoken. De kapel van O,L,Vrouw van Lourdes ge-
legen in de Biebuykstraat draagt nr. 10 als huisnummer,

A. JANSSENS
Nevele 1987
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Kapel van O.L.Vrouw van Lourdes ontworpen door

architect Joseph Van den Heuvel uit Nevele,

184



Noten

(1)

(2)

C. VAN BRUANE, De familie Mulle de Terschueren, in Kontakt-
blad De Roede van Tielt,

J. VAN DE CASTEELE, Het burgemeesterschap van Léonce Mulle
de Terschueren, in Het Land van Nevele, jg. V| (1975), blz. 38 - 125
en 160 - 163.

Museum Rietgaverstede, Nevle, afd., documentatie, dossier kasteel
van Nevele,

Museum Rietgaverstede Nevele, afd. bidprentjes, bidprentje van Jo-
seph Van den Heuvel,

Museum Rietgaversiede Nevele, afd. bidprentjes, bidprentje van
Theodoor Janssens,

De godsdienstige week van Vlaanderen, nr, 33, 14 december 1888
(bewaard in het archief van het bisdom Gent).

Zie noot 2.
A. JANSSENS, De kapel van Onze-Lieve-Vrouw in de Qostbroek te

Nevele, in Het Land van Nevele, jg. X1V (1983), blz. 45 - 60,
Zie noot 6, .

|k dank heel bijzonder

de heer R. Claeys uit Zomergem die me wees op het bestaan van het
tijdschrift De godsdienstige week van VlIaanderen ;

eerwaarde heer Jozef Van den Heuvel uit Brugge voor de gegevens en
de foto van architect Joseph Van den Heuvel ;

mevrouw Camila Cattoir die me in 1957 gezegden en foto's bezorgde
over het kasteel en de kapel ;

dr. P. Huys, cultureel adviseur van de Provincie Oost-Vlaanderen ;
dr. H. Coppejans - Desmedt, departementshoofd van het Rijksarchief
te Gent.

Herkomst van de illustraties

Huwelijksaankondiging van Léonce Mulle de Terschueren, uit de
documentatie van het museum Rietgaverstede te Nevele,

Foto Léonce Mulle de Terschueren is een fragment uit de groepsfoto
..Katholieke Schoolpenning”.

Foto gravin Isabelle d" Alcantara is een fragment uit een foto afkomstig
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Het beeld van O.L.Vrouw van Lourdes gemaakt in het
werkhuis van Theodoor Janssens te Nevele,
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van mevrouw Camila Cattoir (Nevele).

Foto architect Joseph Van den Heuvel komt uit de verzameling van
Z.E.H. Jozef Van den Heuvel (Brugge).

Foto's van de kapel en het O.L.Vrouwbeeld, uit de documentatie van
het museum Rietgaverstede te Nevele,

De tekening van de kapel berust op het Rijksarchief te Gent, kaarten
en plannen, nr. 3422,
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VAN DE MOORTELE’S KAPELLEKE TE LOTENHULLE

Lotenhulle 6 mei 1824, Een frisse lentedag in de Maria-maand. Op die dag
gaven Joannes Van de Moortele en Rosalie Savoris elkaar hun ja-woord.
Zij vestigden zich in de Lentakkerstraat waar zij de hofstede, eigendom van
Joannes Baptist Maenhout uit Nevele, pachtten. Dit erf wordt thans be-
woond door de weduwe Maebe, Joannes Van de Moortele was landbou-
wer - vlaskoopman en had verschillende knechten in dienst.

Hun huwelijk werd gezegend met de geboorte van zeven kinderen : Marie-
Thérése, Charles, Sofie, Carel, Augustus, August en Marie-Melanie.
Carel en Augustus overleden kort na hun geboorte,

Moeder Rosalie overleed op tweeénvijftigjarige leeftijd, ongeveer drie jaar
na de geboorte van de jongste spruit Marie-Melanie. Marie-Théreése, de
oudste dochter telde toen 23 lentes.

De vijf kinderen werden streng katholiek opgevoed en goed begeleid door
hun vader, de familie, de geestelijke en burgerlijke overheid van Lotenhulle.
Burgemeester Hulin de Loo, notaris Herteleer, de pastoors Van der Auwer-
meulen (1847 - 1877), Dhooge (1877 - 1895), Martens (1895 - 1902) en
Remi Van den Abeele (1902 - 1935) waren vriend aan huis, De kinderen
Van De Moortele bezorgden tevens de nodige steun en begeleiding in de
opleiding van verschillende jonge priesters, onder wie Eerw, Pater Maurits
D’Haene, geboren te Lotenhulle op 22 juni 1879, en als zendeling in Zuid-
West Mongolié overleden op 13 september 1905, en Eerw. Heer Jules van
Der Vennet die op 2 januari 1899 in Lotenhulle zijn eerste plechtige H.
Mis opdroeg.

Géén van de vijf kinderen heeft ooit de huwelijksstap gewaagd. August en
Marie-Melanie bleven op de hofstede, Beiden waren lid van de Jongelingen-
Congregatie te Lotenhulle, August nam in 1883 de taak van schatbewaar-
der over van Ivo De Clercq. Melanie was gedurende verschillende jaren pre-
fecte van de Congregatie van O.L.Vr. Onbevlekt.

De drie anderen gingen ,,gaan dienen” in de stad. Charles was tot op zijn
oude dag de hulp bij de Familie De Troyer te Gent, Marie-Thérése diende
bij Baron de Bethune eveneens te Gent en Sofie was in dienst bij Carolus
Van Robays, schrijnwerker en bouwkundige te Brugge.

Na het overlijden van hun vader Joannes, op 2 februari 1875, werd uitge-
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keken naar een eigen woonst,

Op 13 november 1884 kochten de kinderen Van de Moortele volgende
eigendommen van de gezusters Verhellen uit Lotenhulle : een woonhuis
met afhangen en medegaande partij zaailand gelegen links en rechts van de
Grote Lijkstraat te Lotenhulle met een totale oppervlakte van 1 ha 38 a
en 50 ca, zijnde enerzijds het huis waar thans weduwe De Vriendt woont
en anderzijds de gronden waarop de kinderen in maart 1887 hun kapelletje
hebben laten bouwen. Kort daarop zijn de kinderen Van de Moortele ver-
huisd naar hun eigen woning in de Grote Lijkstraat,

Op de openbare verkoping van 24 maart 1886 in herberg De Smis bij Henri
Van Bruaene werden de kinderen Van de Moortele eigenaar van de drie
woonhuizen en gronden gelegen tussen het Lijkstraatje en de Nevelestraat,
Dit waren de gronden waar thans de verkaveling van de Rozenlaan is
gelegen, De openbare verkoping was een gevolg van het failliet van Pe-
trus Van der Vennet, landbouwer- olieslager te Lotenhulle, De drie woon-
huizen, omvattende een tweewoonst en een klein huisje gelegen aan de
straat, waren toendertijd bewoond door wed. Christiaens, Francies De
Bruyne en de kinderen Langeraert,

In het kleine huisje tegen de straat heeft ook het centengaardertje (om-
haalster van het stoelgeld in de kerk) Wiezeken De Smet gewoond. Naast
het betalen van hun pachtgelden waren de inwoners verplicht om mee te
helpen bij het planten, zaaien, onderhouden en oogsten van de gewassen
op de gronden van de kinderen van de Moortele,

Zoals hierboven reeds vermeld hebben de kinderen Van de Moortele in
1887 het kapelleke laten bouwen, enerzijds uit dankbaarheid en anderzijds
uit devotie voor de H, Moeder Maria,

De ouders van Margriet Van Pamel (geboren te Ruiselede in 1886) waren
familie van Rosalie Savoris, moeder van de kinderen Van de Moortele, Hier-
door werd Melanie Van de Moortele de meter van Margriet,

In 1909 nam Margriet samen met haar broer, Richard Van Pamel, de taak
op zich om als jong meisje de kinderen Van de Moortele in hun oude dag
op te passen. Vandaar haar bijzondere vermelding op de gedenkplaat in de
kapel.

Op 23 december 1924 liet Melanie Van de Moortele, - toen nog de enig
overblijvende van het gezin -, het woonhuis in de Lijkstraat en de gronden
waarop de kapel staat overmaken aan Margriet en Richard Van Pamel.
De overige gronden werden op 30 augustus 1927 hun eigendom,
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De congregatie van Onze-Lieve-Vrouw, Op de onderste rij, derde van links
staat de prefecte Margriet Van Pamel.,
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Margriet en Richard Van Pamel zijn zoals de kinderen Van de Moortele
nooit getrouwd geweest. Margriet moet nochtans een mooie vrouw geweest
zijn want menig man zat haar achterna, echter zonder succes. Margriet
schuwde hen.

Om te komen tot de huidige eigenares van het kapelletje, Margareta Van
Overbeke (wed, De Vriendt) moeten wij terug gaan naar de zuster van
Margriet Van Pamel, met name Romanie Van Pamel.

Het huwelijk van Romanie Van Pamel met Alfons Poelvoorde werd geze-
gend met 7 kinderen waarvan er vier in leven bleven, De oudste van hen
was Maria-Helena Poelvoorde. Zij huwde op 16 november 1927 met Octaaf
Van Overbeke waarna ze zich vestigde op de ouderlijke boerderij van De
Van Pamels te Ruiselede. Margareta Van Overbeke, huidige eigenares van
het kapelletje, was de tweede dochter uit dit huwelijk. Zij werd geboren
op 13 september 1929,

In 1950 is Margareta Van Overbeke, samen met haar broer Jozef, naar Lo-
tenhulle komen wonen om haar moeders tante, Margriet Van Pamel, in
haar oude dag te verzorgen. Na het huwelijk van Margareta met André De
Vriendt, landbouwer-melkvoerder van de melkerij te Lotenhulle, op 26 juli
1960, is Jozef Van Overbeke terug in Ruiselede op de ouderlijke boerderij
gaan wonen,

Op 24 juli 1963 schonk Margriet Van Pamel het huis in de Grote Lijkstraat
en de gronden waarop de kapel gebouwd staat in volle eigendom aan Mar-
gareta van Overbeke, De akte van schenking vermeldt : ,,Eveneens als last
dezer schenking zal de begiftigde de voormelde kapel zorgvuldig en in goe-
den staat onderhouden en wekelijks kuisen zo buiten en binnen”,

Het huwelijk van André en Margareta werd gezegend met vijf zonen nl,
Geert, Luc, Marc, Paul en Dirk De Vriendt.

Op 13 maart 1966 stierf Margriet Van Pamel. Op haar doodsprentje stond
het volgende vermeld : ,,Zolang haar gezondheid het haar toeliet, ging ze
dikwijls O.L.Heer opzoeken in de H, Mis of trok zij naar het kapelleke van
onze Hemelmoeder, waar zij zoveel van hield”,

André De Vriendt is na een slepende ziekte op 5 juli 1974 overleden.
Van toen af stond Margareta alleen in voor de opvoeding van haar vijf kin-
deren en voor het onderhoud van het kapelletje. Tot heden heeft zij steeds
plichtsgetrouw haar opdracht, opgelegd in de schenkingsakte, volbracht.
Wij hopen dat zij nog vele jaren in ons midden mag zijn en dat haar kinde-
ren deze familie-erfenis in godsvrucht en vertrouwen verder in ere willen
houden, samen met de hulp van de Lootse bevolking.
Patrick DE MEYER
Lotenhulle
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DE KAPELLEN IN LANDEGEM

Naast de vele kleine kapelletjes vinden we in Landegem drie grote bidhui-
zen,

Aan de autosnelweg in de Westhoek staat een mooie kapel waarvan het
bouwjaar ons onbekend is. Waarschijnlijk dateert ze van einde 19e eeuw,
Ze is nodig aan een herstelbeurt toe,

Binnenin vinden we enkele Mariabeelden en beelden van het H. Hart. De
kapel is eigendom van Leon De Pestel.

In de Westhoekstraat staat de kapel van de H. Antonius.

Deze kapel, die gebouwd is in de 19e eeuw, staat helaas vervallen. Vooral
het achterste gedeelte is er erg aantoe, de stenen kunnen er zo uitgenomen
worden, De beelden en de kandelaars zijn verdwenen en binnenin is alles
stukgeslagen. Het hek is teruggevonden en wordt nu hersteld. Het Davids-
fonds Landegem is van plan deze kapel te restaureren.

Tussen het landelijk groen te Landegem, aan de ingang van het kasteel op
de Poeldendries, staat de kapel van O.L.V. van Zeven Weeén. De kapel,
waarschijnlijk gebouwd in de 17e eeuw, komt voor de eerste keer voor op
een kaart van 1749 : ,,Driesschen binnen de Prochie van Landeghem”,

Naar de kapel was vroeger een grote begankenis. Volgens de overlevering
hebben hier vroeger wonderbare genezingen plaats gehad, want kreupele
lieden hingen er hun krukken op.

In 1789 begon de Franse Revolutie, Ook in onze streek werden de eigen-
dommen van kerken en kloosters verkocht, De kapel is nooit verkocht ge-
weest. De meubels zijn eruit gehaald, er is een schouw in gemetst en er
werd een woning van gemaakt. Zij is bewoond gebleven tot de kerken weer
geopend werden. De schouw is dan afgebroken en de bewoner moest op
bevel van de kerkmeesters de kapel verlaten, die weer als bidplaats werd in-
gericht,

In 1851 kreeg de kapel een grondige herstelbeurt. Ze werd geverfd en ge-
marbreerd door J. Van Hove. Het voorwerk werd vernieuwd door Ch. De
Prest (timmerman), De Clercq (schaliedekker) en Bruno Janssens, die voor
de zinkbedekking zorgde. De totale som (150 fr.) werd betaald door de
kerkfabriek.

In 1967 werd de kapel opnieuw volledig gerestaureerd door de K.W.B, De
bouwvallige luifel werd volledig verwijderd. Het stucwerk werd van de bui-
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De Sint-Annakapel in de Kerkstraat te Landegem,
gesloopt in 1965, (Foto G. De Schrijver, Landegem)
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teinmuren afgekapt en zo ontdekte men grote gaten in die muren, wat
wees op ernstige beschadiging door bominslag tijdens de oorlogen. Deze
gaten werden dichtgemetseld met oude afbraakstenen.

Ieder jaar is er op O.L.V.-Hemelvaart een kaarsjesprocessie naar de kapel,
waarna er een mis gecelebreerd wordt. De kapel is eigendom van de ge-
meente,

Vroeger stond in de Kerkstraat de Sinte Annakapel. Deze kapel, uit 1867,
was gebouwd in gotische stijl.

Ze werd gesloopt in 1965 omdat ze in de weg stond voor het bouwen van
twee huizen.

D. HEYNSSENS
Landegem
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